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OKUYUCU MEKTUPLARI 


ERMAN YERDELEN Elma'nın e'si değil mi? İyi günler, biz kanalınızın ismindeki e'nin anlamını merak ediyoruz. Aydınlatırsanız seviniriz. 
Saygılarımla, 


CEM AYDIN 
Erhan Sesli 

Hayır, Emine'nin e'si. İyi günler, “e” harfi Kanal E'yi temsil ediyor. 

Daha önce de açıklamıştık, ama kaçırmışsınız herhalde, olsun yine 


açıklarız işimiz bu. Neden CNBC İngilizce okunuyor da E harfi Türkçe diye de sorarsanız, cevap yine aynı, “e” harfi Kanal E'yi 


temsil ediyor, yani harf Türkçe. E'yi, “i” diye okursak bizi temsil 


AYHAN KOÇ i 
; kabiliyetini yitiriyor, Kanal İ diye bilmediğimiz bir kanalı temsi ör (Sorumlu etmeye başlıyor. 
SERKAN SEYMEN CA. 
Ka ee Merhabalar, 
SEVİN OKYAY Öncelikle, dergiye hala zam yapmadığınız için teşekkür ediyorum. Bunun BADE BAYSAL dışında okuyucu mektupları bölümü sayfalarını biraz daha arttırırsanız 


sevinirim. Çünkü, dergide okumayı en sevdiğim bölüm burası oluyor. 

ş ii Sorulara verilen cevaplar hem bilgi veriyor hem güldürüyor. Bir iki GÜLŞAH GÜRAY 
EMRAH KOLUKISA sorum: olacaktı . 
KUTLUKHAN KUTLU cevaplarsanız sevinirim. 

Uzun zamandır Cnbc-e 
E-Posta izliyorum eskiden hiç dergilâcnbce.com deterjan reklamı vermezdiniz şimdi ise kimi 
Gen, Md. Yrd z Mi zaman Rinso reklamlarına TEŞ İNCE denk geliyorum. Detarjan reklamlarını siz mi kabul etmiyorsunuz yoksa onlar mı Cnbc-e de reklam vermek istemiyor. İkinci sorumda eskiden cuma akşamları Guardian adında bir dizi verirdiniz. Bence, 
Cnbc-e de yayınlanan en iyi dizilerden biriydi. 
Muhsin Güllü 


SUHA ÇALKIVİK 


Yayın Türü 


Sevgili Muhsin, 

Tam zam yapmayı 

Ri düşünüyorduk ki mesajınız bizi durdurdu. 


Bir başka sayıyla yaparız artık. Okuyucu mektuplarını beğendiğinize sevindim 


Basım Yeri ve Tarihi: İstanbu 


ama yazılanlardan bilgi 


alabilmenize şaşırdım, bundan sonra ben de okuyacağım. Deterjan reklamı konusundaki gözleminiz de enteresan olmuş. Evet, biz deterjan reklamı almıyoruz, 


carşıyız, bir tek Rinso'ya güveniyoruz, bir de Sevgili Yumoş var. 
Olabilir mi bu Muhsin Bey kardeşim, reklam ajanslarındaki arkadaşlarımız ne gönderirse yasalara uygun olmak koşuluyla yayınlıyoruz. CNBCee izleyici 


sinin de deterjan kullandığını bir tek Rinso ve Yumoş'un ajansı fark etmiş. Sizin de Guardian dizisinin bittiğini iki yıl sonra fark etmeniz ayrı bir durum tabii. 


GA. 


de 
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CHRISTOPHER REEVE 


Merhaba beni rahatsız eden bir şeyden bahsetmek istiyorum her ay derginizde yer alan okuyucu mektuplarının hemen hemen hepsi birer şikayet, hepsi olumsuz, hepsi sert ve hepsi adeta bir kan kusma örneği. Ben bundan bir iki hafta önce çok çok iyi niyetli, övgü dolu, teşekkür dolu bir mail yolladım ama tenezzül edip bir cevap bile yollamadınız, derginizde yayınlanmam ve isteklerimin gerçekleşmesi için ille de sert ve olumsuz bir biçimde size hakaretler yağdırmam mı gerekiyor sadece sizin daima hep en iyiyi hep en övgü dolu cümleleri hakettiğinizi düşünüyorum iyi günler dileği ile... 


Ziya Toroslu 


Sayın Toroslu, 

Tam olarak anlayamadım ama geç de olsa size bir teşekkür borcumuz var galiba. Sağolun sizin gibi değerli izleyicilerimiz bize her gün yüzlerce takdir mesajı yolluyor, ama bizim kanalımızı öven mesajları yayınlamamız biraz tuhaf olmaz mı? “Teşekkürler Türkiye” filan, size de garip gelmiyor mu? Bence siz de üslubunuzu bozmayın. 


CA 


Sayın ilgili, dün akşam saat 00:00- 01:00 sırlarında CNBC-e'de seyretmiş olduğum bir film hakkında sizden bilgi almak istiyorum. 1912 yılında eski amerikan aktristi eliza mc kennan sanırım yalnış yazmış da olabilirim ismini tam hatırlayamıyorum. Dehşet derece bir aşk hikayesi.İnanın bana eşimle bu film öncesinde tartışıp ayrılığa kadar karar almış bir insandım. Gecenin bir saatinde filmden sonra çok derin duygulara kapıldım ve eşimi ne kadar sevdiğimi bu film sayesinde anladım. İlk işim bir mesaj atmak oldu.Sonrasını tahmin ediyorsunuz sanırım. 
Barıştık.Önemli olan sadece bir tane doğru olduğunu kabul etmek. 
Gerçekten bazen insanlar doğruyu göremiyor.Sayenizde bu filmi seyrettim bazı gerçekleri görmeme neden oldu. İçinizden şunu söylediğinizi duyar gibiyim. “Seni salak eğer eşini bir film sayesinde ayrılıktan vazgeçebilecek kadar seviyorsan sen zaten sevgini tüketmişsin”. Bu filmi kim yayına koyduysa ona sonsuz teşekkür etmek istiyorum. 
M.K. 


JANE SEYMOUR 


Sayın M. K,, 

Prensip olarak aile meselelerine karışmıyoruz; bakın adınızı bile açık yazmıyoruz. "İşte sanatın ve sanatçının insan yüreğine dokunan sihirli gücü" filan 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diye de düşünemiyoruz, olmuyor. Fakat bir film vesilesiyle bir yuva yıkılmaktan kurtulduysa, çok mutlu oluruz; içimizden dışımızdan başka bir şey demeyiz... Filmin adı Somewhere in Time; 25 yıllık bir kült klasik. Fakat niyeyse benim aklıma sadece Iron Maiden'ın şarkısını getiriyor, "make you an offer you can't refuse / you've only got your soul to lose / caught somewhere in time, oooh oh" diye. 
Size ve eşinize saadet dolu bir hayat diliyoruz. 


G.Y. 


Son zamanlarda yayın akışında sürekli sarkmalar oluyor...ne zaman düzelecek? çünkü ben buna iyice alıştım, belirtilen saatten 15 dk. sonra tv yi açıyorum ve dizi henüz başlamamış oluyor... yani birdenbire düzelirse bünyem bunu kaldıramayabilir.... (şu an malcom in the middle var ve zamanında başladı... 
hissettiniz galiba) 

Burçin Başak 


Sayın Başak, 

Öncelikle haksızlık yapmayalım lütfen. Hafta içi 20:00 dizilerinin tümü tam zamanında başlıyor, kesinlikle sarkmıyor. Günlük reklam yoğunluğuna göre 20:30 dizileri 5-8 dakika geç giriyor; 21:00 dizilerinde bu süre 10-15 dakikaya çıkıyor. Daha da aşmamak için gerektiğinde reklam iptal ediyoruz, yani paradan vazgeçiyoruz. Ve şimdiden haber verelim, bu durum her yıl olduğu gibi yine yaz mevsiminde düzelecektir; çünkü reklamlar geleneksel olarak o aylarda azalıyor. 


GX 


slim THE OC dizisinin 2. sezon final bölümünde Caleb'in 

cenazesinde çalan şarkının adını ve yorumcusunun 

ismini yazabilir misiniz (lütfen cevap yazın) lazyboy33ld...com 


Ne, Caleb öldü mü? Neden, nasıl..? The O.C.'nin son bölümlerini kaçırmıştık, mektubunuzla yıkıldık. 
Matemdeyiz, şarkının adını araştıramayacağız Sevgili Lazyboy. Ama siz de bu kadar “lazy” olmayın, bir zahmet internetten filan bakın. 

G.Y. 


Prison Break tek kelimeyle bir başyapıt, aynı zamanda ailenin önemi de vurgulanıyor. 
Saygılarımla, 

Ali Can 


Sayın Can, 

İzleyiciler Prison Break'i sevdi, bize çok yorum 

gönderdi ama kimse ailenin öneminin 

vurgulandığına dikkat etmemiş. Açıkçası ben de 

böyle düşünmemiştim. Belki de tek çocuk 

olduğumdandır, kardeş sevgisi nedir bilmiyorum. 
G.Y 


“ Müzik benim. 
ki: | 8 
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BÜYÜLEYEN 
GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİSİ 
PIONEER PURE VİSION BLACK 
6. JENERASYON PLAZMA IV 


High Definition görüntü kalitesi için 
6. jenerasyon PUREBLACK kristal teknolojisiyle Pioneer Pure Vision Black Serisi... 


HD 


DIGICOM 


İZ, MAGAZİN 


Medeni cesaret 


örneği 

“Umutsuz evkadını” Teri Hatcher herkes tarafından alkışlanıyor, ama bu alkışlar oyunculuğu sebebiyle değil cesareti dolayısıyla... 
Hatcher, çocuk yaşta kendisini iki yıl boyunca taciz eden dayısını yıllar sonra yakalatmayı başardı çünkü. 


eri Hatcher, Vanity Fair dergisinin Nisan sayısında, bundan 35 yıl önce aile içi bir tacize uğradığını açıkladı. 


Hollywood, onun cesaretini alkışlıyor. Hatcher, onunla ; 


yapılan söyleşide, “Bu hayatım boyunca saklamaya çalıştığım bir şey” dedi. “Hatıralarım hep benimle kaldı, araba döşemesinin rengine kadar. Bana yaptıklarını, benden istediklerini asla unutmadım.” 

Teri, beş yaşından yedi yaşına kadar dayısının tacizine uğramış. 

Önce onun kendisini sevdiğini düşünüp avunuyormuş. Sonra bu 

yakınlığı istememeye başlamış ama adama dinletememiş. Ancak, 


sekiz yaşındayken bir akşam dayısıyla yengesi akşam yemeğine gel © 


diklerinde, kendini kaybetmiş. Bir daha evlerine hiç gelmemişler. 
Aktris, annesinin garip bir şeyler olduğundan şüphelendiğini düşünüyor. “Annemle babam iyi niyetli insanlardır. Sanırım sorunları ele alma yöntemleri, inkâr ve suçluluk duygusuydu.” 

Teri Hatcher 2002 yılında, annesindeki bir gazete kupüründen dayısı Richard Hayes Stone'un 14 yaşındaki bir kurbanının 45'lik 


bir tabancayla intihar ettiğini duyunca savcılığa başvurmuş. Böyle. © 


likle de onun mahküm olmasını sağlamış, çünkü savcılığın elinde somut deliller yokmuş. Altmış dördündeki dayı, dört çocuğu taciz ettiğini itiraf edince, 14 yıl hapis cezası yemiş. 

Dayısı yüzünden intihar eden küçük kızın acısının yüreğini parçaladığını söyleyen Hatcher, “Aman Tanrım, bu ben olabilirdim” diye düşündüm” diyor. “Her gün aynı acıyı çektim. Kendimi öldürmedim ama bunu düşündüm.” Desperate Housewives'tan önce meslek hayatında başarısız bir dönem geçirdiği için kendine reklam yapmaya çalıştığını düşünürler diye korkmuş. “O bunu yaptı, kurtuldu, Teri ise tabloid malzemesi olacaktı.” 41 yaşındaki aktris bunca yıldan sonra bile, “Bütün o korku ve kırılganlık katmanlarını içimde taşıyorum” diyor, “ama güçlü olmaya çalışıyorum...” 
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İZ MAGAZİN 


En büyük taraftar kim? 

İki NBA tutkunu? Eva Longoria ve James Gandolfini... 


va Longoria şu sıralar umutsuz bir bekâr olmamak için elinden geleni yapıyor. Longoria, NBA'de San Antonio Spurs oyuncusu olan sevgilisi Tony Parker'ın hiçbir maçını kaçırmamakla kalmıyor, desteklemek için Tony'nin adını yazdığı pantolonlar da giyiyor. Longoria'nın çabaları meyvelerini vermişe benziyor, çünkü ortalıkta nişanlandıklarına dair rivayetler dönmeye başladı bile. The Sopranos'un “Baba”sı James Gandolfini de sıkı bir New Jersey Nets taraftarı, ama o sadece fotoğraflarını çekmekle yetiniyor. 


James Gandolfini oğluyla (üstte), Eva Longoria sevgilisi Tony Parker'ı desteklerken (sağda). 
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ı faizine, bonusuna sız karar verin. 


Garanti'den Flexi Card. 


> Garanti 


flexicard.com.tr 
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CNBC-e yıldızlarını dizilerde izlemek size yetmiyorsa sinema salonlarına buyrun... 


NBC-e ekranında oynadıkları diziler ya 

bitti ya da sezon arasında ama onlar 

durdurak bilmiyor, kendilerini beyazperdede göstermeye devam ediyorlar. The O.C.'nin yıldızı Mischa Barton sinema çalışmalarını iki büyük usta, Richard Attenborough ve Shirley MacLaine'in de yer aldığı Closing the Ring ile sürdüyor. The O.C. hayranlarının ikinci tesellisi ise Summer'ı canlandıran Rachel Bil son'ın, Scrubs'tan Zach Braff ile rol aldığı The Last Kiss. CNBC-e oyuncularının bir diğer buluşması da Fast Track ile gerçekleşecek. Bu ay sona eren Arrested Development'ın yıldızı Jason Bateman, yine Braffin yönettiği bu iş yeri komedisinde oynayacak. Yeni bölümleri için sonbahara kadar beklemek zorunda olan Gilmore 


Girls hayranları ise Lauren Graham'ın başrollerini John Goodman ve Morgan Freeman ile pay- 


laştığı Evan Almighty'yi kaçırmasınlar... 


a v Mischa Barton (üstte), Lâuren 
2 Graham (en solda), 
Jason Bateman (solda), 
Zach Braff (altta). 


MY WOR 
—< TOKİ İştiraki Emlak GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. Bigem İne. 


OAndromeda 


“ Dünyanın en büyük . 
'residence'ı! 


Gökyüzünün en büyük ve en parlak yıldızı, yeryüzünde parlayacaği yer olarak Ataşehir'i seçti: Andromeda, kentin en iddialı yaşam alanı ve en parlak geleceğe sahip yatirim! olarak yükseliyor. 


Birbirine bağlı 4 kuleden oluşan dünyanın en büyük residence'ı 

Andromeda, mükemmel dünya My World'ün merkezinde yer alıyor. 

241 ve 141 stüdyo tipi 990 dairesinde beş yıldızlı bir otel konforunu 
size eksiksiz yaşatacak: 


Yoğun ve incelikli bir estetik anlayısla tasarlanmış, göz kamaştırıcı 

bir konforla bezenmiş dairenizde yaşarken, modern bir kentte 

ihtiyaç duyabileceğiniz her Şeyi evinizin altında bulabileceksiniz. 

Hep değerini artıran yaşam alanlarına imza atmış Agaoglu'nun bu 

yeni projesinde, yine parlak bir yatırim yapmış olmanin mutlutuguyla yasayacaksınız. 


Büyük ve büyüleyici bir yaşam'başlıyor..Beklıyoruz. 


g İZ Dizi DOSYASI Murrak sırLaRı 


Mutfakta biri var! 


CNBC-e'nin yeni dizisi “Kitchen Confidential” şık bir restoranın mutfağında geçiyor. Masaya gelen yemeğin ve onu hazırlayanların serüvenlerini anlatıyor. Yeni dizimiz “Starved” ise obsesif bir arkadaş grubunun maceraları üzerine. Bu iki diziden çıkardığımız; yemek meselesi aslında derin bir mevzu. Biz de “Kitchen Confidential”ı bir şefle seyrettik ve o âlemin derinliklerine inmeye çalıştık. 


emek yemek... Türkçenin kendine 

has bir sevimliliği olsa gerek. Aynı 

sözcük arka arkaya tekrarlanıyor ve 

bir eylem ifade ediyor. Anadili Türkçe olmayanların akılları karışıyor duyduklarındâ. 
Yani önünüzde yemek var ve onu yiyorsunuz. 
Neden? Çünkü canlılar yedikleri müddetçe hayatta kalabilir. Ancak insan türü için iş o kadar basit bir konu değil. Yemek yemek, hayatın devamı için yapılması zorunlu bir eylem olmanın ötesinde bir anlam kazanıyor. Bilim-kurgu filmlerinin klişesidir, beslenmek için, ilaç prospektüslerinin deyimiyle “bir miktar mayi ile birlikte alınan” bir hap, yemeğin yerine geçerek, doyuracak sizi. Tabii sadece bedeninizi, gözünüzü değil! 
Birçok alanda olduğu gibi bu konuda da bilim-kurgu hikâyeleri haklı çıkarsa, geleceğin yemek yazarları, lezzet avcıları hangi konuda kalem oynatabilirler acaba? Uzak bir gelecekte yemek yemek tamamen işlevsel bir hâl alıp işin lezzet kısmı ortadan kalkarsa, buna en çok sevinecek olanlar bazı canlı türleri olsa gerek. Mesela, köpekbalıkları... Ne alâka demeyin, bugün tüm dünyada yılda 100 milyondan fazla köpekbalığı yüzgeçlerinden çorba yapmak için öldürülüyor. 
Köpekbalığı yüzgeci çorbası dünyanın dört bir tarafında seçkin bir yemek yemek isteyenlerin gözdesi durumunda. Hemen hemen hiçbir besleyici özelliği yok bu çorbanın, tek amaç lezzet... 
Ama bir de meselenin diğer tarafı var. Yeryüzü nüfusunun büyük bir bölümü bugün yeterli gıdaya ulaşamazken, büyük bir bölümü de obeziteden mustarip. Sadece fazla yemekten değil. 
Bazen de “karın doyurmak olsun da” anlayışıyla tüketilen, Batı'da “junk food” tabir edilen abur cubur, özellikle de hamburger yemekten dolayı... 
Sonuç itibarıyla yemek yemek karışık bir konu. Lezzetin peşinden koşup yemekten alınacak hazzı abartmak bir uçtaysa, diğer uçta da özensiz bir şekilde mideyi çöplüğe dönüştürmek var. 
Hemingway şöyle demiş: “Artık başka hiçbir yerde kalmamış olsa da yemekte bir aşk olduğunu gördüm. Bundan böyle sindirim sistemim izin verdiği ölçüde bu aşkın peşinden gidecegim.” Yemek yemeye bir aşkla bağlanabilirsiniz, her akşam yemeğiniz bir ritüel havasında geçebilir. Mesele işin dengesini bulmakta. Ama bir de bu işi meslek haline getirmiş olanlar var. Bir tabak yemeği bir sanatçı hissiyatıyla hazırlayıp, büyük paralar kazananlar: Ünlü şefler... Ekonomi 


dergilerinin “dünyanın en çok kazananları” lis- 


elerine her yıl ünlü şeflerin isimleri de yazılıyor arak. 

“İşimiz Picasso'dan bile zor neredeyse” diyor Yener Özden. Kendisi Kanlıca'da denize nazır bir yalıda hizmet veren A'jia'nın şefi. “Çünkü” diyor “benim yaptığım bir tabak yemek hem göze hem mideye hem de buruna hitabetmek 20- runda. Tadına ve kokusuna da bakabildiğiniz bir sanat eseri yani...” 


Akşamüstü vakti, yaklaşan gece için son hazırlıkların yapıldığı mutfağa bakan küçük ofisinde Kitchen Confidential'ı birlikte izlerken, o bizim fark etmediğimiz ayrıntılara takılıyor ve bol bol gülüyor. “Çok gerçekçi çekmişler” diyor, “ger çekten de mutfaktaki tüm detayları çok iyi göz 


lemlemişler.” 


Dizideki şef Jack Bourdain, yapılan işi beğenmediğinde tabağı ters çevirip döküyor ve “baştan 


yap” diyor. Bizim şefimiz Özden de onaylıyor 


bunu “aynen bunu yapmak zorunda kaldığın 


oluyor” diyor. “Çünkü zamana karşı yarışıyor sun. Herkes aynı anda o tabağın dolması için farklı bir malzemeyi işler ve en son dokunuşu şef verir. Bir futbol takımı gibi düşün bu işi; şef, menajer oyuncudur. Sahanın içinden oyunu yö- 


netir.” 


“DÜNYANIN BÜTÜN 
MUTFAKLARI AYNI” 
Kitchen Confidential'ın mutfağıyla kendi mut 


fağını kıyaslıyor. “Bak şunu şuraya koymuşlar, 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Şef Yener Özden, tamamen tabağa konsantre oluyor ve her şeyi milimi milimine hesaplayarak yerleştiriyor. 


bunu da buraya, bizimkiler de aynı yerde. Ortam tamamen aynı, malzemenin durduğu yerler bile. 
Dünya üzerinde, hangi restorana girersen gir, mutfak aynı böyledir.” 

Yemek siparişi veriyorsunuz. O bir tabak için mutfakta herkes hummalı bir faaliyet içine giriyor. 
Dört bir taraftan gelen malzemeler bir tabakta birleştiğinde tabağınız servise hazır durumda. 
“Bir gecede aynı yemekten bu bir grup insan kaç tane yapmak zorunda? Hepsi aynı görüntüde, lezzette olmalı bir de. Yiyen adam bunun kendisi için özel olarak yapıldığını hissetmeli. O, mut faktakilerin kaç tane yemek hazırladığını düşünmez.” 

Bu arada dizide şefin her yaptığını taklit eden, (midesi bulandığında dışarı çıkıp kusmasını bile!) acemi çaylak Jim'e (Freaks and Geeks'ten haurladığımız John Francis Daley) takılıyor gözleri. 
Jim'in hayali, bir gün Jack gibi bir şef olabilmek. 
“Aynen böyledir” diyor Yener Özden. “Mutfaktaki herkesin hayali bir gün iyi bir şef olmaktır. 
Sürekli şefi izlersin, öğrenmeye çalışırsın. Bizim çaylaklığımızda şefler hiçbir şey öğretmezdi. Hat ta yemeğin en püf noktasını yapacakları zaman, git bana şunu getir, diyerek uzaklaşu-  < 


rırlardı yanlarından. Geri döndüğünüzde 


yemeği bitmiş bulurdunuz. Mesela kaç yumurta kullandığını öğrenmek için çöpten kabukları alıp saymaya çalışır dınız. Ama o da bunu yapacağınızı bildiği için kabuk- 


ları paramparça ederdi, kaç yumurta olduğunu anlayamayın diye... Ben öyle değilim. Yanımdaki herkese öğretmeye çalışırım. İşin iyi olması için öğrenmeleri gerekir. Yarın öbür gün iyi bir şef olan kişi benim öğrencimse bu da benim referansımdır.” 
Bu esnada Kitchen Confidential'ın şefi Jack, yapılan kremadan bir parça tadıyor ve “tamam ol. 
muş, kullanın” diyor elemanına. O anda bir soru takılıyor aklımıza. Bir şef yaptığı yemeğin tadını bilmek zorunda ama genel olarak insanların damak tadına göre ayarlamalı her şeyi. Büyük bir maharetle tüm baharatları hassas bir kuyumcu kantarı gibi çalışan parmak uçlarıyla yemeğe at uktan sonra çıkan tadın, rayihanın herkes için çekici olduğunu anlayıp servise sunacak. Peki bir şef, kendi damak tadına aykırı ama müşterilerin rağbet gösterdiği bir yemek yapabilir mi? 
Olmazmış. “Şef ancak onu severek ve tadını beğenerek yapacak ki yemek lezzetli olsun. Ben çok eskiden sigara içerdim, bu işe başladığımda bıraktım, tad alma duyum körelmesin diye.” Ve şefler aslında birer pop yıldızı gibi 


Em 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kaprisli olurlarmış, aynı Jack gibi “superstar” olarak görürlermiş kendilerini: “Bazı şefler işe girdiği restorandaki tüm tabak takımını değiştitir. Modelini, rengini beğenmediği için. Yapuğı yemekleri içinde görmek istediği tabaklardan aldırır. Sanatçı sayar çünkü kendini. O yaptığı ta bak, o süsleme, küçücük bir dereotu parçası bile onun için anlamlı dokunuşlardır. Kendini ifade eder orada. Ve aslında bilinmez ki, mesela o küçüçük nane yaprağı sadece süs olsun diye konmaz bir yemeğin üzerine. Onun yemekten alacağınız tad açısından bir önemi vardır. Ya önden 


yenilmelidir, ağzını nötralize eder ve yemekten 


alacağınız tada hazırlar ya da en son yediğinizde tüm yemekten geri kalanı tamamlar. Aslında iyi bir şef bakımlı, şık olur, manikürünü bile yaptırır. Biraz metroseksüeldir yani.” 

Virginia Woolf da biraz Hemingway gibi bakmış yemek konusuna. “İnsan iyi düşünemez, iyi sevemez, iyi uyuyamaz, şayet İyi bir yemek yemediyse.” 

Görüldüğü gibi başta da dedik, yemek yemek derin bir mevzu. Birileri yapar, birileri tadar. Bir de yediklerinden pişman olanlar var ki onun için de CNBC:-e'nin yeni dizisi Starved ile ilgili 


kutumuza müracaat edeceksiniz.) 


Brownie, donut ve fallik sebzeler 


CNBC-e'nin yeni dizisi Starved New York'lu dört arkadaşın maceralarını anlatıyor. Tüccar Sam, müzisyen Billie, yazar Dan ve polis memuru Adam... Dördü yakın arkadaşlar, sürekli birlikteler. Onları birbirlerine bağlayan çok önemli bir özellikleri de var. Hastalık derecesinde takıntılı olmaları. Ama öyle masumane, sıradan takıntılar değil bunlar, dedik ya hastalık derecesinde. Yani tedavi edilmesi gereken cinsten. 

Bu yüzden de zaten, grup terapiye devam ediyorlar. Ve dizi boyunca cinsellikle ilgili her tür fetişten, yiyeceklere dek pek çok takıntı havalarda uçuşuyor. Sam'in derdi anoreksiya. Hayatta en çok korktuğu şey kilo almak yani. Bu yüzden yemek yememeyi tercih ediyor ve kendisi gibi aynı dertten mustarip Billie ile spor salonundan çıkmıyorlar. Aynı zamanda aşk arayışı içinde ve itiraf edemediği bir şekilde Billie'ye platonik olarak âşık. Küçük brownie keklere tutkun ama yememek için çekmecelere kilitliyor. Ama çok bunaldığında uyuşturucu bağımlısı gibi o kekleri arıyor ve peş peşe mideye indiriyor. Kitlediği çekmecenin anahtarını bulamadığı için levyeyle açmışlığı bile var. 

Billie ise bir biseksüel. Sam gibi anoreksik ama onda bir de fazladan bulumia var, yani yediğini kusma hastalığı. Tedavi görüyor ve bir barda sahneye çıkıp şarkılarını söylüyor. Takıntılı olduğu yiyeceklerse havuç, salatalık gibi hep aynı şekle sahip, yani “fallik sebzeler”. 

Dan ise grubun tek evli olanı. Aynı zamanda hastalığı arkadaşlarından farklı. O bir obez. Yemek yemeden duramıyor. Yakında midesine kelepçe takılması için ameliyat olacak, ama o ameliyat sürekli erteleniyor. Donut gördüğü zamansa asla dayanamıyor, düzinelerce yiyebilir. 
Son kahramanımız Adam'sa New York polis teşkilatın- dan. Bulumia tedavisi görüyor ve kendine hâkim olamayıp deli gibi yemek yiyip ardından kusuyor. Hastalığı teşkilatta da sorunlar yaşamasına yol açacak boyutta. En büyük takıntısıysa paket servis yapan Çin lokantaları. 
İnsanın bilinçaltı ve her tür takıntısı üzerine inanılmaz 


detaylarla düşünülmüş zengin bir dizi Starved. Ana ek 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sende yemek olsa da geri planda takıntılı derecede fit görünmek, güzel olmak ve yığınla cinsel fetiş takıntısı var. Ekip bir nevi Seinfeld ekibini andırıyor ama Seinfeld'dekiler Starved ekibinin yanında inanılmaz sağlıklı ve bir çocuk kadar masum kalır. Varın siz anlayın gerisi-Nİ... 


HP VE SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLAR. 
BAZI ŞEYLERİN MODASI ASLA GEÇMEZ... 


-P, isteyen herkesin üye olabildiği fotoğraf paylaşım sitesi FotoFanClub iş birliğiyle yapılan "Siyah Beyaz Türkiye Manzaraları" simli fotoğraf projesiyle, vazgeçilmez bir tutku olan siyah beyaz fotoğrafçılığa sahip çıkmaya devam ediyor. 
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Bazı sabahlar neden mutlu kalktığını düşünürsün. 


Perdeyi araladığın an hatırlarsın. 


Passat sahiplerinin otomobilleriyle gurur duymaları için 6 yeni neden: 


2 2005 “Bild am Sonntag - Altın Direksiyon” ödülü 

* 2005 “Otobil - Hürriyet Otoyaşam Orta Üst Segmeni Birinciliği” » Ocak 2005 “Euro NCAP - 5 Yıldız” 

» Ocak 2006 “Gelber Engel” ödülü 

e Ocak 2006 “What Car - En İyi Aile Otomobili” ödülü 

» Mart 2006 “Auto 1 - Avrupa'nın En İyi Otomobili” ödülü 


Passat, 41.950 YTL'den” başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları ve 60 aya kadar 9o0.99'luk faiz avantajlarıyla Volkswagen Yetkili Satıcılarında. 

Otomobiliyle gurur duymak isteyenlere... 
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Tek bir günde başlayıp bitecek, gerçek zamanla ilerleyecek, elemanlar terörizmle savaşacak... “24” hiç cazip bir fikir değil gibiydi ama sonra özgün fikrin zaafları, dizinin en güçlü yanları oldu. 


azı diziler yayınlanmaya başladığında yaratıcıları da, kanalları da başarıya ulaşacakları konusunda güven içindedir. 2001 Kasımı'nda başlayan 24'ün ise varlığını sürdürme ihtimâli zayıf görünüyor du. Bir defa, yaratıcıları her sezonda tek bir günün olaylarını gerçek zamanla ve 24 tane birer saatlik bölümle vermeye kararlıydı. Hikâyelerin tek bir bölümde derli toplu anlatılmasını seven izleyiciler için biraz fazla zorlayıcı görünen bir yöntemdi bu. Baş karakterleri; Counter Terrorist Unit (CTU) / Terörizm Karşıtı Birim denen bir devlet örgütünün Los Angeles bürosu üyeleri olan dizinin, terörizmle mücadele üzerinde odaklanması da, 11 Eylül'ün hemen arkasından biraz fazla ciddi görünüyordu. Oysa 24'ün ilk dört sezonunda görünürdeki bu zaaflar dizinin en güçlü yanları haline geldi. Dizinin gerilim yaratan gerçek zaman formatı, onu televizyondaki başka her şeyden farklı kılıyor. Terörizm mücadelesi de, 2#e bir ahlâki derinlik katıyor. Yine de, temelde bir gerilim dizisi. Anlatımı, duygusal karmaşası ve Kiefer Sutherland'in olağanüstü oyunu, onu seçkin kılıyor. 
Bu sıradışı fikir, bir ekipten değil, tek bir kişiden geldi: Joel Surnow. Yirmi dört saat uzunlukta, tek bir günde gerçek zamanla gelişen bir dizi fikri aklına gelince hemen telefona Sarılıp yapımcı ortağı Bob 


Cochran'ı aradı. Coch- 


ran, “Harika bir fikir. Ama hayatta yürümez, bir daha arama” dedi. Aslında imkânsız gibi görünüyordu: Her ayrınayı bölümden bölüme bir araya getireceksin, bir sezon boyunca devamlılığı muhafaza edeceksin ve içinde hiç zaman kesintisi, geri dönüş olmayan, saf gerçek zaman dışında hiçbir şey olmayan bir dizi yapacaksın. 
Olacak iş değildi. Her yeni bölüm tam bir öncekinin bittiği noktadan başlayacaktı, aktörlerin saçı kılı kılına aynı yerde olacaktı. Çılgınlık! Ama Surnow ertesi gün yine Cochran'ı aradı ve anlaşular. 

Terörizmle mücadele fikri de bu formattan doğmuş zaten. Dizinin başlıca yazar ve yapımcılarından Michael Loceff, “Bütün aksiyonun tek bir günde gelişeceği bir dizi yapmaya karar verince kendimize şu soruyu sormak zorunda kaldık” 
diyor. “Ne tür bir durum karakterlerimizin 24 
saat boyunca, uykusuz duraksız, yemeğe gidemeden, şöyle birazcık olsun kestiremeden çalışmasını gerektirir? Kişisel ve profesyonel sorunların iç içe geçeceği koşullara da ihtiyacımız vardı. Karakterler, mesleki sorunlarını asla bir kenara koyamamalıydı. Karşılarındaki sorunlar ölümcül 

olacağı için, düşünecek vakitleri bile ol- 


mamalıydı. Bildiğimiz anlamda 


bir rahatlık, akıllarının köşe- 


sinden geçmemeliydi. Kendi kendimize, ne tür bir hikâye bunların hepsini 

X karşılar diye düşünün- 


! ce, cevap olarak akla 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terörle mücadele geldi. Bizim (Loceff, Surnow, Cochran) geldiğimiz yer ise La Femme Nikita dizisi, ki'o da küresel bir terörle mücadele birimi üzerineydi. Dolayısıyla yabancılık çekmedik.” 

Dizi başlamadan hemen önce meydana gelen 
11 Eylül olayı ise dizinin kendisini etkilemedi 
ama, hazırlayanları duygusal olarak çok sarstı. 
Henüz birinci bölüm yayınlanmamıştı; 4, 5 ve 6'ncı bölümler yazılıyordu. Aksi gibi, birinci bölümün sonunda bir uçak havaya uçuyordu. Gerçek olaylara, rahatsız edecek kadar yakındı. Ne var ki, bölümün finali de olay örgüsü açısından vazgeçilmezdi. Daha az şiddet içerecek şekilde yeniden kurguladılar. Birinci bölümde Orta Doğu terörizmi olmayışı da, onları henüz çok hassas olan bir alandan uzakta tuttu. 

Jack Bauer şimdiye kadar siyasi suikastlerle boğuştu, ailesi kaçırıldı, portatif nükleer bombalar ile biyoloji savaşı başına dert oldu. Bu sefer de gündemde, nükleer füzeler var. Anlayacağınız nefes almadan geçecek bir 24 saat daha bizi bek- 


liyor... 


Gerçek mi, dramatik mi? 


Başlangıcından beri “24”ün en önemli yazar- 


larından ve yapımcılarından biri olan Michael Loceff, Slate internet dergisinin sorularını cevaplandırıyor. 

Dizinin dramatik bir çekiciliği var. Öte yandan biz izleyiciler en korktuğumuz şeyleri görmek isteriz. Nasıl dengeliyorsunuz? 

Her sezon akla yakın senaryolar üzerine kurulu bir hikâye oluyor. Ancak, akla yakın derken, muhtemel demek istemiyorum. 24'ü izlerken, gerçek dünyada terörizmle savaş için bir rehber olarak almayın. Bence hikâyelerin gerçek hayat tnısı, hikâyenin başarısında küçük de olsa bir rol oynuyor, hiç değilse akla yakın göründüğü için bir gerilim duygusu yaratıyor. Yine de, bence önemli bir rolü yok. The X-Files çok başarılıydı, ama Amerikalılar'ın çoğunluğunun, hükümeti uzaylılar ele geçirirse diye bir endişesi yok. 

Diziyi gerçekçi kılmak için uğraşıyorsunuz mutlaka, ama bazen gerçeklik ile dram, ister istemez çatışıyor. 

İnanılırlık, yatırım yaptığımız bir şey. Casus 


luk ile antiterörizm konusunda araştırma yapmış, hükümetle çalışmış 

yazarlarla anlaştık. Güvenilir danışmanlarımız var. Ama 

bence dizi son tahlilde gerçeklikten değil, dramdan ibaret. Joel 

(Surnow) ve Bob (Cochran), dramatik yapımda neye inanıyorlarsa, burada da ona inanıyorlar: Dram, her şeye 

rağmen, hikâyenin gerçek yönünden daha önemlidir. Özellikle Joel, işine geldiği 

zaman gerçekliği yok saymakta ustadır. 

Bense, bir diziyi seyredip “Böyle bir şey asla 

olamaz” diyenlerdenim. Ama sonuçta insanlar dizileri gerçekçi oldukları için izlemez, dramatik unsurlara sahip oldukları için izler. 
Gerçek dünya ile “24”ün kesiştiği bir nokta da, 


işkence. “24”te sorgulamada düzenli olarak işkence kullanılıyor. Hatta bazı eleştirmenler bu yüzden diziye “işkence pornosu” diyor. 

Buna katılmıyorum. Bu konuyu çok tartıştık. 
İşkence bizim için sadece işkence olarak ilginç değil. Göstermeye de, seyretmeye de meraklı değiliz. Eğer bize fazla gelen yanları olursa hemen vazgeçiyoruz. Bence dizide, anlatımsal işlevi dışında işkencenin gerçek faydası, dramatik çelişki yaratmak: Yalnızca iki kişi arasında değil, tek bir karakterde de. 2#'teki hangi işkence sahnesine baksanız, birine nahoş ya da iğrenç geldiğini gösteren ayrınular bulursunuz. Jack Bauer'ın 


geçmişte, bilgi almak için insanlara işkence et 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meye kalkması ona pahalıya patladı. 
Başkalarına, neler yapabileceğini gördü çünkü. Kendi de yaptığı şeyden dehşet 


duyuyor, ama yapmak zorunda olduğundan 


emin. İşte size hakiki bir dramatik çelişki. 


Dizide öyle çok beklenmedik şey oldu ki, artık beklenmedik olan da beklenilen bir nitelik kazandı. Bu iki uç arasında nasıl gidip geliyor, nasıl denge kuruyorsunuz? 

İnsanların öldürmek istemeyeceğini sandığın birini öldürmenin güzel yanı, seyircileri kendilerini rahat hissettikleri noktadan çıkarmak. Bu yüzden de öldürülmesi kolay bazı karakterleri bırakıyoruz, yaşasınlar. Başarısızlığa uğramaları büyük şok yaratacak insanların da başarıya ulaşmasına izin veriyoruz. Ama hikâye bunu gerektiriyorsa, karakterleri öldürmeye, şok yaratmaya devam edeceğiz elbette. Bazen de çok sevdiğimiz karakterleri öldürüyoruz. Bir yazar için sevdiği karakterleri ve aktörleri öldürmek hiç de kolay 


değildir. 
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“Prison Break”teki ekip, Fox River Cezaevi'nden kaçmak için o hazırlıklarını tamamlama çabasında. İşleri de zor, çünkü zamanları az. 
Peki, başka mahkümlar başka hapishanelerden nasıl kaçıyor acaba? 


ME 30 cnec 


ichael Scofield, ölüme mahküm olan, infazı da gittikçe 

yaklaşan ağabeyi Lincoln'u Fox River Cezaevi'nden kaçırmaya çabalıyor. İşi de zor, çünkü ekip halinde kaç A. V B. maları gerekiyor. Sucre gibi, tahliyesi yakınlaşmış mahkümlar, el atılsa tutulacak haldeki özgürlüklerini tehlikeye atmak istemiyorlar. Çoğu, planın başarıyla uygulanabileceğine inanmıyor. Kimileri, diğerleri istemese de ekibe zorla yamanmaya çalışıyor. Lincoln ise resmen gün sayıyor. Üstelik, dışarıda da durum pek parlak değil. Veronica bir ilerleme kaydetti ama, düşman da en ufak fırsatta ne kadar güçlü ve örgütlü olduğunu gösteriyor. Bir devlet kadar örgütlü... 

Prison Break'i yine Fox'un dizisi olan 24'e benzetenler var. İki dizide de kahramanlar, ne yapacaklarsa belli bir süre içinde yapmak z0- runda. Tabii 24, gerçek zaman uygulamasıyla bütün dizilerden ayrı bir yerde duruyor ama, Prison Break de onun süratine, şiddetine ve yogunluğuna sahip. Bir süre önce New York Times'da çıkan bir yazıda ise dizinin yaratıcıları, The Shawshank Redemption gibi bir ilk sezon, The Great Escape gibi bir ikinci sezon planladıklarını söylüyorlardı. 
Demek ki hapishaneden kaçış filmlerini model almasalar bile, incelemişler. 

Hapishane filmlerinin çoğunda, kader kurbanları dört duvar arasından kurtulmaya çalışır. Bu mahkümlar üzerine yapılan unutulmaz filmlerin birinde, Paul Muni iki kez kurtulma girişiminde bulunan bir pranga mahkümudur. Jules Dassin'in Brute Force'unda (1947) ise The Birdman of Alcatraz// Alcatraz Kuşçusu'nda kuş yetiştiren kâmil bir şahıs olarak tanıdığımız Burt Lancester, çok hasta olan kız arkadaşının yanına gitmek için hapisten kaçmaya çalışır. Zenda Mahkümu ile Monte Cristo Kontu'nu ve hapisten kaçan hanımları, bir de içeri görevli olarak mahküm kılığında girmiş kolluk kuvvetleri temsilcilerini bir yana bırakacak olursak, bu filmlerin “zından”ları ikiye ayrılır: Bil diğimiz hapishaneler ve savaş esiri kampları/hapishaneleri. Buradaki fark, daha çok kaçanların kimliğinden kaynaklanıyor tabii. Birinde toplumun dışına attığı suçlular, diğerinde ülkesini savunurken esir düşmüş kahramanlar. 

Bizim hapishane kuşları ise mühendis Michael'ın (Wentworth Mil ler) içeri girmeden önce vücuduna yaptırdığı hapishane planı dövmesinden medet umuyor. Michael, Fox River Cezaevi'ne artık alıştı sayılir. Her türlü zulmü gördü, kimi zaman da işleri yolunda gitti. Ne yazık ki, yolu engellerle dolu. Tahliyesine 16 ay kalan Sucre (Amaury Nolasco), onun kaçış planına dahil olarak bu tahliyeyi tehlikeye atmak 


istemez. Herkesin, 30 yıl önce bir buçuk milyon nakitle bir uçaktan paraşütle atlayan D.B. Cooper gözüyle baktığı ihtiyar Charles West moreland (Muse Watson), başlangıçta kararsız. Hapishanenin hâkimlerinden ve Michael'ın ayak parmağını kestiren şahıs olarak tanıdığı- 


mız çete reisi John Abruzzi'nin (Peter Stormare) ise mutlaka, dışarı çıkıp tanık koruma programına sığınmış olan Fibonacci'yi etkisizleştirmesi gerekiyor. Irkçı T-Bone'a gelince, hiçbirisi onu yanlarına almak istemese de, plandan haberdar olmuş bir kere. Onu almazlarsa “Johnny Cash gibi şarkı söylemek”le tehdit ediyor. En büyük silahları plan, en büyük engelleri ise hapishanedeki beklenmedik değişiklikler. Hâkim olabilecekleri yerlerden uzak kalıyor, aşmaları gereken yerlere giremiyorlar bile 

Hapishaneden kaçan mahküm filmlerinde de, kafeslerinden uçup kaçmak isteyen hapishane On- 


ların da çoğu ekip halinde çalışır. Gerçek bir hi- 


kuşlarının karşısına benzer aksilikler çıkar. 


kâye üzerine kurulu Escape from Alcatraz'ın kahramanı (Clint Eastwood), tanıdığı mahkümlar- dan bir ekip kurmaya çalışır. Buna karşılık, yine gerçek bir hikâyenin, Papillon'ın Henri Charrie- son girişiminde Şeytan 


Paul 


re'i (Dustin Hoffman), 
Adası'ndan tek başına kaçmayı başarır. 

Newman ise Cool Hand Luke'ta yenilgi nedir bilmeyen Luke'la bir isyan sembolü halini almıştı. Esir kampından /hapishane- den kaçış filmleri ise genellikle ekip işidir. 
John Huston'ın yönettiği Victory/Zafere Kaçış olayın kendisi kadar, Pele'nin de dahil olduğu futbol maçı ile haurlanır. Bir başka maçlı kaçma girişimi olan Zoltan Fabri'nin Two 
Half Times in Hell'ini de unutmayalım. Sonra Billy Wilder'ın Stalag 17'si var. Burada, sızan bilgilerden sorumlu tutulup “köstebek” muamelesi gören Sefton 
William Holden'a 


Oscar getirmişti. 


karakteri, 


Bu tür filmlerin sonuncusu ve New York Times'taki yazıya bakılırsa, 


sezondaki modeli olan The Great Es- 


Prison Break'in ikinci cape de gerçek bir hikâye üzerine kurulu. Naziler filmin başında onları en çok uğraştıran müttefik mahkümlarını kaçışlara geçit vermez bir hapishanede topluyor. Onlar da, planın sorumluluğunu yüklenen bir İngiliz askerin (Richard Attenborough) liderliğinde, üç tünelle mekânı terk 


etmeye karar veriyor. Filmin en unutulmaz bölümü ise Steve McOueen'in motosikletli kaçışı. Alelâde suçluların hapishanedeki hayatını anlatan Stephen King uyarlaması The Shawshank Redemption ise (Frank Darabonü, haksız yere yattığını iddia eden bir adamın hapishaneye uyum sağlaması, her şeye boyun eğerek yaşama gücünü kaybetmemesi üzerine kurulu. Prison Break gibi o da gerçek bir hapishane- de çekilmiş. Andy Dufresne ve Ellis Boy "Red" Redding'de Tim Robbins ile Morgan Freeman, 


muhteşem performanslar sunuyor. 


Mike Hammer hapishane müdürü 


Fox River Hapishanesi'nin müdürü 
Henry Pope'u hem Shakespeare oyuncusu, hem Mike Hammer olan 
Stacy Keach oynuyor. 


Asla film yıldızı olamadı, ama televizyonların sevilen, tercih edilen bir başrol oyuncu-Stacy Keach'in unutulmaz rolü, Mike Hammer dizisine (1984-1987) adını veren, Mickey Spillane'in yaratuğı özel hafiye olmuştu. Daha çok polisleri oynar ya da otorite- yi temsil eden herhangi birini. 
Tıknaz 


yan tavşan dudağı da (doğuş- 


yakışıklılığını bozma- 


tan), ona farklı bir görünüm verir. 

İngiliz aktör ve tiyatro hocaoğlu 


sı Stacy Keach Sr.'ın 


Stacy Keach, Georgia'da doğdu ama Los Angeles'ta büyüdü. Bir menajer ona tavşan dudağı yüzünden rol bulamayacağını söylese de, Keach ona inanmadı, Ya-Londra Müzik ve Dramatik Sanat Akademisi'ne burs kazandı. New York'ta birkaç 


Shakespeare oyununda ve başka kla- 


le'de tiyatro okudu. 


sik oyunlarda oynadı. Modem yapımlarda da çalıştı. Sayısız ödülünden birini (bir Obie) New York Shakespeare 


Festivali'nde oynadığı 


Cüretkâr okura 

türetkâr bir kitap... 

Pedro âlmodövardan 


igin bir porno yıldızının -, zaceraları... 


Fr&de&ric Beigbeder 


Erkekler de ağlar Erkekler bazen 


günlük tutar. 

Hem de nasıl tutar... 
Aşk, seks, gece hayatı... 
Paris'ten İstanbul'a, 
Moskova'dan Madrid'e... 
Her şey var bu günlükte. 


Yine sivri dilli, uçarı ve çılgınca bir metinle karşı karşıyayız. 


a e er 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sayfa YTL 
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Hamlet ile aldı. İlk filmi The Heart is a Lonely Hunter'da (Carson McCullers uyarlaması), avare bir sarhoşu oynadı. Sonra filmler de birbirini izledi. 

1980'lerin sonunda sinemada yıldızı söner gibi olunca, televizyona geçti. Mike Hammer çok başarılı bir diziydi ama birden durmak zorunda kaldı. Londra Heathrow Havaalanı'ndaki İngiliz gümrük memurları, Stacy Keach'in üzerinde haür sayılır miktarda kokain bulmuştu. Birkaç yıl hapiste kaldı, 1986'da serbest bırakıldı. Madde bağımlılığından kurtulup televizyonda ve sahnede çalışmaya devam etti. Ancak, hapiste geçen bu ayların ona bir faydası da oldu. Prison Break'teki Hapishane Müdürü Henry Pope karakterini, İngiltere'de yattığı hapishanenin müdürü üzerine kurmuş. Unutmadan ekleyelim: New York Times, bir söyleşi yaptığı aktörü “John Barrymore'dan bu yana en iyi klasik Amerikan aktörü” ilân etmişti. 


Ozalit gibi dövme 


Michael Scofield'in kaçış planı dövmesini yapmak 4-5 saat alıyor. 


O dövmeleri bir kere görünce bir daha unut mak mümkün mü? Fox River Cezaevi'ni düzenleyen şirkette çalışan mühendis Michael, Başkan Yardımcısı'nı öldürdüğü iddiasıyla ölüme mahkum edilen ağabeyi Lincoln'u kurtarmak için banka soyup beş yıl ceza alarak hapse girerken, hapishanenin planlarını da yanında getirmeyi ihmâl etmiyor. Bu planlar, genç bir hanımın uzun sürede gerçekleştirdiği, Michael'ın da yapımına sabırla boyun eğdiği dövmeler halinde onunla birlikte hapse giriyor. Memento'nun, bedenini “postit” gibi kullanan kahramanından birkaç adım ileri gidiyor; bir nevi bedensel ozalit yaptırıyor... 

Michael Scofield'i oynayan Wentworth Mil ler, “Dövmeyi uygulamak, iki kişinin dörtbeş saatini alıyor,” diyor. “Yapboz misali bir araya gelen bir kâğıt desen serisi gibi. Soyar gibi yerinden çıkarıyor, yapıştırıcı ile tutturuyorsunuz, dolgu yerlerini boyuyorsunuz. Şimdiye kadar yapılmış en karmaşık taklit dövme, Passion of the 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Christ'ın bütün özel efektlerini yapan kuruluş ta- 


rafından gerçekleştirilmiş. Yaratıcısı, Tom Berg. 
Tom daha önce de Red Dragon filminde kullanılan, William Blake'ten esinlenilmiş ejderha dövmesini tasarlamıştı. 

Aslında, Miller bu zahmetli işten biraz şikâyet çi. Neyse ki, dövme bir kez uygulandı mı epeyce kalıyormuş. Genç aktör, “Dövme iki-üç hafta yerinde kalıyor,” diyor. “Tabii, eritici sıvılarla sil mezseniz. Neyse ki, bütün olarak ender kullanıyoruz. Ben plana daha çok parça parça bakıyorum. Koluma bir göz atap, o dizide karakterimin hangi parçaya ihtiyacı olduğunu anlıyorum. 
Umarım ikinci sezonda dövmeden yararlanmak- 


tan vazgeçerler de, ben de rahat ederim.” 


yüzü değişiyor... Binlerce kişinin işini “iyi” yapmasıyla oluşan büyük enerji il alıyor. Uçuş deneyiminizi en yüksek standartlara taşıyacak farklı bir net anlayışı sizi saracak. Bu değişim, dünyada iz bırakacak. Yepyeni yüzüyle, 


yanın 150 noktasında gökyüzündeki imzamız... Gurur kaynağımız. T Ü RK HAVA YOLLARI 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THE SOPRANOS 


“Onun kusurları, benim kusurlarım” 


Tony Soprano ailesiyle birlikte altıncı sezona girdi. James Gandolfini ise yıllardır birlikte olduğu karakterden biraz yorulmuş gibi görünüyor. 


ony Soprano, öfkeyle bakıp, “Pardon 

ama” diyor, “bir numara olmak ne 

demektir bilmiyorsunuz, hiçbir halt 

bildiğiniz yok. Verdiğin her karar, her kahrolası şeyin başka bir kahrolası yanını etkiliyor. Sonunda da bir bakıyorsunz, tek başına kalmışsın.” 

James Gandolfini'nin yıllardır can verdiği Tony Soprano'ya benzediği söylenemez, çünkü Gandolfini sakin, yumuşak bir adam. Ama The Sopranos dizisinin baş kahramanı ile aralarinda benzerlikler olduğunu düşünüyor. “Sanıyorum onun kusurları, benim kusurlarım. Tam kendi kusurlarından kurtulmaya çalışırken bir bakmış: sın, aynı kusurlara. sahip birini oynadığın için onlara biraz daha yakınlaşıyorsun.” 

The Sopranos'un kısa süre önce Amerika'da gösterime giren altıncı sezonu, 12 bölüm sürecek. Dizi, yaratıcısı David Chase'e göre, önümüzdeki yıl yayınlanacak sekiz “bonus” bölümle de sona erecek. Gerçi Chase'in sözüne güven olmaz ama, bu seferlik kararlıymış gibi görünüyor. 

Gandolfini'yse “Bu sahiden son: sezon mu olacak?” yolundaki bir soruya, “Umarım” diye cevap veriyor. Sonra da hemen ekliyor: “Belki de bu kadar açık konuşmamak gerek. Ama sanırım, aruk diziden ayrılmaya hazırım. 10 yıla yakın süredir onu oynuyorum. Bu kadar yeter.” 
Tony Soprano karakterinin özellikleri için, “Çok kalın bir kafası var,” diyor, “bazen içine girmek zor oluyor. Yanlış anlamayın, işyerimde çok eğleniyorum. Birlikte çalıştığım insanları seviyorum. Ama bazı günler işe gidiyorsun, bir de bakıyorsun ki yeterince öfkeli değilsin, daha fazla öfkelenmen gerekiyor. Bu da biraz...” duraksıyor “gençken çok daha kolaydı”. 


GİR 36 cnece 


Gençken James Gandolfini, birkaç filmde küçük rollerde oynasa da sahne tecrübesi daha fazlaydı. Anthony Soprano ise gençken DiMeo ailesinin ve kendi ailesinin başı olarak, bunun getrdiği çifte sorumlulukla ruhi dengesini bozmuştu, biliyorsunuz. Acaba ikincisinin hikâyesi neden birincininkinden daha fazla ilgi topluyor? 
“İnsanlar ” diyor Gandolfini, “bence kanunun ve alışılmışın dışına kim çıkarsa ve bunu da biraz havalı bir şekilde yaparsa, onu severler.” 

Tony, 1959 yılında doğdu. Newark'ta ve New Jersey'deki West Orange'da büyüdü. James Gandolfini de ondan iki yıl sonra dünyaya geldi, New Jersey'de doğup yetişti. Mafya ile hiçbir alışverişi olmadı. Üniversiteyi bitirince Actors Studio'da oyunculuk eğitimi görmek için New York'a gitti. 10 yıl süreyle barmenlik ve gece kulübü müdürlüğü yaparak geçindi. Sonra 1997'de eline bir fırsat geçti. Alec Baldwin ve Jessica Lange'ın başrolünde oldukları A Streetcar Named Desire / İhtiras Tramvayı ile Broadway'de sahneye çıktı. Sidney Lumet'nin yönettiği A Stranger Among Us ise onun ilk filmi oldu. 
Başka filmler de bunu izledi: Aralarında senaryosunu Ouentin Tarantino'nun yazdığı Tony Scott filmi True Romance ve John Travolta'lı Get Shorty de var. True Romance'te onun karakteri Virgil ile Patricia Arguette'in karakteri, kan revan içindeki bir motel odasında kapışıyor. 
İkinci filmde ise onu sonradan mafya elemanı olmuş bir dublör olarak izliyoruz. Kanun adamları ile kanun karşıtlarını aynı derecede başarıyla oynayan Gandolfini, She's So Lovely'de Robin Wright Penn'i döven vahşi bir komşuyu, Lumet'in hukuki dramı Night Falls on Manhattan'da ise bir polisi oynadı. 


Gandolfini senaryoyu ilk okuduğunda sevgilisine dönüp “Bu rolü asla bana vermezler, güzel bir oğlan bulur onu seçerler” demiş. 
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Sonra, The Sopranos geldi. Gandolfini, Prozac içen, iki ailesiyle de başa çıkmakta güçlük çeken, yıllardır psikiyatra giden mafya reisi Tony Soprano rolüyle herkesin tanıdığı bir isim oldu, televizyon tarihine geçti. Senaryoyu okuduğu zaman, sevgilisine, “Kimse bu rolü bana vermez,” demiş. “Güzel bir oğlan bulur, onu seçerler.” 
“Gerçekten de öyle sanmıştım,” diyor. “Hani, TV'yi istilâ etmiş İrlandalı kılıklı adamlar var ya, onlardan birine mesela. Rolü bana verdikleri zaman şok geçirdim.” Daha ilk yıldan da Altın Küre ve oyuncuların meslek örgütü SAG'ın ödülünü aldı. İlk Emmy'si, ikinci yıl geldi. Bu arada, The Mexican'daki eşcinsel tetikçi rolüyle (bu rol için çok kilo verdi), Julia Roberts ve Brad Pitt'i gölgede bıraktı. Joel ve Ethan Coen'in Cannes'da ödül alan The Man Who Wasn't There'inde berber Billy Bob Thornton'un karısının patronu Big Dave oldu. The Last Castle'da ise hapishane müdürü olarak, başrolde oynadı. 
Ama üstlendiği rollerin giderek büyümesi, Gandolfni'nin eğitimiyle bilenmiş inkâr kabul et mez yeteneği bir yana, onun adı hep Tony Soprano'nun adıyla birlikte telaffuz edilecek. 


“Sanırım, artık diziden ayrılmaya hazırım. 

10 yıla yakın 
süredir onu oynuyorum. 
Bu kadar 


THE SOPRANOS SEVEN BUNLARI DA SEVER 


Tony'nin rüyaları ve anlamları 


Tony bazı tuhaf rüyalar görüyor. Bir rüya yorumcusu ve psikoterapist olan Michael 
Lennox, Tony'nin bilinçaltı- nın sırlarını açıklıyor. 
VIDA 

Rüya: İlk bölümde Tony rüyasında göbek deliğine Phillips model bir vida yerleştirildiğini görüyor. Vidayı gevşettiğinde, penisi düşüyor. 
Tony deli gibi vidayı ararken, bir kuş kopan organını alıp uzaklara doğru uçuyor. 
Anlamı: “Dr. Melfi bu rüyayı göç eden, çiftleşen ve sonra da Soprano yüzme havuzunu terk eden ördeklere bağlıyor. Ona göre ördeklerin gidişine bu kadar üzülmesi 
Tony'nin ailesini kaybetmekten korktuğunun göstergesi. Bu açıklamaya katılıyorum, ama bence bu rüyada bundan çok daha fazlası var. 
Örneğin, göbek deliğindeki vida annesiyle bağını temsil ediyor (göbek bağını düşününl. Bu durumda vidanın cinsi de önemli - Phillips model vidalar dikkatli kullanılmadığı takdirde kolaylıkla hasar görebilir - çünkü herhangi bir anneden bahsetmiyoruz. Livia Soprano pek özenli bir anne figürü sayılmaz. Tony'nin üzerindeki sağlıksız etkisi kopuk penis ile sembolize edilmiş.” 


GÜVENLİ Mİ? 


Rüya: Tony, Dr. Melfi ile seanstayken Hesh'in pencereden geçmesine şaşırır. Melfi saat üçte randevusu oldugunu söyler. Tony, Anthony Jr.'ı kapıdan onları dinlerken yakalar. Bekleme odasında askerlerini görür. Silvio kucak dansı yaptırmaktadır. Paulie, okuduğu gazeteyi indirerek bakar. Pussy ise Tony'yi görmezden gelir. Ofiste Jackie hasta yatağındadır; Melfi, Tony'ye arkasını dönmüştür. Kafasını çevirince annesi Livia'ya dönüşür. 

Anlamı: “Ofis, Tony'nin zihninin en gizli düşüncelerini barındıran kısmı. Melfi, Tony'nin gizli çatışmalarını çöz- 


“ mesine yardımcı olan zeki kısmı. Anthony Jr. suç dün- 
© yasına bulaşmadan önceki masumiyetini simgeliyor. Bi- 


nanın dışındaki Hesh, işi istediği zaman bırakabileceği- nin hatırlatıcısı. Bekleme odasındakiler zorlu duyguların üstesinden gelme şekillerini temsil ediyor: Kaçmak için seksi kullanması (kucak dansıl, toplum baskısıyla ilgili takıntıları (gazete) ve aldırmaz tavırları (göz temasını reddetmesi). Pussy'nin davranışı ise tehlikeleri gözardı ettiğinde ekibi tarafından terk edileceğini söylüyor. Jackie'nin yaklaşan ölümü mafyanın eski güzel günlerinin bittiğinin altını çiziyor. Tony'yi şaşırtansa yüzleşmesi gereken şeytanın annesi oldugu. 


DVD / KİTAP 
Analyze This / Anlat Bakalım, Warner Bros. 


> Crime Story, Anchor Bay (TV Dizisi) i>-Baba, Mario Puzo, E Yayınları, 488 sayfa 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Sony, ürünlerdi 


şontılı bilgi için: #ww.sony.com.tr/handycam Sony, Sony Eurasia yetkili satıcılarından alınır. 
sy Eurasia Müşteri Merkezi: 216 531 9850 Sony'nizi alırken garanti kartını ve hologramını kontrol edin. 
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€75 DİZİLER çarsamBa 20:00 SEINFELD | 20:30 ARRESTED DEVELOPMENT | 21:00 THE SOPRANOS 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ödü lü test m 15 soundtrack w 15 bardak altlığı 


Soruyu doğru yanıtlayıp “The Sopranos” hediyeleri, anketimize katılarak E 
15 Nisan 2006 tarihine kadar doğru cevap veren okuyucularımıza verilecek. 


Hediyeler sırasıyla İstanbul içinden gönderen 


CNBC-e Dergi'ye gönderen 


izleyiciler The Sopranos 15 kişiye ulaştırılacak. Kazananlar 20 Nisan'da ödülleri kazanacak! www.cnbce.com sitesinde duyurulacak. 


ilk 15 ve İstanbul dışından gönderen ilk 


EE a m 
: Tony Sopranos'u canlandıran oyuncunun adı nedir? 

| a- James Gandolfini 

I b-John Ventimiglia 

: c-Joe Badalucco 
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DB. 


biletiniz var. 


Siemens 8. Opera Yarışması başlıyor. 

Genç ve yetenekli bir opera sanatçısıysanız; Siemens Opera Yarışması'na katılın, uluslararası opera dünyasına adımınızı atın. 


Son Başvuru Tarihi: 05 MAYIS 2006 
Eleme Tarihleri: 09/10/11 MAYIS 2006 
Ödül Töreni ve Final Konseri: 12 MAYIS 2006 


Bilgi için: 0216 459 37 09 
www.siemens.com.tr/opera 


OPERA Yi YARIŞMASI 


DİZİLER 20:00 MALCOLM IN THE MIDDLE | 20:30 MY NAME IS EARL | 21:00 DESPERATE HOUSEWIVES 


DESPERATE HOUSEWIVES 


Wisteria Lane kadınları ilk hallerinden öyle farklılar ki, bir hatırlatmanın belki de faydası olur dedik. Böylece bu ay boyunca yayınlanacak birinci sezon tekrar bölümlerinde umutsuz evkadınlarının nereden nereye geldiklerini görebilirsiniz. 


ve ML cnec-e 


epsi birbirinden farklı yaşamlara ve dertlere sahip dört kadın, dostları Mary Alice'in intiharının arkasında- 


-B. ki gizemi çözmeye çalışırken iki sezondur, karakterleriyle bizleri çok eğlendiriyorlar. O günden bu yana köprülerin altından çok sular aku. Her şeyin görünüşte mükemmel olduğu bu mahallede bütün dengeler değişti. Bazı dertler sorun olmaktan çıktı, bazı mutlulukların yerini de keder aldı. 


>, ANADOLU HAYAT 


NG? EMEKLİLİK 


Bree'nin umutsuzluğu ilk bölümde kocası Rex'in ona boşanmak istediğini söylemesiyle başlamıştı. Bütün hayatı mükkemmeliyet üzerine kurulu Bree, kocası ona “Bir deterjan reklamında yaşamak istemiyorum artık” dediğinde ne demek istediğini anlayamamıştı. Bu nedenle belki de, pastoral ve plastik varoluşu yaşadığı aile içi dramlarla sarsılan Bree, diğer karakterlerden daha fazla acı çekti. Yıkımın başlangıç noktası, kocasının onu aldatması üzerine intikam almak için, Rex'in ölümüne neden olacak eczacı George ile birlikte olmasıydı. George, Bree ile küçük kaçamaklar yaşarken bir yandan da Rex'e yanlış ilaçlar verip onu zehirledi. Rex öldükten sonra, büyük bir kayıp hissi duyan Bree, iki çocuğuyla yalnız kaldı. Onu ilk kez saçları dağınık ağlarken gördük. Sonra George ile ilişkisine devam etti. 
George'un kocasının katili olduğunu da öğrenip onun kendini öldürmesine göz yumduktan sonra da kaçışı alkolde buldu. Eşcinsel oğlunun nef ret dolu tavırları da eklenince eski “kontrollü” Bree kendini kontrolün var olmadığı alkolizmin dipsiz dünyasındasında buldu. 

Hayatı tamamen ters istikamette değişen tek kişi Bree değil. Başarılı bir iş kadınıyken çocukları için kariyerini bırakan Lynette, bir süre sonra bu kararının kendisi için pek de doğru bir seçim olmadığını düşünmeye başladı. Birbirinden yaramaz dört çocuğun bakımı tahmin ettiğinden daha zordu, hatta bir şirketi yönetmekten bile. 
Çocuklarıyla başa çıkmak için her yolu denedi, hatta kocası Tom onlarla daha çok vakit geçirebilsin diye patronunun eşine duygu sömürüsü bile yaptı. Nesiller boyunca ondan önceki kadınarın bu işi nasıl kıvırdığını anlamaya çalışırken, Tom istifa etti ve artık çalışma sırasının Lynet- 


te'te olduğunu söyledi. Özgeçmişinin etkisiyle iş 


bulması zor olmadı. Kurnaz ve zeki bir kadın olan Lynette'in, gerçek potansiyeli ortaya çıktı ve işinde başarılı oldu. Çocuk sahibi iş kadınların- 


Rötar yapsa da devam edecek... 

Türkiye'de ikinci sezon bölümleri yayınlanan Desperate Housewives, Amerika'daki yayın akışıyla artık eşzamanlı gidiyor. Ama ne yazık ki bu durumun bir dezavantajı var. 
ABD yayın hakkı sahibi ABC'de zaman zaman gerçekleşen program değişiklikleri CNBC-e izleyicilerini de etkiliyor. Bu nedenle CNBC-e de yayın akışını değiştirmek zorunda kalabiliyor. Meraklılarına duyurulur! 
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Her şeyin görünüşte mükemmel olduğu Wisteria Lane sakini; hepsi birbirinden farklı yaşamlara ve dertlere sahip dört kadın iki sezondur bizleri eğlendiriyor. 


dan hiç haz etmeyen Nina'yı da ekarte edip ter. o mı Carlos ile evlenmek için bırakan Gabrielle, fi etmeyi başardı. Şimdi umutsuz ruh halinden ilk bölümde de söylediği gibi görünüşe göre yan- çok uzaklarda, ama artık yeni bir sorunu var.  lış şeyleri istemişti. Ona tapan ama henüz bir ço-Tom da aynı iş yerine girdi. cuk olan bahçıvanı ile ona istediği cins sevgi dı- 

Kocası Carl'ın onu terk etmesini henüz ka: o şında her şeyi veren kocası arasında kalan Gabbullenebilen Susan Mayer, yeni komşusu Mike  rielle bir kadının sahip olabileceği bütün maddi Delfino'yu bütün sakarlıkları ve güvensizlikleri- (o tatminlere sahipti, ama gerçek bir mutluluk yaşa- ne rağmen kendine âşık etmeyi başardı. Çocuk (o yamadı. Carlos yolsuzluktan hapse girince, Gab- 


kitapları illüstratörü Susan aslında zeki, yetenek- o rielle'in da aklı başına gelir ve John ile ilişkisini li ve azimli bir kadın. Mary Alice'in intiharını (o bitirdi. Artık hamile olan sabık modelimiz haçözme kararlılığı da aynı güçle besleniyor, ancak (o pishanedeki kocasını ziyaret edip her şeye yenigerçeği öğrenme azmi mutluluğunun da sonu ol- oOden başlamak istediğini söyledi. Gabrielle, düdu. Mary Alice ile Paul'un oğulları Zach'i elle Oo şük yapınca hiç beklemediği bir üzüntü yaşadı. 
rinden almasın diye Deirdre Taylor'ı öldürme OoGabrielle bu iki sezon içinde fakirliği, kıskançlıhikâyelerini ve Mike'ın aslında Zach'in babası (o ğı yaşayıp bebeğini de kaybettikten sonra aslında olduğunu öğrenince dehşete kapıldı. Hatta Su- (o hayatında kaybedebileceği ve kaybetmek istemesan ayak altından çekilsin diye Zach'i Utah'a yol: o yeceği çok şey olduğunu keşfetti. 

ladı. Bunu öğrenen Mike onunla ilişkisini kesti. Uzun lafın kısası, Wisteria Lane'de hayat sü-Ama artık hayatında yeni biri var: Doktor Ron. o rüyor. İkinci zafer yılında olaylar birbirini izler. 
Yaşadıklarından öğrendiği kadarıyla artık Su- Ooken, Nisan ayı boyunca geceleri yayınlanacak bisan'ın ayakları yere daha sağlam basıyor. rinci sezonda göreceğimiz karakterlerin bu nok- 


New York'taki hızlı yaşantısını, zengin işada- o taya nasıl geldiklerini hatırlatalım dedik... 
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sh, Philâdelphia cinayet masası ekibinin başı olarak, dımcısı kadın” imajını yıkıyor. Sarışın, ufak tefek, athryn Morris, Rush için biçilmiş kaftan. 


ıllar önce Zeyna / Xena: Warrior Princess'in bir bölümünde vahşi savaşçı Najara'yı oynamak için seçilen 

Kathryn Morris, bu sıradışı olayı kendisindeki bir “Jan Dark özelliği”ne bağlamıştı. 
“Karakter güçlü ama görünüşü yumuşak huylu olsun istediler.” Sonuçta, yenilmez Zeyna ile bir- 


kaç kez dövüşen bu fanatik dinciyi oynadı. Onu 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öyle beğendiler ki, bir başka bölüm için yine çağırdılar. 

Belki de Cold Case'e, Philadelphia Cinayet Masası ekibinin başındaki narin Lilly Rush'ı oynamak için seçilmesinde de benzer bir mantık gizlidir. Görünüşüyle sahip olduğu kuvvet arasındaki tezat, seyircilerin de hoşuna gidiyor olsa 


gerek. Bu ince, güzel sarışına “Cinayet Masası 


Barbie'si” diyenler bile oldu. Gerçekten tipi, sanki olsa olsa Meg Ryan türü bir romantik komedide oynarmış gibi. 

Cold Case; CSİlar ve Wit hout a Trace gibi, Jerry Bruck- 


heimer'in yapım yönetmeni 


: 7 


olduğu polisiye dizilerden biri. 
İçlerinde başrolünde bir kadının oynadığı tek polisiye dizi de o. Diğerlerinde, işini bilen, tecrübeli, orta yaşlı erkekler tercih edilmiş. Cold Case'in yaratıcısı Meredith Stiehm, kendisi ve diğer yöneticilerin, 
2000 yapımı siyasi dram The 


Contender'da Morris'i görünce onunla çalışma- 


ya karar verdiklerini söylüyor. Başrollerinde Jeff 


Bridges ve Joan Allen'ın oynadığı filmdeki fede-Tal ajan karakterini, tıpkı onların istediği gibi oynuyormuş: Kurnaz ve gıllıgışsız. İşin garip yanı, Steven Spielberg de Morris'i bu filmi izleyince keşfetmiş ve sonra da iki filminde oynatmış. 


Lilly, Bruckheimer polisiyeleri içindeki tek kadın “şef” olabilir. Öte yandan, diğer şeflerle paylaştığı bir şey var: İşine neredeyse dindarca bir bağlılık, benzersiz bir görev aşkı sergiliyor. Uyanıkken aklında hep işi var, uykusunu bölen de o. İşkadını pantolon takımıyla, saçları derli top- 


lu Lilly rafa kaldırılmış dosyaların savaşçısı. Zaten daha ilk bölümde, ihmâl edilen dosyalar için “İnsanlar unutulmamalı,” demişti. “Onlar da adaletten paylarını almalı.” 

Cold Case'in, yalnızca kendi yapımevinden çı kan benzer dizilerden değil, piyasadaki bütün polisiyelerden farklı yanları var. Geri-dönüş bölümlerinde nefis bir sanat yönetimi çalışması dikkati çekiyor (Özellikle geçen ay izlediğimiz Factory Girl'ü hatırlatırız). Müzik konusunda da hiç para esirgemiyorlar. Geri-dönüşlerde hangi döneme gidiliyorsa, o dönemin popüler şarkıları çalınıyor. Bir de dizinin finalinde, devrin en popüler şarkılarından birinin eşliğinde, ağır çekimle kurban görünüyor. Lilly ile anlamlı bir bakışı, bir gülümsemeyi paylaşıyorlar. Aruk huzur içinde uyuyabilir. 

Biz ikinci sezona keyifli başladık ama, anlaşılan kahramanımız o kadar keyifli değilmiş. Morris, “Lilly'nin bu yıl durumu pek iyi değil,” di- 


POLIÇENOMAN 


Esrar çözen kadınlar 


Policewoman - Kadın Polis / 1974-1978 


Komiser Yardımcısı Suzanne “Pepper” Anderson - Angie Dickinson 

Los Angeles Polis Örgütü'nün komplolar bölümüne atanmış seksi gizli ajan. Kocasından 
1 ayrılan Pepper daha önce Ahlâk Masası'nda 
4 çalışıyordu. Özelliği de, ne olması gerekiyorsa 
o kılığa girmesiydi: Fahişe, gangster sevgilisi, go-go dansçısı... 


© Cagney & Lacey - İki Arkadaş / 1982-1988 


7 Christine Cagney ve Mary Beth Lacey - Sharon 
Gless ve Tyne Daly 
Suç dünyası üzerine, ana karakterlerin kadın * olduğu ilk Amerikan TV dizisi. Bu dedektif ikilisinde Cagney hem sert, hem çekici olan ve kırba gibi içen bekâr kadın. Ortağı Lacey'nin ise Harvey (John Karlen) adında onu seven bir kocası ve iki oğlu var. Dizi boyunca bir kızı oldu ve kanserle mücadele etti. Chris birkaç ilişkiye girişti, olmadı, komiser yardımcılığına terfi etti, alkolik olduğunu kabul etti. 
Daly bu diziyle dört Emmy ödülü aldı, Gless de iki. Dizi sona erince, başını Ulusal Kadınlar Örgütü'nün çektiği büyük hayran grupları durumu protesto etti ve ortaklar 1990'lı yıllarda dört televizyon filminde yeniden bir araya geldiler. 


Murder, She Wrote - Cinayet Dosyası / 1984-1996 


Jessica Fletcher / Angela Lansbury 

Maine'in uykuya dalmış gibi görünen kıyı kenti Cabot Cove'un bir suç başkenti olacağı kimin aklına gelirdi? 
Ne var ki, düzenli şekilde artan ceset sayısı dul polisiye yazarı, sabık yedek öğretmen ve Okul-Aile Birliği gönül lüsü Fletcher'ı uzun süre meşgul etti. Yeni maceralar peşindeki yapımcılar onu Milano'ya, 
Hong Kong'a, Londra'ya gönderdi. Sonra da, bir kriminoloji kursunda öğretmenlik yapsın diye trenle New York'a. Bu orta yaşlı, neşeli, uyanık amatör dedektif, Amerikan televizyon tarihinin en uzun süren dedektif dizisinin kahramanı oldu, sonra da dört filmle boy gösterdi. 


Miss Marple 


Miss Marple - Joan Hickson, Geraldine McEwan 

Agatha Christie'nin evde kalmış süper amatör hafiyesi, hem beyazperdede, hem ekranda kurnaz katilleri yakalamıştır. Hickson, 1980'li ve 90'lı yıllarda 10'dan fazla TV uyarlamasında Miss Marple'ı oynadı. Çoğu kişi ona, gerçek Miss Jane Marple gözüyle bakar. Son dört televizyon filmi The Body in the Library, The Murder at the Vicarage, 4.50 From Paddington ve A Murder is Announced ABC'de yayınlandı; Granada için de 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a” DİZİLER cuma 20:00 KITCHEN CONFIDENTJAL | 20:30 THE KING OF GUEENS | 21:00 COLD CASE 


yor. “Zaman zaman olgunluktan uzak davranı- 


yor. Nedensiz olmasa bile, bazen nahoş şeyler de söylüyor. Ekibindeki dedektiflerle her an iyi anlaşamıyor.” Morris'e göre Lilly, “Küçük bir değişiklik yapmaya çalışarak, dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıp sessizce işini yapan, yalnız bir insan. Adaletin hükmünü göstereceğine ve kötü adamların hapse gireceğine sahiden inanıyor. Belki bugün değil de on yıl sonra, ama olacağına inanıyor. Ben bir de onun kendisine tamamen yabancı olan insanlardan hoşlandığını düşünüyorum. Öyle kontrollü, öy le yaralar almış ki, bu yabancılardan bazılarının çektiği acılar ona âşina geliyor.” 

Peki ama Lilly'nin sırrı ne? Niye bunca acı çekiyor? Morris bunu açıklamıyor. “Çok sırrı var,” demekle yetiniyor. “Boşu boşuna polis olmadı. 
Doğru dürüst bir ailesi, güveneceği insan pek yok.” Kathryn Morris yazarlardan tatmin edici açıklamalar alamadığı için, kendisi de karakterinin portresine katkıda bulunmuş. “Yazarlar bir hikâye geliştirmiş, sonra ben daha zengin bir hikâye geliştirdim. Onların bulabileceğinden çok 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dört tane daha planlanıyor. Bu filmlerde Marple “Miss” ünvanını kaybetti. McEwan onu muzır, hatta gözleri pırıldayan flörtçü biri olarak canlandırıyor. 


Prime Suspect / 1991-2003 


Jane Tennison - Helen Mirren 

Tuttuğunu koparan, bazen mağrur ve olabildiğince sert Jane Tennison, kendinden sonra gelen bütün polis kadınlar için çıtayı yükseltti. Bu ödüllü altı mini dizi koleksiyonu, Tennison'ın Londra'daki bir Balkan ölüm mangasının yarattığı dehşetle uğraştıktan sonra emekli olması için baskı görmesiyle sona ermişti. 
Tennison baştan sona, erkeklerin dünyasındaki inatçı ve taviz vermez mücadeleci olarak sunulmuştu. 


Halifax f.p. / 1994-2002 


Jane Halifax - Rebecca Gibney 
Bu defa Amerika'dan uzaklardayız. Melbourn'u üs edinmiş buz gibi sarışın adli tıp psikiyatrı, olayları çözmek için polisle birlikte çalışır, bazen de kendini ateş altında bulurdu. Lilly Rush gibi, aşk konusunda hiç şansı yoktu, sakin yüzü ve duruşu, travmatik aile sorunlarını gözden uzak tutuyordu. 


Profiler / 1996-2000 


Dr. Samantha Waters - Ally 
Walker 

“Sam”, Vahşi Suçlar Görev 
Gücü denen bir federal örgüt için çalışan “psişik bir dedektifti. Sabık bir FBI ajanı olan 
Sam, bir seri katil kocasını öldürünce emekliye ayrıldı, ama o ele avuca sığmayan canavarı yok etmek, bu arada başkalarını da ele geçirmek için yeniden cepheye döndü. 


daha fazla sır var içinde. Her şeyi bilmiyorum. 
Gerçi bana izleyicilerin bilmediği çok şey söylediler ama, her şeyi değil. Ben de onların asla bilemeyeceği şeyler buldum.” Bunların ne olduğunu da söylemiyor. “Çok, çok özel...” 

Lilly'nin iş dışında bir hayatı olduğu söylenemez. İkinci sezon, aşk konusunda umut vadetmiyormuş. “Eline bir fırsat geçiyor ama olmuyor. Umarım üçüncü sezonda tutkulu bir aşk yaşar. Bence Lilly'nin ikinci sezonu şöyle bir şey: Sandviç almak için bir sandviç otomatına gidiyor, parasını atıyor. Sevdiği sandviçin düğmesi- ne basıyor, tek kalan sandviç o ve işe bakın, sıkışıyor. Lilly makineye vuruyor, nafile. Yürüyüp uzaklaşıyor: Unut gitsin. Sonra birisi makinenin oradan geçiyor ve sadece yürüyüşünün ağırlığı bile sandviçin makineden fırlamasına yol açıyor. 
Bu yıl, Lilly'nin yılı değil.” 


Üstün teknolojisiyle Telsim, bugüne kadar dünya GSM sektöründeki gelişmeleri günü gününe takip ederek mobil iletişimin tüm olanaklarını öncelikli olarak abonelerine sunmayı hedefledi. 
Yalnızca bugünün değil, geleceğin iletişim teknolojilerine de sahip olan Telsim, teknolojik yenilikleriyle iletişime renk katmaya devam edecek. 


İşte iletişime renk katan onlarca servisimizden birkaçı: 


MVS 


Cepten canlı olarak televizyon izleme teknolojisi. 
Birçok televizyon kanalını cep telefonunuzdan 
24 saat canlı olarak izleyebilirsiniz. 


CEPINFO 


Bilgi, haber ve eğlence servisi. (0542) 7070 000'ı arayarak finans, haber, sinema, astroloji, talih oyunları ve eğlence menülerine ulaşabilirsiniz. 


SESTOSES 


Sese duyarlı bilgilendirme servisi. (0542) 7071 000'ı arayıp, kendi sesinizle servisi yönlendirerek finans, | sinema, nöbetçi eczane ve futbol bilgilerine ulaşabilirsiniz. 


CEPMELODİ-POLY” 


Cep telefonuna çok sesli melodi yükleme servisi. 
telsim.com.tr adresinden CepMelodi-Poly'ye girerek, ister enstrümantal melodileri, ister çevrenizde | duyduğunuz gerçek sesleri telefonunuza | yükleyebilirsiniz. 


CEPKISAYOL' 


Tek tuşla istediğiniz bilgi ve eğlenceye ulaşma servisi. 
Cep telefonunuza CepKısaYol programını yükleyerek Melodiler, Top5 Şarkı, Günlük Fal, Eczane, Hava Durumu, Döviz, Talih Oyunları, Sinema ve daha pek çok bilgiye tek tuşla ulaşabilirsiniz. 


CEPT7575 


Sesli mesaj servisi. Telsim abonesi olsanız da, olmasanız da (0542) 7575 000'ı arayıp istediğiniz kişiye istediğiniz uzunlukta sesli mesajınızı iletebilirsiniz. 


CHATIN 


Bas Konuş servisi. Cep telefonunuzu telsiz gibi kullanarak, yakınlarınızla hızlı ve sınırsız konuşabilir, chat yapabilir, e-mail, video ve resim gönderip, alabilirsiniz. 


CEPİMAJ 


MMS, yani görüntülü mesaj servisi. Cep telefonunuzdan Telsim hatlı ve MMS uyumlu bir başka cep telefonuna resim ya da hareketli görüntü gönderebilir ve alabilirsiniz. 


PIRPMIT 
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New York'un acemisi 


Anna Belknap'ın oynadığı 

“CSI: NY”un yeni elemanı Lindsay Monroe, ekibe uyum sağlayabilmek için var gücüyle çalışıyor. 


u yıl CSI: NY bir kadro değişikliği ile 

başladı. İzlediği tecavüz olayına kafayı 

takan Aiden Burn (Vanessa Ferlito), 

kanıtlarla oynadığı için ekipten uzaklaştırıldı. Zoo York'a onun yerine Montanalı adli tapçı Lindsay Monroe (Anna Belknap) geldi. 
New York'un da, ekibin de acemisi ama gayretli. Ne de olsa, Montana'da kara ayılara alışmış, kaplanlardan korkmuyor. Mac'in elinden kurtulan bir suçluyu yere indirdiğinde de amiri ona gülerek, “Seni Montana'da neyle beslediler?” diye soruyor. 

Lindsay, üç yıl boyunca Montana'da bir suç mahalli ekibi elemanı olarak çalıştıktan sonra, nihayet rüyasını gerçekleştirdi. Büyük bir şehre tayin olmak istemişti hep, nasibine New York çıktı. Ortabat çalışma ahlâkı ve hevesiyle, ekip için taze bir soluk oldu. Mac de daha ilk işinde bile genç memuruna acımadı. Olsun, Lindsay hep heyecanlı ve öğrenmeye hazır. Bu temiz yüzlü, hiçbir sırrı yokmuş gibi görünen genç kızın hayatını neden bir CSI olmaya adadığı ise bizim için meçhül. Çalışkan, atletik Lindsay'in kalıcı bir eleman olacağını umut ediyoruz. 

Onu oynayan Anna Belknap ise televizyonun yabancısı değil, daha önce NBC'nin Medical Investigation'ı ile The Handler'da ve Deadline'da oynamıştı. Sonra pek çok dizide konuk oyuncu olarak yer aldı: Law & Order, law & Order: SVU, The Comeback, The Jury, Trinity, Homicide: Life on the Street ve The Education of Max Bickford. Konuk oyuncu olduğu dizilerin arasında, bu ay dördüncü sezonuyla karşımıza gelecek olan Without a Trace'te var. Sinemaya ise bağımsız film The Reality Trap ile başladı. 

Öte yandan, tiyatrodan da vazgeçmiyor. Vermont taki Middlebury College'tan mezun olan, 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oyunculuk “master”ını American Conservatory Theater'da yapan Anna Belknap, New York'taki Rude Mechanicals Theater Co.'nun bir üyesi. 
New York'un Second Stage Tiyatrosu'ndaki Me- 


| 


| 


2 A 


ŞE YA 


tamorphoses'da oynadı. Mark Taper Forum, Globe Theater, Huntington Theatre, Westport Country Playhouse ve Williamstown Tiyatro Festivali'nde sahneye çıkı. Globe Theater'ın 2007'deki Perikles prodüksiyonunda (William Shakespeare) Marina rolüyle San Diego Tiyatro Eleştirmenleri'nin Craig Noel ödülüne lâyık bulundu. 

34 yaşındaki Anna Belknap'ın kendisi, Montana'lı karakterinin aksine, Maine'li. Çoğu oyuncusu New York'lu olan CSI: NY'un, bu konudaki üç istinasından biri. Illinois'de doğan Gary Sinise ve Ohio'lu Melina Kanakaredes gibi oda, New Yorklu olmayan bir CSI: NY'lu. 
Ama hem o, hem Sinise, bir dönem New York'ta yaşamışlar. Şimdi ise karakteri Lindsay gibi, Anna da New York'ta yaşıyor. Bakalım kalıcı olabilecekler mi? 


NY-Miami elele 


Las Vegas'ı mekân edinmiş CSI: Crime Scene Investigation'dan türemiş iki dizi, CSI: NY ile CSİ: Miami'nin elemanları bu ay güçlerini birleştiriyor. CSI: Miami'nin Felony Flight bölümü, hikâyenin başlangıcını oluşturuyor. Mahkum olmuş seri katil Henry Darius çözülmemiş bir cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ediyor ve polise cesedi tam olarak nereye gömdüğünü göstermek için uçakla New 
York'tan Miami'ye götürülüyor. Ancak uçak Miami'ye gidince düşüyor, Darius kaçıyor. O Miami'de birbiri ardınca cinayetler işlerken, 
Darius'u yakalamış olan kişi, Dedektif 
Mac Taylor (Gary Sinise), Miami ekibinin başındaki Horatio'ya 
(David Caruso) yardıma geliyor. Ne var ki Darius, ailesinin kasasından milyonlar çalmaya niyetlediği bir öğrenciyi rehine alarak yeniden 
New York'a gidiyor. 
Burada da CSİ: 
NY'un (o Manhattan © - 
Manhunt bölümü devreye giriyor. Darius, gelir gelmez bir grup öğrenciyi soğukkanlılıkla öldürüp, Mac Taylor'a kasıtlı olarak ipuçları bırakıyor. Bu sefer de Horatio, meseleyi birlikte çözüme bağlayabilmek için New York'a geliyor. 
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STACKED 


Kim daha güzelmiş bakalım! 


Kitabevinin ortasında tüm erkekleri kendine meftun eden sarışın bir güzel. Onu en çok kim rahatsız edebilir? 
Tabii ki erkeklerin başını döndürecek kadar güzel bir başka kadın... 


erkesinin gözünün üzerinde oldu- farkında bile değil. Üstelik ünlü yazarla macerası beklenmedik bir şekilde sonuçlanmış ve Skyler'a akıl danışmak zorunda kalmıştı. 
Stacked, entelektüel âlemin ortasına paraşütle inen parti kızı Skyler'ın, kitabevi sahibi iki kardeş, kitabevinde çalışan — Katrina ve mekânın tek müdavi- 


gu, çekici bir kadın kimi ken- 


disine rakibe olarak görür 

ki? Mesela Stacked adlı O kitabevimize, 
Skyler'a (yani Pamela Anderson) gözatalım. Aslında güzellik de başa bela bir durum. Her kes sizinle olmak istiyor, her an ba- 


mi roket profesörü Harold'la olan eğlenceli ilişkileriyle sürüyor. Kardeşlerden Stuart ilk sezonda umutsuzca Skyler'ın 


kışlar üzerinizde. Doğru tercihi yapmak çok daha zor olabilir. Skyler'ın pişmanlıkları var, aşk yaşadığını zannettiği ama peşindeydi, ağzının içine bakendisini bir daha aramayan erkekler liste- | kıyordu. Kardeşi gibi ünlü ya- 


si hayli kabarık. Özelikle de o rock yıldızla- 


rı arasından seçtikleri. 


zarlarda hiç gözü yok. 
Aslında kardeşi de hüsrana 
İlk sezondan hatırlayalım: Kitabe- uğruyor entelektüel camiadan vinde bir okuma günü tertiplenmiş. bulduğu kadınlarla. Ama yine Gavin'in hayranı olduğu bir ka- de Stuart'tan daha şanslı, çündın yazar kitabından bölümler kü “kendisini kullanılmış” hisset okuyor. Gavin kendinden geç se de onun hiç değilse kadınlarla bir ilişkisi var. 

Bu arada “rakibe” demiştik başta değil 


mi? Yakında Stacked'in sürpriz bir konu- 


miş yazarı dinliyor. Okuma bittiğin- 

de çılgınca alkışlıyor. Yanında oturan Skyler'iın uykusu da o alkış sesleriyle bozuluyor işte. ğu olacak; Nikki. Gerçek adını söylersek hadisenin muhteviyatını kavrayacaksınız: 


Carmen Electra. Stuart, etrafında aklını alan 


Gavin, yazara gidiyor ve tanışmaktan duyduğu şerefi anlatacak sözcükleri zorlukla buluyor heyecandan. Ünlü kadın kadın sayısı ikiyi bulunca iyiden iyiye zıvana- dan çıkacak. Skyler'sa Nikki'nin varlığın- dan rahatsız olacak. Ama hayat Stacked ad- 


lı kitabevinde yine de güzel diyebiliriz. 


yazar onu akşam yemeğine davet ediyor, Gavin'in ağzı kulaklarında. Skyler, rock yıldızlarıyla, sahne arkasında takılıp ye- 


meğe çıktığı için Gavin onu rock grupla- i i i Skyler hayatından hiç memnun değil, 


çünkü Nikki onu sinirlendirmek için ilgiyi üzerine çekmeye çalışıyor. 


rının etrafında dolaşan yarım akıllı kızlara verilen adla hitap edip “egroupie” diye alay etmişti. Şimdi sıra Skyler da. Gavin da aslında şimdi groupie'nin dik âlâsı oldu ama 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Sadık nişanlı... 


Joey'in ablası Gina Tribbiani olarak tanıdığımız Drea de Matteo, aynı zamanda “The Sopranos”un Christopher'ının da sadık nişanlısı. 


rkekler onu seviyor. Beş milyon erkeğin ziyaret ettiği askmen.com'da “Vahşi bir kız”, demişler. Kendi de “Bunu kim geri çevirebilir” diyor. Her şeyi yerli yerinde, neyin, nasıl yapacağını biliyor ve Hollywood'da merdivenleri hızla tırmanıyor. 
Çılgın partilere katılması, ağzının bozuk olması da cazibesine cazibe katıyor. Asıl takdir ettikleri 


ise onun yeteneği. “Yeteneksiz bir güzel olsaydı, buraya gelemezdi.” The Sopranos'taki Adriana La Cerva'yı nasıl umutları ve hayalleri olan üç boyutlu bir karaktere dönüştürdüğünü göreceğiz. Bütün kusurları bir yana, Joey'in Gina'sının da kendince bir şirinliği var. Hem son zamanlarda, Bobbie'nin yanında çalışmaya başladığından beri, herkese, hatta Alex'e bile yardımcı olmaya başladı. Tabii biraz deli ama, Bobbie ondan da deli, idare edip gidiyorlar. 

Drea, ya da gerçek adıyla Andrea 
Donna de Matteo, Oueens'li bir kız. 
10 yaşında, Cats'in bir temsilinde 
* oyunculardan biri onu sahneye çekince, sahne ışıklarının cazibesine kapılmış. Annesi de senarist olduğu için, bu dünyanın dışında sayılmaz. 
Aslında yönetmen olmak istese de, daha New York Üniversitesi'nin 
Tisch Sanat Okulu'nda (film yapımı) öğrenciyken kasting ajanları ona kancayı takmış. Cahil ama sevecen Gina'yı oynamayı sürdürürken, film de çeviriyor. Son olarak, Assault on Precinct 13'ın tekraryyapımında Ethan Hawke, Laurence Fishburne, Brian Dennehy, John Leguizamo ve Gabriel Byrne gibi oyuncularla birlikte rol aldı. Şu sıralar, kendisinin hem yöneteceği hem de yapımcılığını üstleneceği The Waylon Jennings Tribute üzerinde çalışıyor. The Last Waltz gibi bu film de büyük bir konser üzerine odaklanacak. Annesinin 25 yıl oyun yazarlığı dersi verdiği HB Stüdyoları'nda yetenek ve proje arıyor. 
Bir yandan da New York'ta, annesinin oyunu The Heart Transplant'te 


sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 
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Frankie'nin yolu açık 
“Malcolm in the Middle”ın genç dâhisi Frankie Muniz, diziye 


devam ederken bir yandan da film çekmeyi sürdürüyor. 
Choose Your Own Adventure: The Abominable 


Snowman'de (2005) önemli bir karakteri seslen- 


öhrete, kaçık bir ailenin dâhi ortanca oğlu Malcolm'u oynadığı Malcolm in the Middle ile erişti. Tam adıyla Francisco James Mufiz IV, hem karizma sahibi 

genç bir aktör, hem de komik. Ablası Christina'nın yardımıyla tiyatroya başlâyıp A Christmas Carol, The Sound of Music ve The Wizard of Oz'da oynarken böyle bir televizyon şöhreti bekliyor muydu, bilmiyoruz. Ama tiyatro faslı- nın ardından hemen televizyona ve sinemaya geçti. Altı yıl önce de Malcolm in the Middle 
geldi, daha ilk bölümünde ekran başına 23 
milyon izleyici çekti. Muniz, iki kez Altın Küre adayı oldu. Devam filmi de çekilen Agent Cody Banks ile, özellikle genç hayranlarının beğenisini kazandı. 
Bir de geçen yılki filmi var. Felicity Huffman 


ve kocası William H. Macy'nin de seslendirdiği 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diriyor. Neyse ki bu konuda tecrübesi var. The Abominable Snowman, interaktif bir film. North ailesinin üç çocuğu, efsanevi Kar Adam Yeti'yi ararken kaybolan amcalarını bulmak için Nepal'e gidiyor. Sonrasına seyirci karar veriyor. Filmin 10'u aşkın finali var. 

Frankie geçen yıl önemli bir karar aldı. Bu yıl gösterime giren yeni filmi Stay Alive'ın setinde tanıştığı sevgilisi Jamie Grady'ye evlenme teklif etti. Frankie Muniz'den altı yaş büyük olan Jamie, şov dünyasından gelmiyor ama bundan sonra alışacağı kesin. Stay Alive, bir korku filmi. Bir grup yeniyetme, arkadaşlarının esrarlı ölümünün çözümünü, “Kan Kontesi” adlı kadim bir soylu kadının gerçek hikâyesi üzerine kurulu “önline” bir bilgisayar oyununda arıyorlar. 


TRIPLE DİSTILLED 


NÖH 


FLAYOURED W 
NORDIÇ BERRİE: 


Kuzey'in Saflığı! 


İşte lezzetini kuzey meyvelerinden olan, mavi renkli, Please drink responsiblu hafif içimli, yepyeni Smirnoff North. 
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MY NAME IS EARL 


Farl'e bıyı 


Jason Lee, geçen yılın en başarılı komedi dizisinin yıldızı. Peki, bıyığı olmasa bu kadar başarılı olabilir miydi? 


arl, tek kaşını kaldırıp bakıyor, tuhaf 

hareketler yapıyor, herkesi güldürüyor. 

Jason Lee, bu karakterle dizinin temel 

direği oldu. My Name is Earl herkese göre geçen yılın en başarılı komedi dizisi. Yıldızı Lee de, şu anda en makbul aktörlerden biri. 
Peki, ya o bıyık? Earl'ün bıyığı olmasa bu kadar sevimli olabilir miydi? Bir dizi karakterinin bıyğının, Televizyon Akademisi'nin düzenlediği bir gecede tartışılacağı akla gelir miydi? Oysa o mahut bıyık, Evening with My Name is Earl'de uzun uzun tartışıldı. Bıyık anlaşmazlığına ilişkin anekdotlar ortaya döküldü. 

Dizinin yapım yönetmenleri, My Name is Earl'e adını verecek karakterin nasıl biri olacağını saptamaya çalışırken, bir tek şeyden eminlermiş: Bu adamın bıyığı olmalı. Jason Lee de, dizide oynamak için anlaşma yapınca, “Bana güve- nin” demiş. “Bıyıklıyken çok komik görünüyorum.” Doğru söze ne denir? Ama NBC yöneticileri aynı fikirde değilmiş. Jason Lee ile dizinin yaratıcısı/yapım yönetmeni Greg Garcia ve yapım yönetmeni/yönetmeni Marc Buckland, bu konuda hayli mücadele etmek zorunda kalmışlar. Kanal, Earl'ün tertemiz traş olmuş bir tip ol masını tercih ediyormuş çünkü. Onları kötüsü- ne alıştırmak için yapımcılar önce, dehşete düşen yöneticilerine, yıldızlarının keçi sakallı bir resmini yollamışlar. Sonra da Fu Manchu stili bir bıyıkla çekilmiş resmini. Nihayet, ilk çekim günü sabah 6'da, diziye fiilen başlamalarından altı saat önce, Garciaya NBC Entertainment Başkanı Kevin Reilly'den bir mesaj gelmiş: “Tamam. Bıyığı olabilir ama, saçını biraz kesin.” 

Garcia, Televizyon Akademisi'nin My Name is Earl akşamında bu işi nasıl hallettiklerini ilk 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kez, büyük bir zevkle anlatmış. 

“Jason'a, saçı kesmemizi istediklerini söyledim. 'Ben saçımı kesmek istemiyorum. Bu halinden memnunum? dedi. Orada kanaldan biri vardı, “Saçı kesmiyor musunuz” diye sordu. 
“Şimdi keseceğiz dedik. Jason'la ikimiz makyaj treylerine gittik, on dakika kadar oturduk.” 

Dışarı çıktıklarında kanal görevlileri bir kez daha sormuşlar: “Saçı kestiniz mi?” Garcia, Lee'yi sete doğru iteklerken, “Evet, evet,” demiş. 
“4-5 santim kadar kestik.” Motor! 

Dizinin fikir babası Greg Garcia, ailesiyle birlikte tatildeyken aklına karma peşindeki bir kahraman üzerine kurulu bir dizi yapmak gelmiş. 
“O hafta yeni bir dizi bulmaya karar vermiştim,” 


diyor. “Treyler parklarının dünyasına bayılırım. 
Birinin, nispeten ileri yaşta, hayatında yeni bir maceraya girişmesine bayılırım. Hafta sonunda aklıma bu fikir geldi.” 

Dizinin ilk anlaşma yapılan üyesi, Jason Lee'ydi. Hatta denemeye falan bile girmedi, dizi üzerinde konuşulan bir toplantının ardından, Earl rolü onundu. Peki, dizi niye bu kadar popüler oldu? Garcia, “Bir test yaptık,” diyor. “Tepkileri kontrol ediyordum, herkes gülüyordu, keyif liydiler. Sonra Jason listesini çıkardı, ne yapacağını, hayatını nasıl değiştireceğini anlatmaya koyuldu ve herkes kendini kaybetti. Anladım ki, bu adamı tutuyorlar, hayatını değiştirsin istiyor- 


lar.” 


i Pi ii 
Uçkâğıtçı Ralph 
Giovanni Ribisi yani Ralph. Onu dizide Earl'ü bir soygun için kandırmaya çalışırken gördük. Bu ay, Earl'e yardım edecek. Meslek hayatına da televizyonda başlamıştı. The X-Files'ta bir bölümlük konukluğunun ve Friends'te Lisa Kudrow'un kardeşi olarak ara sıra yer almasının dışında aylak genç rollerinden kurtulamamıştı. Önce Tom Hanks'in yönettiği That Thing You Dol'da (1994) , sonra da Steven Spielberg'in Saving Private Ryan'ında- ki (1998) performansıyla bu tiplemelerden kurtuldu. Kendi kuşağının en iyi aktörlerinden biri sayılıyordu artık. Sam Raimi'nin The Gift'inde fark edildi. Lost in Trans- | lation'da da çok iyiydi. Yine de biz onu en çok Ralph olarak seviyoruz. 
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ARRESTED DEVELOPMENT 


“Sonraki Arrested 
Development bölümünde...” 


Neredeyse her hafta yukarıdaki cümlenin yer aldığı kapanış klibiyle biten “Arrested Development”, bu ay yayınlanacak final bölümüyle sona eriyor. 


arklı olan yadırganır. O yüzden alışılmışın dışına çıkmak cesaret ister. İnsanlara yeni bir şey sunmak risk almakla eş anlama gelip takdir görmemeyi göze alabilmeyi gerektirir. Arrested Development'ın yapımcıları da yola çıkarken bütün bunları hesaba katmıştı, ama herhalde dizilerinin bu kadar ikileme yol açacağını düşünmemişlerdi. Aslında özünde diğer sitcomlardan farklı bir karışıma sahip değil Arrested Development. Kardeşler arası rekabet, Oidipus kompleksi, cinsel uyumsuzluk, kimlik bunalımı, yaşlanma, güven sorunu, iletişimsizlik, sosyal statü endişesi, hile, ensest tabusu, çıkar ilişkisi ve sayısız başka temanın işlendiği diğer çarpık aile merkezli dizilerden biri. 
Rating hiçbir zaman birinci sırada olmasına yetmedi ama, bazı işler diğerleriyle yarışmak için değil kendi kulvarında koşmak için yapılır. Yapımcıların da zaman zaman şüpheye düşüp daha kârlı başka bir projeye yönelmeyi düşündükleri olmadı değil. 
Ama Arrested Development diziler için en yüksek otoritelerden biri olan Emmy'yi de kazandı. Bir de dizinin fanatik izleyicileri dizinin kaldırılması gibi tehlikeleri bertaraf etmek için birleşip bir baskı grubu oluştur dular. Save Our Bluths gibi internet siteleri diziyi beğenmeyenlere savaş açtı. 
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Aslında gerçekten de aykırı bir diziydi Arrested Development. Anlatımın, espri tarzının farklılığını ele alalım mesela. George Bluth'un yolsuzluk nedeniyle hapse girmesinden sonra iflasın eşiğinde yaşayan ve diğer dolandırıcılıklarını örtbas etmeye çalışan Bluth ailesini; güvenlik kamerası görüntüleri, aile fotoğrafları ve arşiv filmlerinin yardımıyla belgesel formatında ele alıyor. 
Sitcom'ların değişmezi gülme efektini de kullanmadılar. Her bölümde yer alan anlatıcı hikâye çizgilerini toparlayıp açıklamalar yapıyor. Bazen de bıyık alından gülen yorumlarda bulunuyor. 
Anlatıcı Ron Howard kendisinin bir anlatıcı olduğu gerçeğini fark ederek bunu kelimelere döküveriyor ya da The Andy Griffith Show'daki deneyimlerine göndermelerde bulunabiliyor. 

Neredeyse her hafta, “Sonraki Arrested Development bölümünde...” cümlesiyle başlayan kapanış klibiyle sona eriyor. 
Bu klipte yer alan görüntüler kimi zaman bir sonraki bölümde yayınlanmıyor bile. S.O.B.'s adlı bölümde tipik rating taktikleriyle dalga geçerek ve 
HBO'nun da adını kullanarak yayında kalma çabalarının sürdüğünü, başka kanalların diziyle ilgilenebileceğini imâ ediyordu. 
Dizi ayrıca pek çok sit: 
com'un sözünü dahi et meyeceği tartışmalı sosyal ve politik konulara da değinip günceli takip etti. 
Ebu 


skandalı, Amerikan ordusu- 


Garib hapishanesi 


nun asker toplama krizi, Irak'ta kitle imha silahlarının bulunmaması, dini protesto kampanyaları gibi birçok konuya korkusuzca değinildi. Bunun en güzel örneklerinden biri de Michael Moore'un, aynı Fahrenheit 9/11 belgeselinde bazı iş adamlarına yaptığı gibi, Lucille'e gidip oğlunu neden askere yazdırmadığını sorması ve 


bunun üzerine Buster'ın zorla askere gitmesiyle 


ARRESTED DEVELOPMENT SEVEN BUNLARI DA SEVER 


İNTERNET SİTESİ 
> www.saveourbluths.com/gallery 


> http:/the-op.com/ 
> www.fox.com/arresteddev 


sonuçlanan olaydı. 

Arrested Development'ı diğer sitcom'lardan ayıran özelliklerin listesi uzayıp gider, ama ne yazık ki dizi bu ay şanına yakışır biçimde bitiyor. 
Son bölümünde, Amerika'da yerine gelecek diziyle bir ilan tahtasındaki afiş aracılığıyla dalga geçmesinden, sonunda anlatıcının görünmesine 


kadar birçok sürprizle sevenlerine veda ediyor. 


> The Royal Tenenbaums, Walt Disney Video > The Office - The Complete Collection, BBC Warner b> The Work of Director Spike Jonze, Palm Pictures 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SEINFELD 


Braaavoo Nüüüvvymin! 


“Seinfeld"in tüm karakterleri gibi Newman da unutulmazlar arasında yerini aldı. Üzerinde “Hello Newman” yazan tişörtler dizinin hayranları tarafından bugün bile kapış kapış satılıyor. 


erıy Seinfeld inanılmaz bir tiksintiyle bakıyor ona doğru ve ağzından o meşhur cümle dökülüyor: “Hello Newman!” Yemek için yaşayan, hayatta en çok brokoliden nefret eden, etine dolgun postacı Newman da aynı şekilde cevaplıyor Jerry'i: “Hello, Jerry!” Hepsi bu kadar. Ama bu sıradan selamlaşma aralarındaki nefreti muazzam bir şekilde geçiriyor izleyenlere. 

Seinfeld'de yer alan tüm karakterler bugün dizinin hayranları tarafından halen takip ediliyor. Dizinin karakterlerinin bulunduğu poster, hediyelik eşya ve tişörtler arasında en çok rağbet görenlerden biri Newman karakterinin basılı olduğu tişörtler. Üzerinde el bette Jerry'nin o nefret dolu selam cümlesi yazılı. 

Wayne Knight, Seinfeld'de canlandırdığı Newman rolüyle o kadar özdeşleştirilmiş durumda ki, rivayete göre en şikayetçi olduğu şey hâlâ sokakta yürürken insanların kendisine “Hello Newman” diye bağırmasıymış. 
Aslında kariyerinde daha birçok dikkat çekici rol, başka diziler ve filmler var. Jurassic Park'ta Dennis Nedry'yi canlandırıyordu. 
Komedi filmi Rat Race'te kamyonla paket taşıyordu ama bu kez postacı değildi, organ nakli için kullanılacak organları yerine götürüyordu. Ve elbette Temel İçgüdü'deki Sharon Stone'un meşhur bacak bacak üstüne at ma sahnesinde karşısında oturan da bizim Newman'dı. (Jerry'nin ondan nefret etmesi- nin sebebi basit bir kıskançlık da olabilir!) 

Wayne Knight bugün de dizilerin aranılan oyuncusu. Ancak artık onu gördüğünüzde tanımakta zorlanabilirsiniz, çünkü alışık olduğunuz görüntüsünden bugünlerde epey uzakta. Tam 50 kilo vermiş zira. Ne diyelim? 


Bravo Nüüüvmin! 
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THE SIMPSONS 


Jenerikte kanepe savaşı 


“The Simpsons” jeneriğinin özelliği her bölümde değişmesi. 
Dizinin alâmet-i farikası haline gelen jenerikte genel hikâye aynı ama bölümüne göre ufak tefek değişiklikler olmuyor değil... 


er bölümde bir ders veren Cosby ai — şeye rastlama ihtimüâliniz hayli yüksek. İşte anilesinin popüler olduğu seksenlerin Oo masyon yönetmeni David Silverman da dizinin sonunda, The Simpsons yaratıcısı (o bu özelliğinden yola çıkarak bir jenerik hazırla-Matt Groening, ze maya çalışmış. 


kice tasarlanmış çarpık aile ve The Simpsons jeneriğinin özelliği her bölüm- 


toplum portresiyle televizyon- de değişmesi. Dizi- 


da sadece sitcom anlayışını de- nin alâmeti fagiştirmekle kalmadı, animasyonu primetime'a taşıyıp emsallerinin önünü de açtı. Ve Groening'in de dediği gibi The 
Simpsons dikkatli izleyicilerini ödüllendiren bir yapım. Her bölümünde yeterli dozda gönderme ve ince esprilere yer veriyor. Bir bölümü tekrar izlediğinizde daha önce fark etme- bir 


diğiniz 


“The Simpsons” 
jeneriğinde koltuğa oturma sahnesi sabit. Ama koltuktan karakterlere, koltuğa oturuş biçimlerinden oturunca başlarına geleceklere dek her şey, her hafta bir öncekinden farklı oluyor. 
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rikası haline gelen jenerikte genel hikâye aynı. Neredeyse her bölümde bulutların içinden dizinin başlığı beliriyor ve oradan hızla okula yakın plana geçip pencereden Bart'ı saygısız bir yorumu ya da haylaz bir hareketi yüzünden öğretmenleri tarafından verilmiş ceza sonucu tahtaya bir cümle yazarken görüyoruz. 
Sonra Homer nükleer santralda mesainin sona erdiğini belirten zil çalınca elindeki radyasyonlu çubuğu bırakıp üstündeki koruma kıyafetini çıkararak iş yerini terk ediyor. Arka planda da Smithers'ın yanında oturan Bay Burns saatini sallayıp çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. 
Marge ve Maggie markette aldıkları ürünlerin kasadan geçirilmelerini beklerken, Maggie de kasiyer tarafından okuyucudan geçiriliyor ve değerinin 847.63 dolar olduğu yazıyor. Bu, jenerik ilk hazırlandığında Amerika'da bir bebeğin aylık masrafının karşılığıymış. Ailenin son üyesi Lisa'yı ise orkestra provası sırasında saksofon solosunu olması gerektiğinden daha yüksek sesle çaldığı için öğretmeni Largo tarafından sınıftan atılırken görüyoruz. 

Ana karakterlerle gerçekleşen bu kısa tanış- 


madan sonra aile bireyleri 742 Evergreen Terrace'taki evlerine gidiyorlar. Tehlikeli bir şekilde trafik ve Spriengfield halkı- nın arasından geçerek eve aynı zamanda varıyorlar. Eve girdikten sonra hepsi hızla oturma odasındaki koltuğa yöneliyor. Genel hikâye bu, ama jeneriğin üç bölümü var ki, yapımcılara bölüm kısa ya da uzun olduğunda yardım etmek amacıyla bazen de alınan reklam sayısına göre değişiklik gösteriyor: Bartın karatahta sahnesi, Lisa'nın saksofon solosu ve kanepeli son sahne... 
Bart her bölümde tahtaya başka bir cümle yazıyor. Yazdığı cümleler “Para karşılı- 


ğında bir şey yemeye- 


“The Simpsons'ın jeneri 
espri yapma geleneği 2 
Matt Groening VE oyuncularla çekilen 


ğinde her hafta bir 

tık uç noktalara vardı. 
ekibinin son numarasi gerçek bir “The Simpsons” jeneriği. 


ceğim” gibi yaptığı yaramazlıklar ya da söylediği yalanlar sonucu ortaya çıkıyor. Bazen de bu cümleler 8. sezonda The X-Files ile dalga geçen bölümde olduğu gibi “Gerçek orada bir yerde” gibi göndermelerden oluşabiliyor. Silverman'in favorileri arasında ise Bart'ın seslendirmesini yapan Nancy Cartwrighta bir gönderme olan “Ben otuz beş yaşında bir kadın değilim” yer alıyor. Bir bölümdeyse tahtayı baltayla ikiye böl müştü. Danny Elfman tarafından bestelenen dikkat çekici jenerik müziğine uyumlu giden Lisa'nın saksofon solosuysa bazı bölümlerde fark-İı notalardan oluşuyor. 

Jeneriğin en çok değişim gösterdiği ve izleyenlerin en merakla beklediği bölümse koltuk sahnesi. Genelde her bölümde aile koltuğa otururken gerçekdişi bir şekilde tuhaf şeyler oluyor. Tipik örnekler arasında koltuğa vardıklarında yerlerinde Flinstones ailesini bulmaları, koltuğun yerinde olmaması ya da koşarken birbirlerine çarpıp düşmeleri yer alıyor. Bölümün kısa kaldığını düşündükleri bir Cadılar Bayramı özel bölümünde de koltuğun arkasındaki duvar yok olup kocaman bir sahnede dansçılar ve filler belirmişti. 

Bu espri sonunda öyle bir hal aldı ki, kendileriyle dalga geçmeye başladılar. Bir bölümde aile fertleri koltuğa telaşla oturur ve hiçbir şey olmaz. 
Sonra müzik durur ve Lisa “Ne var? Her koltuğa oturduğumuzda tuhaf bir şey olması mı gerek?” der. Sonrasında Homer kafasından mızrakla vurulur ve müzik devam eder. 

Jenerikte bu üç bölüm dışında da bazı değişiklikler yaşandığı oluyor. Mesela üç hafta boyunca The Simpsons başlığı yerine The Thompsons yazısı yer aldı. Matt Groening ve ekibinin son numarası ise gerçek oyuncularla çekilen bir The Simpsons jeneriği. İngiliz oyuncuların canlandırdığı Simpsons ailesinin yer aldığı bu jenerik 17. 
sezonun reklamı için İngiltere'de yayınlanacak. 
Gerçek oyuncuların bu işin üstesinden gelip gelemediğini merak ediyorsanız, youtubes.com si- 


tesinden izleyebilirsiniz. 
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Willow öğretmen olmuş 


Biz onu “Buffy the Vampire Slayer”ın Willow'u olarak tanıdık. Şimdi ise “How | Met Your Mother”da anaokulu öğretmeni olarak karşımızda. 


ily, sıradan bir kız. Kendisi anaokulu öğretmeni, dokuz yıldır birlikte olduğu hukuk öğrencisi sevgilisi Marshall ile kısa süre önce nişanlanmış. Manhattan'lı mimar Ted ve çapkın Barney ile birlikte dört kişilik bir grupları var. Kısa süre önce nişan yüzüğünü takmasına bağladığımız aşırı muhabbet dışında, Lily'nin hiçbir anormal eğilimi yok. 
Doğaüstü bir yeteneği de. Yani, Buffy the Vampire Slayer'ın Willow'u ile Lily arasında, ikisini de Alyson Hannigan'ın oynamaları dışında hiçbir benzerlik yok. 
Ancak, Hannigan sadece Buffy'nin sırdaşı Wil low Rosenberg'i olarak tanınmıyor. Onun, iki American Pie filminin flütçü Michelle'i olarak da hayranları var. Filmin yapımcıları aslında onun Heather'ı oynamasını istemiş ama aktris, Michelle'in daha komik olduğunu düşünmüş. 
32 yaşındaki Hannigan dört yaşında reklamlar- 
da oynamaya başladığından beri, kamera karşı- 


sında. Washington'da doğan, ailesiyle birlikte Atlanta'ya taşınan küçük kız, 11 yaşındayken sinema filmlerinde ve televizyonda oynamak için Los Angeles'a göçtü. Beyazperdede onu ilk kez, 
1988 yapımı My Stepmother is an Alien'da, Dan 
Aykroyd'un kızı olarak izledik. Ertesi yıl, kısa ömürlü sitcom Free Spirit'te oynadı, birkaç baş- 


ka sitcom ve mini dizide rol aldı. O sıralarda başka faaliyetleri de vardı. Ortaokulda klarnet çalıyordu. Sakatlanana kadar futbol oynadı. 
Sonra da Buffy'nin Willow'u oldu. Yirmi üç yaşındaydı. Alyson Hannigan, dizinin başından sonuna kadar Buffy the Vampire Slayer'da yer alan başlıca oyuncularındandı. Önce araştırmalar yapan bir kitap kurdu olarak başladı, sonra öyle güçlü bir cadı oldu ki, karanlık tarafa geçince dünyayı yok etme tehdidi savurdu. İptilâ, cinsellik ve kayıp gibi meselelerle uğraşan Willow, dizinin en derinlik sahibi karakterlerinden biri. 
Dizinin kendisi ise beklenmedik bir başarı ka- 


Hannigan ve Denisof ya da Willow ve Wesley... 


Buffy the Vampire Slayer ve Angel'ın Wesley'i Alexis Denisof, Hannigan'ın eşi. 2002'de Kuzey California şarap bölgesine yapılan bir gezide tanıştılar. Bir sonraki yıl Ekim'de evlendiler. Düğünlerine 
InStyle dergisinde geniş yer ayrıldı. Cadı Willow, zaman zaman bizi korkutsa da, eşi Denisof'la birlikteyken tebessüm saçıyor. 
Angel'dan da tanıdığımız Wesley, kısa süre önce yeni gözetimci olarak Buffy the Vampire Slayer'da boy gösterdi. Gerçi Alexis Denisof dizi değiştirdi ama, Hannigan'la aşkları bundan hiç etkilenmedi. 

Hannigan kocasıyla birlikte olmak için Angel'a geçmeyi hiç düşünmemiş. “Angel eğlenceli, konuk olarak oynamayı da sevdim ama, bu onların dizisi.” 
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Buffy the Vampire Slayer'ın son çekim günü nasılmış peki? “Hem acı, hem tatlı. Herkes için duygusal bir 


gündü. Bolca gözyaşı, bolca kucaklaşma, harikaydı yani.” 

Ya Alexis'in Angel'daki macerası? 
Öldürülürsem diye hiç korkmuş mu? Ne de olsa kahramanların başına ne geleceği belli olmuyor. 
Hannigan, “Bizim dizilerimizde kimse ölmez” diyor. “Ölüm önemsiz bir şey” diye ekliyor Denisof. 

Angel'da kısa süreyle de olsa birlikte olmak hoşlarına gitmiş mi? 
Alyson, “Ah, en iyisiydi” diyor. 
“Kıkırdadık durduk.” 

Willow'un en sevdigi bölüm hangisi? 

“Hush, hani sessiz olan, onu çekmek çok ilginçti çünkü. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım hiç. 
Her ânını ezberlemiş olman gerekiyor, çünkü söz yok. Doğrusu, çetin işti.” 


zandı. Hem eleştirmenlerden olumlu puan aldı, 


hem de izleyiciler tarafından beğenildi. 

Artık How 1 Met Your Mother'ın yıldızlarından olan Alyson Hannigan, Willow hakkında şu anda neler düşünüyor? “Çok özleyeceğim 


onu, diziyi, her şeyi. Söylemeye gerek yok, hayatmın en şaşırtıcı ve önemli işiydi. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak. Minnettarım, çünkü ekiplerin en iyisi ile çalıştım, hepsini çok seviyo- 


» 
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THE KING OF GUEENS 


Rakip kuzen, Danny... 


Doug kuzenine tavsiye mektubu vermeyince Carrie yardıma koşuyor ve Danny, Doug'a rakip oluyor. 


uzen Danny yükleme rıhtımında işçi 

olarak çalışıyor ama artık terfi etme 

vakti geldi diye düşünüyor. Çözüm: 

- Doug'un işyeri IPS'ye girip onun gibi 

sürücü olmak için kuzeninden bir tavsiye mektubu almak. Ama kuzeni kaytarıyor. Bunun üzerine Carrie mektubu yazıp Doug'a imzalatma kararı alıyor. Sonuçta da Danny işe giriyor ve Doug'a rakip oluyor. Ondan daha kısa sürede teslimatı tamamlıyor ki, bu Doug için düpedüz felaket demek. 

Gary Valentine, Danny karakterini tarif ederken, “Kötü bir durumu ele alıp daha da beter hale getiren bir adam” diyor. “Her şeyi iyice kavradığını sanıyor ama, hiçbir şey bildiği yok.” 
Danny, dizinin yıldızı tombul teslimatçımızın kuzeni. Pek sevilen bir şahıs sayılmaz ama yine de Doug ve grubu onu aralarından biri sayıyor. 


Belki de aslında Gary Valentine, Kevin James'in kardeşi olduğu içindir. Peki, soyadları niye fark- 


1? “Benim adım da profesyonel, onunki de” diyor Gary. Ama ailenin esas soyadını açıklam yor. Olsun, biz Knipfing olduğunu biliyoruz. 

Valentine de James gibi, şov dünyasına standup komediyle girdi. Montreal Komedi Festivalinde kendini gösterdikten sonra Los Angeles'a geldi, Craig Kilborn ve Jay Leno şovlarına çıktı. 
Kendisi de Comedy Central Presents diye yarım saatlik bir komedi programı yaptı. FX'in The X Show'undaki sunuculardan biri oldu. Kardeşi- nin starı olduğu The King of Çucens'te 2001'den itibaren oynamaya başladı. Kuzen Danny, hiç değilse birkaç bölümde bir karşımıza çıkıp işleri karıştırıyor. Aynı zamanda, dizinin birkaç bölümünde de senaristlik yapı. New York'lu Valentine şimdi ister istemez Los Angeles'ta yaşıyor. Erbabına bakarsanız, şu anda piyasadaki görüp görebileceğiniz en komik komedyenlerden biriymiş. Eh, dile kolay, 13 yıl standup yapmış. 
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BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


Buffy için bir gün... 


Üçüncü sezon sona ererken 

Buffy, bu sezonun baş kötüsü 
Belediye Başkanı Richard Wilkons 111 
ile yüzleşecek. 


oğu korku filmi klişesine ters düşen, sarışın ama, savunmasız olmayan 
Buffy, üç sezondur pek çok zorlukla 

ve düşmanla yüzleşti. Cehennem Ağz'nin, görünüşte huzurlu kasaba Sunnydale'a çektiği sayısız iblis ve vampirin şeytani planlarını sadık arkadaşlarının yardımıyla şu ana kadar engellemeyi başardı. İlk sezon Buffy'nin seçilmiş kişi olmasının sorumluluğunu kabullenmesini ve baş düşmanı Master'ı alt etmesini izledik. 
İkinci sezonda Buffy kaderini iyice kabullendi: 


vampirler Drusilla ve Spike'ın kötü 


Sunnydale'i kana susamış 


emellerinden korumaya çalıştı. Sezonun yarılarındaysa en büyük aşkı en büyük düşmanına dönüştü. Birlikte olduklarında saf mutluluğu tadan 
Angel, çingenelerin laneti gereği ruhunu kaybetti. Sezon sonunda içi parçalansa da Angelus'u ortadan kaldırdı. 

Üçüncü sezon, cinayet eğilimli psikopat Avcı Faith'in de katılımıyla dizi mitolojiyi derinlemesine ele aldı. Angel şeytan boyutunda geçirdiği yüz yıldan sonra geri döndü, Willow kısa süreliğine vampir oldu, Oz kurt adama dönüştü ve intikam iblisi Anya, Sunnydale'a geldi. Kesinlikle çok hareketli bir sezondu ve gelecekte ortaya çıkacak pek çok temanın ipuçlarını verdi. 
Willow'un karakter olarak nasıl bir gelişim göstereceğini, Spike'ın bir gün Buffy'nin hayatında bir vampir olarak alacağı tuhaf konumun müjdesini verirken, Xander da vampirler, cadılar ve avcılarla dolu bu dünyadaki rolünü anlamaya baş- 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önemli 


ladı. Bu ay üçüncü sezon sona ererken Buffy, bu sezonun baş kötüsü Belediye Başkanı Richard Wilkons TI ile yüzleşecek. 
Aslında başkanın vampirlerle iş yapması garip değil. Önceki bölümlerde öğrendiğimiz gibi Wilkins, yüz yıl önce ruhunu şeytana satmış ve iblislerin beslenebilmeleri için Sunnydale kasabasını inşa etmişti. Peki, Wilkons'in bütün bundan çıkarı ne? Ruhunu sadece küçük bir kasabanın belediye başkanlığı için mi sattı? Onun asıl isteği şeytana dönüşmek ve birkaç bölümdür sözü geçen Yükseliş de işte bu amaca hizmet edecek. Faith'i de kendi tarafına çeken Başkan şimdi daha güçlü. Büyük karşılaşma ne yazık ki Buffy'nin mezuniyet gününe denk geliyor. 
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Dört dörtlük bir oyuncu 


Cankurtaranla geldiği hastanede Luka'nın dinini sorgulayan Piskopos Stewart, bu ay geri dönüyor. James Cromweli'e “Hoşgeldin!” diyoruz. 


*0 


nce Acil Servis'te bir göründü, kayboldu. Aylar önce onu Angels in America'da Al Pacino karakterinin doktoru olarak izlemiştik. Kısa süre sonra da Six Feet Under'da anne Ruth'un hayatına girecek ve dizinin sabit bir oyuncusu olacak. 
James Cromwell, iki metreyi aşan uzun boyuna 


rağmen, karakterlerinin arkasına saklanmasını 


bilen tecrübeli ve çok yetenekli bir aktör. 

Ünlü yönetmen John Cromwell ile aktris Kay Johnson'ın oğlu önce makine mühendisi olmak istedi. İki okula birden gitti, ama bir film setinde babası ile birlikte geçirilen bir yaz tatilinin ardından oyunculuk virüsü kanına girmişti bile. 
Aktör olmaya karar verdi. Bölgesel tiyatroda başladı, on yıl süreyle, Shakespeare'den deneysel 


oyunlara varana kadar çeşitli yapımlarda yer aldı. Televizyona ilk kez 1974'te, All in the Family'deki “Stretch” Cunningham rolüyle adım atı. 1980'lerin sonlarına kadar da çeşitli dizilerde sürekli oynayarak orada kaldı. Birkaç mini dizide de adını duyurdu. 

İlk filmini 1976'da çekti, Murder by Death adlı komedide oynadı. 90O'ların başına kadar zaman zaman filmlerde oynamayı sürdürdü ama esas olarak bir tiyatro ve televizyon oyuncusuydu. Derken yaşı 90'nin üstündeki, 2.01'lik aktöre Babe filminde (1995), 


Hoggett'i oynaması teklif edildi. Filmin 


sakin ve iyi kalpli Çiftçi 


sürpriz başarısına onun iyi oyunu da eklendi, Cromwell bu rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi ve böylece Holiywood'da düzenli olarak çalışma şansını elde etti. 

Popüler filmlerde daha önemli rollerde oynadı: Charles Keating rolünü üst lendiği The People Vs. Larry Fiynt (1996), dünyanın ilk uzaylı yaşam biçimleriyle temas kurmasından sorumlu gönülsüz bilimadamını oynadığı Star Trek: First Contact (1996) ve yoz bir başkomiser olarak fevkâlade melun bir performans sunduğu L.A. Confidential (1997) gibi. İki yıl sonra da, The Green 


Mile'da cezaevi müdürü olarak övgüler 


Piskopos geri döndü 
Onunla ilk olarak E.R.'ın 146'ncı bölümü Rock, Paper, Scissors'da karşılaşmıştık. 
Ama hastanede kalmadı, gitmeyi tercih etti. 
Şimdi geri geliyor, üstelik üç bölüm boyunca bizimle. Piskopos Stewart, yani James Cromwell. Hem komedilerde, hem dramlarda aynı başeytandan farksız bir polis şefini de aynı rahatlıkla canlandıran aktör, bu sefer de Katolik bir Piskopos olarak karşımızda. 

İlk önce, düştüğü için cankurtaranla hastaneye getirilir. 
Ona Luka bakar. Aksanı din adamının dikkatini çekmiştir, Luka Hırvat olduğunu söyler. “Katolik misin?” der Piskopos. Hayır, değildir. Luka onu bastonla yürümeye iknâ eder, ama bir adamla kızını öldüren sarhoş sürücünün yanında görünce kızar. “Küçük kızla olmalıydın” der. Piskopos, “Onun yanında Tanrı vardı” diye cevap verir. 

Piskopos Stewart, ağrıları için bir reçete daha ister. 


alan bir başka etkileyici kompozisyon sundu. Sinemadan kopmuş değil, zaman zaman sahneye de dönüyor ama, televizyon sanırız onun için şimdi de birinci planda. Yoksa Angels in America'da Roy'un doktoru Henry, ER.'ın Piskopos Stewart'ı ve Six Feet Under'in George Sibley'i gibi dört dörtlük üç karakteri arka arkaya izleme- 


miz mümkün mü? 


Kendi doktorunu görme tavsiyesini de kulak arkası eder. Piskopos'un kan şekeri 348 olmuştur. Lupus'u olduğunu, bunu bilmedikleri için ona steroid verdiklerini anlayınca üzülür. Piskopos ise vaizlik görevini sürdürmek ister. Bu arada, Luka'nın artık kiliseye gitmediğini öğrenir. Kalbinin çevresinde sıvı olduğundan şüphe ederler ama, kardiyo-eko yaptırmayı reddeder. Hastanede ölmek istemez. Luka'ya ölmekten korktuğunu, yatağa bağlı kalmak istemediğini söyler ve gider. 
Piskopos Stewart, Acil Servis'e geri dönmüştür. Luka ona uğrar. Gelmeden önce kendi doktorunu çağırdı mı diye sorar. Piskopos “Hayır” der, kendisine Luka'nın bakmasını tercih eder. Sonra da gitmeye kalkar, kilise- de işi vardır. Luka'yı dinlemeden giyinip gider. Sonunda Luka, onu kilisesinde ziyaret eder. 
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SIX FEET UNDER 


Nate hasta, 
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Ruth özgür 


Bu ay “Six Feet Under”da bir sezondan bir başka sezona geçeceğiz. 
İkinci sezon, Nate'in hastalığıyla bitiyor, üçüncüsü ise ameliyatıyla açılıyor. 


undan iki sezon önce, Six Feet Under 

Nate Fisher'ın eve dönüşüyle başlamiş- 

u. Bir Noel ziyaretiydi, birkaç gün ka- 

İip yaşadığı şehre, işine dönecekü. 

Ama babası bir kazada öldü, o da ister istemez ailesiyle birlikte kaldı. Şimdi bu başlangıçtan ışık yılları kadar uzaktayız. Kimseye bağlanma: yan Nate, Brenda yı sevdi, sonra yeniden Lisa ile birlikte oldu. Anne Ruth, yanında çalıştığı ve aşk yaşadığı Rus çiçekçi Nikolai ile ilişki yaşıyor. 
Küçük kız Claire, birçok tatsız maceranın ardından sanat okuluna girmeye çalı- 

LU şıyor. David ise eşcinsel olduğunu açıkladı ama Keith'le ilişkisi yolunda 


gitmiyor. 


Nate'in başında, ailesi ve Brenda'dan (ve ikide bir ona görünüp nasihat merhum babasından) başka bir dert daha var: Arteiyovenöz malfor masyon ya da kısaca, AVM. Ölüm üzerine kuru: lu bir işi var ama, bu işe ilk kez tüketici açısından bakıyor. Nate sonunda hastalığına ilişkin olarak harekete geçmesi gerektiğine karar veriyor. Bu karar, aileyi birleştiriyor. Üçüncü sezo: nun başında, ameliyata tanık oluyoruz. Ne yazık ki, ameliyat hiç de iyi gitmiyor. Cerrah ekibi, Nate'in kusurlu oluşmuş kan damarı yırtlınca mey: dana gelen ciddi kanamayı kontrol altına alma- ya çalışıyor. Bakalım, Nate ameliyattan kurtulabilecek mi? Bunu o anda, bedeninin dışında do: İaşmaya çıkmış Nate bile bilmiyor. 


; 
Nate'in akıbetini o bölüme bırakalım ve oyunculara göz atalım. Six Feet Under'ın oyuncu kadrosu, ilk sezonda gösterdiği kaliteli performansı ikinci sezonda da serbiledi. Peter Krause, anti kahraman Nate'te mükemmel. Hele hastalığının sonucu ola: rak yıprandıkça, daha da iyi oluyor. Parlak çocuk görüntüsünden iyice sıyrıldı arak. Lauren Ambrose, Claire'de,i klasik yeniyetme televizyon kızının çok ötesine geçen bir portre çiziyor. Sadece cinsel lik ve uyuşturhcularla değil, duygusal arayışı ve bir anlamda olgunlaşmasıyla da. Bu sezon, Fisher'larip yardımcısi Federico (Freddy Rodriguez) ve eşi Wanessa'yı da (Justina Machado) daha yakından ta nıdık. Bir türlü huzura eremeyen Brenda'da Rachel Grifüdhs, sorunlu kardeşi Biliy'de Jeremy Sis: 


to, başlangıçtaki tedirgin kişiliğini değişime uğrat 


mış David'de Michael C. Hall, yumuşak bir adam: ken artık iyice huysuzlaşmış Keith'te Mathew St. 
Patrick, Six Feet Under'ın başarısında pay sahibi, Anne'de müthiş Frances Conroy ise bu ay ortaya çıkan Sarah (Patricia Clarkson) ve Bettina ile (Karhy Bates), harika bir üçlü oluşturuyor. 


Sarah ile Bettin 


Sarah, Ruth'un kızkardeşi, çocukları ve torunu di- | şında, hayattaki tek akrabası. Sarah özgür bir ruh, Ruth'unkinden çok farklı bir hayat yaşamış. Tat-chi, feng-shui ile ilgili, bir de sihirli mantarlarla. Dünyayıdolaşmış, dostları arasında birçok önemli ressam ile yazar var. Vaktiyle Berlin'de ünlü Beat şairi Allen 


Ginsberg ile aynı dairede kalıyorlarmış. 

Fisher'larin kapısına gelene kadar, o ve Rüth yıllardır birbirlerini görmüyarlardı. Hatta Claire, onu ölmüş sanıyordu. Rutha göre kardeşi daha iyi bir hayat yaşamiş. Sarah ise tam tersini: Çacu- 
Gu yok, büyük aşki ölmüş, sanat yeteneği olmadığının da maalesef farkında. Ayrıca, Vicodin müptelası olmuş. 

“İkiside zor, Ruth,” diyor. “Biz 


> 
< 


ze 


sadece farklı tercihlerde bulun ii 


duk.“Vicodin meselesiyle birlikte 


sahneye Bettina giriyor. 


Sarah'nın evinde buluşuyorlar, Bettina onun Vico- 


din'i bırakmasına yardimci oluyor. 


Çok iyi iki aktrisin,Patricia Clarkson (Sarahi ile ' Kathy Bates'in (Bettina) oynadıkları Sarah ile Betti- 


na; Ruth'un hayata bakışını değiştirecek. 
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SMALLVİLLE 


(yil 


Onu birinci sezonda tanımıştık, kimselerde olmayan bir gücü vardı. 
Karşısındakilerin zihnini okuyordu. Ryan bir kez daha “Smallville”de. 


üçük bir kaçak vardı, hatırlarsınız, Ryan... 
İnsanların zihnini okuma gücüne sahipti, ona kötü muamele eden üvey annesiy le babasından kaçmıştı. Smallvil le'de birinci sezonun Stray adlı 
16'ncı bölümünde, Kentler onu evlerine aldı. Çok geçmeden Clark çocuğun güçlerini keşfetti, kendisinin bu güçlere karşı bağışıklığı olduğunu da. Ama Ryan'ın üvey annesiyle babasının planları vardı. 
Çocuğun gücünü, Lex'ten maddi çıkar elde etmek için kullanmayı tasarlıyorlardı. 
İkinci sezonun bir bölümünde 


Ryan geri dönüyor. Bu sefer de 


Clark'ın onu, kendisine yine kötü © 


muamele edildiği bir yerden kurtarması gerek. Yerin adı Summerholt Araştırma Merkezi, kötü adam da, meslek etiğinden yoksun bilimadamı Dr. Garner (Martin 
Cummins). Doktor, Ryan üzerinde deneyler sürdürüyor, Clark ise çocuğu daha fazla sömürüden kurtarmak için elinden geleni yapmaya yemin ediyor. Böylece de bilimadamının gazabını Kent ailesinin üzerine çekiyor. 

Ama Smaliville'in bu bölümün: 
de bir başka ilginç gelişme, bir başka eski aşina daha var. Nell Teyze 


Smaliville'i terk edince Lex tesisi genişletmek istüyor, ama belediye başkanı karşısına çıkıyor. Bu başkan kim dersiniz? The X-Files'ta yıllarca Mulder ile Scully'ye kan kusturmuş olan “Sigara 


İçen Adam”, yani kendisi ağzına sigara koymadığı için bunca yıldır bitkisel sigaralar tüttürmüş olan William B. Davis. 


Ryan'a gelince, işe bakın ki onu oynayan genç 


oyuncunun adı da öyle. Ryan Kelley, 14 çocuk- 


lu bir aileden geliyor, ama bu 14 çocuğun doku- 


zu evlat edinilmiş. Ryan, yaş sırasına göre, ailenin beşinci çocuğu. Ailesi onu daha iki yaşındaycen kamera karşısına geçirdi. Bu sayede 90'yi aş- 
<ın reklamda oynadı. 1995 yapımı Disney filmi Roommates, onun için dönüm noktası oldu. Bu filmin ardından, Early Edition ve Stray Dogs'da rol aldı. Sonra Smallville geldi, onun ardından da başrolünde oynadığı Mean Creek. Ryan Kel- 


ey, rap ile alternatif müzik seviyor. 


DVD / BİLGİSAYAR OYUNU / İNTERNET SİTESİ 

Superman - Limited Edition Collectors Set, Creative Design Art Superman Countdown to Apokolips, Atari, PS2 WwWww.supermanhomepage.com 


ÇİZGİ ROMAN 

Superman Tüm Mevsimler - Özel Koleksiyon Sayısı, 

Jeph Loeb - Tim Sale, Arka Bahçe Yayıncılık, 200 sayfa Kingdom Come, Mark Waid - Alex Ross, DC Universe, 228 sy. 


Ryan neler diyor? 


Ryan, başından beri Kentler'in onu evlat edineceklerini umut ediyor. Tıpkı Clark'ı evlat edindikleri gibi. Bu yüzden de, Clark'la yakınlaşmaya çalışıyor. 


Ryan: Kahvaltıda ne istiyorsun? Bir şey istemiyor musun, Clark? 
Clark: Biraz gözleme alacağım, o kadar. 


Clark: Savaşçı Melek mi, niye? 
Ryan: Çünkü kendilerini koruyamayanları koruyor. Senin yakınında olmak gibi, Clark. Çok... huzur verici. 


Ryan: Sence arkadaşlar birbirinden sır saklamalı mı? 
Lana: Tuhaf bir soru. Neden sordun? 

Ryan: Çünkü Clark'ın benden bir şey sakladığını düşünüyorum. 

Lana: Herkesin sırrı vardır, Ryan. 

Ryan: Sahi mi? Seninki ne? 

Lana: Ne olduğunu sana söylersem, artık sır olmaz. 


Chloe: Clark, o çocuk sana hayran. Niye yalan söylesin? 
Clark: Çünkü bir şeyden kaçıyor. 


Ryan: Clark başınıza gelmiş en iyi şey, değil mi? 
Martha Kent: Evet, öyle. 

Ryan: Sahip olamadığınız çocukların yerini alıyor. 
Martha Kent: (duraklar) Alıyor. 


Clark: Bunu yaptığına inanamıyorum. 
Ryan: Asla söylemem. Sen benim sırrımı tut, ben de seninkini tutayım. 


Ryan: Sana Lana için bir şeyler söyleyebilirim. Onun sırrını bilmek ister misin? 
Clark: Hayır. Hayır, Ryan, istemem. 


Ryan: Nereye gitsem, insanların düşüncelerini duyuyorum. Artık kontrol edemiyorum. 


Clark: Bana niye söylemedin? 
Ryan: Senin ailenle yeni bir başlangıç yaparım diye umut ediyordum. Öyle iyiler ki. Seni evlat edindikleri gibi beni de edinmelerini istiyordum. Güven- de olayım diye. 


Ryan: Beni kullanıyorlar. Yetenekleri- mi kullanıyorlar. Çalmak için. Durmak istedim. Tehdit ettiler. Beni koruman gerek, Clark. Beni koruyabilecek tek kişi sensin. 


Ryan: Kesinlikle âşık oldum. 
Clark: Aramıza hoşgeldin. 


Ryan: Lana'nın senin hakkında neler hissettiğini öğrenmek istemediğinden emin misin? 
Clark: Kendim öğrenmeyi tercih ederim. 
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SOUTH PARK 


Şef South Park”ı terk etti 


Isaac Hayes diziden istifa etti, Şef de ebediyete intikal... Ama dizinin yaratıcıları hiç beklemediler, intikam yemeğini sıcağı sıcağına yediler. 


slında her şey Kasım ayında başla” (Oman ve John Travolta bile onu dolaptan çıkaramıştı. İrey Parker ile Matt Stone'un O mıyorlardı. 

South Park'ında, Kasım'da Trapped South Park, Amerikan televizyonlarında göste- 

in the Closet adında bir bölüm ya o rilmeye başladığından beri okulda çocuklara yeyınlandı. Bizim bu ay izleyeceğimiz bölümde Sci- Oomek yapan Şef Jerome MeFlroy'u seslendiren entology tarikaunın merkezine gelen Stan'e bir (o Isaac Hayes, bunun üzerine diziden ayrılacağını test uyguluyor, fevkalade iyi sonuçlar alınca da ( söyledi. Ancak sonradan işin tatlıya bağlandığı Stan'ın, inançlarının kurucusu, artık hayatta ol- anlaşılıyor, çünkü yaptığı bir söyleşide, 


mayan bilimkurgu yazarı Ron Matt ile Trey'in esprilerinin böy- 


Hubbard'ın yeniden le olduğundan söz etmiş. Ama 


doğmuş hâli olduğu- daha sonra emir büyük yerden gelmiş olacak ki, en çok Shaft fil 


mine yaptığı müzikle tanınan, 63 


na karar veriyorlardı. 
Stone ve Parker, Scientology ile iyice kafa bulduktan, Stan de işle- 


ri karıştırdıktan sonra 


yaşındaki Hayes, bir açıklama daha yapt; diziden ayrıldığını söyledi. 

Tom Cruise onun odası- Kontraunın bitirilip kendisinin na giriyor, oyunculuğu serbest bırakılmasını talep eden hakkında ne düşündüğünü şarkıcı, dizinin “kişisel ruhsal soruyordu. Stan, “Fena sa- inançlar”a karşı duyarsız olduğunu iddia etti. Hayes, “Bu 


dünyada hicve de yer 


yılmaz” deyince de üzüntüden kendini dolaba ki- 


litiyordu. Nicole Kid- var, ama hicvin bitti- 


ği ve başkalarının dini inançlarına karşı hoşgörüsüzlük ile bağnazlığın başladığı bir an da gelir” dedi. “İnsanların dinsel inançları kutsaldır, bunlara her zaman saygı duyulmalıdır. Son 40 yıldır medeni ve siyasi haklar eylemcisi olarak çalışmış biri sıfatıyla, bu inançlarla uygulamalara saygı göstermeyen bir diziyi destekleyemem.” 

Dizinin yaratıcılarından Matt Stone ise Hayes'in bağlı olduğu Scientology Kilisesi hicvedilmeden önce şarkıcının böyle sorunları olmadığını söyleyerek cevap verdi. Stone, “On yıldır, South Park'ın 150'yi aşkın bölümünde Isaac dizinin Hıristiyanlar'ı, Müslümanları, Mormonlar'ı ya da Yahudiler'i hiciv konusu yapmasın- dan hiç rahatsız olmadı” dedi. “Bizim Hıristiyanlarla kafa bulduğumuz diziden pek çok çek alıp nakde çevirmişliği vardır. Onlarla bir sorunu yoktu. Bu mesele sadece onun inancı Scientology ile ilgili.” 


CRUISE'UN PAYI VAR MI? 

Ama söylentilerin sonu gelmedi. Trapped in the Closet, 15 Mart'ta, yeni sezon başlamadan bir hafta önce tekrar yayınlanmak üzere programa alındığı halde, sessiz sedasız geri çekildi. Yerine, Şef üzerine odaklanan Chef's Chocolate Salty Balls adlı bölüm kondu. Bir Comedy Central temsilcisine göre, bu değişiklik, başından beri dizide olan Hayes'e bir selam niyetine yapıldı. 
Ne var ki bu açıklama, işin içine Tom Cruise'un karıştığı yolundaki dedikoduları önlemedi. İddialara göre, Trapped in the Closet'ta kendisiyle iyice kafa bulunan Tom Cruise, ağırlığını koymuştu. Cruise, eğer bu bölüm yeniden yayınlanırsa, filmi Mission: Impossible 3'ün tanıtımını yapmama tehdidi savurmuştu. Filmin dağıımcısı Paramount Pictures da, Comedy Central da, Viacom'a bağlı. Bu medya holdingi, M: 13'ten büyük gişe hasılatı beklediği için, yıldızın tehdidi etkili oldu. Buna karşılık, Cruise'un sözcüsü Variety dergisine, onun Mission: Impossible 3 
hakkında asla böyle bir şey söylemediğini bildirdi. 

Matt Stone ile Trey Parker da şöyle bir cevap yazdılar: “Öyle ol terk etti. 


sun, Scientology, bu muharabeyi 


Isaac Hayes, bu 

ay izleyeceğimiz 

“Trapped in the i 
Closet” bölümünde 
Scientology tarikatı 

ile alay edildiği için 

“South Park'ı 


kazandın belki ama, dünya uğruna sürdürülen milyon yıllık savaş henüz başladı! Bölümümüzü geçici olarak göçürtmeniz, Thetan'ları ebediyyen sizin acınası insan-bedenlerinizde kıstırmamızı engellemeyecek. Lanet olsun ve kahrolsun! Şimdilik önümüzü kestiniz, ama insanlığı kurtarma yolundaki zayıf girişiminiz başarısızlığa uğrayacak! Yaşasın Xenu!!! İmza: Trey Parker ve Matt Stone, karanlık Lord Xenu'nun hizmetkârları.” 

İntikamları da acı oldu. Stone ve Parker onuncu sezonun 22 Mart'taki ilk bölümünde, sesi kurgulanarak birleştirilmiş Şefin başrolünde ol duğu bir bölüm sundular. South Park bölümleri altı günde hazırlandığı için de, Hayes'e (ve belki Cruise'a) mukabele edebildiler. Yeni bölümde, Super Adventure Club / Süper Macera Kulübü adlı bir kulüp, Şef'in beynini yıkayıp onu bambaşka bir adam yapıyordu. Stone ve Parker yarım saatlik bölümün neredeyse tümünde Şef'e pislik muamelesi edip, onu çocuk tacizine bile bulaştırdıkları gibi, sonunda da öldürdüler. 
Ama belki en iyisi Kyle'ın dediğine uymaktır. 
“Bizi bıraktığı için Şef'e kızmayalım. Onun bey. 
nini karıştırdığı için, o iğrenç küçük kulübe kızalım.” 
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THE X-FILES 


Mulder muradına erdi 


Ajan Fox William Mulder, 12 yaşından beri evden kaçırılan kardeşi Samantha'nın başına neler geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Bu ay öğrenecek. 


ılların esrarı nihayet sonuca bağlanr o Ajan Mulder henüz 12 yaşındayken, kızkardeşi yor. Geçen ayın son bölümü olarak iz. o Samantha Ann Mulder evlerinden kaçırılmıştı. 
lediğimiz Sein Und Zeit'ta başlayan (o Mulderyıllar boyunca onun uzaylılar tarafından 


olaylar, bu ayın ilk bölümü Closure'la © kaçırıldığına inandı. The X-Files'la da bunun 


tamamlanacak ve Fox Mulder, kızkardeşi Samantha'nın başına neler geldiğini en sonunda anlayacak. Gerçeği öğrendikten sonra ona nasıl 


için ilgilendi, kardeşini saran esrarın açıklaması: nı, açıklanamayan dünya dışı olaylarda aradı. 
Scully ile birlikte devlet komplolarıyla uğraşır, 


olduğunu soran ortağı Scully'ye, artk özgür ol. o canavarları etkisiz hale getirir, olayların altında- 


duğunu söyleyecek. ki gizli nedenleri açığa çıkarırken, onu harekete 


geçiren, hep kardeşine ilişkin gerçekleri: öğrenme isteği oldu. 
Önceleri onu uzaylıların kaçırdığına inanırken, daha sonra babasının bir tercihte bulunduğuna ve Sendika'nın Samant ha'yı alıp uzaylılara verdiğini düşünmeye başladı. Uzun süre de buna inandı. 
Ancak, hatırlarsanız, beşinci sezonda kardeşiyle ikisinin o sıralar oturdukları bölgede faaliyet göstermiş bir seri katüle rastlamıştı. Bu katilin bilinmeyen kurbanının Samantha olup olmadığı anlaşılmamıştı. İleride gelişen olaylara bakarsa- 


nız, zayıf bir ihtimale benziyor. Bu sezon ise Mulder'ın annesi, Samantha'nın çocukken alındığını ve birkaç yıl sonra onun hayaletini gördüğünü açıkladı. Mulder da bu konuda bazı şeyler duymuştu, ikisini bir araya getirdi. 
Umarız artk bu iş kesin bir sonuca bağlanmıştr. Mulder Oxford'da psikoloji okumuş pırıl pırıl bir genç olarak FBl'a katıldığında istikbali çok parlak görünüyordu. Sonra The X-Files'ı keşfetti ve her şey değişti. 1993'ten beri Ajan Dana Sculiy ile birlikte bu dosyalar üzerinde çalışıyor. Samantha kaybolmasa, Mulder, FBI'da farklı işler yapıyor olacaktı. Öyleyse iyi ki kaybol muş diyoruz. Yoksa The X-Files'ı nasıl izlerdik? 


Uzun müddet kardeşini uzaylıların 


kaçırdığına inandı Mulder. Sonra ortaya bir seri katil şüphesi çıkıverdi... 
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YOLCULUĞUN 


DOĞANIN 
YAZDIĞIEN o 
GÜZEL ÖYKÜ 


Çağrı merkezimizi arayarak veya internet üzerinden satın alabilirsiniz. 


Çağrı merkezi: 


Satış fiyatı: İnternette ve çağrı merkezinde: 20 YTL Kitapçılarda: 25 YIL 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ROCKO'S MODERN LIFE © Pazar 09:00 


Defterden kaçtılar! 


“Rocko's Modern Life” çizgi dizisini kendi deneyimlerinden yola | çıkarak yaratan Joe Murray, karakterleri senelerce defterinde | saklamış; yeşil saçlı ünlü Heffer dışında... 


ME 84 ewe e 


vustralya'dan göç eden sevimli kanguru Rocko ve arkadaşlarının fantastik dünyasının yaratıcısı Joe Murray 

dizinin yaratılış aşaması ve bölümler hakkında bilinmeyenleri açıkladı. 

Rocko nasıl yaratıldı? 

Rocko ve diğer karakterler senelerce çizim def terlerimde yaşam sürdüler. Rocko'nun ilk olarak Travis adında bir karakter olarak belirdi. Bu karikatürü asla satmadım. Heffer da 1989 yılında MTV için yaptığım bir tanıtım animasyonunda ortaya çıktı. Filmlerimden biri olan My Dog Zero'yu bitirmek için finansman arıyordum ve çizimlerimi Nick televizyonuna gönderdim. Beni arayıp bunu bir diziye dönüştürmeyi düşünür müyüm diye sordular. Ve böylece Rocko'nun Modern Yaşamı ortaya çıkt. 

En sevdiğiniz bölüm hangisi? 

Birkaç tane var. İlk sezonda Who's for Dinner bunlardan biri. Bu bölümün yayınlanması için çok mücadele verdim, çünkü birinin evlat edinildiğini öğrendiğinde hissettikleri hakkındaydı. Heffer için ilhamı evlatlık bir arkadaşımdan aldım. Bir diğer sevdiğim 


bölüm üçüncü sezondan Belch of Des- 


tiny. Geğirme konuşmalarını içeren kaydı dinlerken gözlerimizde yaşlar gelene kadar gülmemizin anısına bu bölüm favorilerim arasında. 
Ve tabii ki kişisel deneyimlerime dayanan Snowballs da bunlardan biri. 
Kişisel deneyimler kısmını açabilir misiniz? 
Rocko'nun her bölümü benim ya da yazarlardan birinin kişisel deneyimlerine dayanıyor. Diziyi bu şekilde tasarladım ve yazarken de yardımci oluyor. Snowballs'a gelince, sekiz yaşındayken, babam garajda duran 40'lardan kalma kayaklar kullanırsam masraftan kurtulacağını düşünmüştü. Bu kayaklar yüzünden, Rocko'nun kayaklarıyla uçtuğu sahne gerçekten başımdan geçmişti. 
Belch of Destiny'nin perde arkası nedir? 
Geğirerek konuşmayı gerçekleştiren kişi aslında Warner Brothers firmasında bir yapımcı. 
Replik sırası geldiğinde rahatlıkla geğirerek konuşabileceğini iddia ettiği için kayıt günü onu çağırdık. Mikrofonu verdik ve beklemeye başladık... Hiçbir şey olmuyordu. Ona bira aldık, büyük bir tabak spagetti yedirdik... Hâlâ bir şey yok. Sarhoş ve geğirme sesi çıkartamamış olarak evine gitti. Birkaç gün sonra evindeki ekipman- la kaydettiği bir kaset elimize geldi ve güldüğümüz kaset de oydu. Geğirerek konuşmak kesinlikle bir sanat. 


Amerikan sinemasına genel olarak baktığınızda, basketbolun resmin sabit bir parçası olduğunu görebiliyorsunuz. 


Şöhrete açılan bir kapı; şehir hayatının bağrında, bir arka sokakta ter atmak için ideal bir uğraş; insanın kendisini yeniden bulabildiği bir tür meditasyon... 

Ve kuçusuyla, klonuyla, uzaylısıyla, 

bir panayır meydanı... 


FİLM DOSYASI BASKETBOL FİLMLERİ 


Ik bakışta “spor ve film” birlikteliği, cennetten çıkma gibi görünen bir birliktelik. Nasıl olmasın? Bol hareket, bol heyecan, çatışma, çoğu zaman belirli bir “bizim taraf” ve “karşı taraf”, belirli başlangıçlar ve sonlar... Madalyonun bir de öbür yüzü var: Spor nihayetinde “gerçek” bir çekişme üzerine kurulu. Bir müsabakada en heyecanlı, en beklenmedik, en etkileyici anları tarif etmek için sık sık “dramatik” tanımını kullanıyoruz... 
Oysa sinema zaten pür drama olduğu için, bu yolu tersine gidip “gerçek gibi”, “ikna edici” ol ması gerekiyor. Sonuçta estetik açıdan ne denli etkileyici olsa da, içinde şu ya da bu şekilde “hakikilik” hissini taşımayan bir spor filmi, sporun özündeki o cazibeyi ıskalamış oluyor. Belki biraz da bu yüzden, unutulmaz spor filmleri saha içinde gerçekçiliği gözetmekle yetinmiyor... Tablo- nun bütününü “hakiki” kılmak için sık sık saha dışını da bütün sorunları ve pürüzleriyle, mümkün olduğunca “gerçekçi” yansıtmaya çalışıyor. 
Hakikaten sahadaki sporun “ve tabii ki inan- 


cın ve dayanışmanın azminin- ötesinde de bir şeyler anlatarak başarılı olmuş, 80'lere ait bir TV dizisi var: Beyaz Gölge. Ülkemizde basketbola ilginin artışında önemli katkısı olan dizi, Amerika'da şehiriçi yaşamını en gerçekçi yansıtan dizilerden biriydi. Evet, Koç Reeves antre nörlüğündeki Carver Lisesi basketbol takımını bol bol idmanda ve maçta izliyorduk... Ama basketbol kadar, hayatla ilgili sorunlar (çeteler, cinsel hastalık, ölüm) önemli bir yer tutuyordu. Dolayısıyla Koç Reeves oyuncuları için sadece bir basketbol koçu değil, bir tür hayat koçu, yetişkinliğe geçiş dönemi rehberiydi aynı zamanda. 
Beyaz Gölge'nin çizdiği bu “gerçekçi şehir hayatı”, basketbol fimlerinde sıkça karşımıza çıkan bir doku. Amerika'nın diğer iki “sevgilisi”, yani beyzbol ve Amerikan futbolu üzerine filmlerde ise bu dokuya nadiren rastlıyoruz. Bu iki sporun aksine heyecanlı bir basketbol maçı çevirmek için geniş ve yeşil bir saha değil, tek bir pota ve küçük bir açıklığın yeterli olması, basketbolu “şehir görüntüsü”nün bir parçası haline getiri- 


yor. Zihninizdeki Amerikan filmlerinde, arka sokakları bir tararsanız, nice beton sahalar, izbe köşelerde duran potalar hatırlayacaksınız. Belki şehir hayatına bu şekilde entegre olmuş olmasından dolayı basketbol -en azından “sokak basketbolu”- Amerikan sinemasında şehrin yüksek temposunu, hızlı zekâyı ve kurnazlığı çağrıştıran bir sporken, Amerikan futbolu ve beyzbol daha ziyade aileyle birlikte olmaya, okul takımlarına, taşradan “büyük şehrin parıltısı”na doğru yola çıkan bir şöhret trenine denk geliyor. 

“Büyük şehrin parıltısı” demişken... Bu konu 


» « 


ve ilgili olduğu “şöhret”, “para”, “sistem” gibi diğer konular, Amerikan sinemasının spor üzerine anlattığı birçok kalburüstü filmin can damarını oluşturuyor. Sporun artık “sadece spor” olmadığı, çocukken sahada ya da arka bahçede top oy- 


narken alınan keyfin yerini yozlaşmaya bıraktığı 


konulu ağıtları daha sık görmeye başladık. Örneğin Nick Nolte'nin oynadığı (ve Shaguille O'Ne- 


al, Anfernee Hardaway gibi ünlü basketbol oyuncularının rol aldığı) 1994 yapımı Blue Chips, kanunen “amatör” olması gerekirken el altından hediyelerle oyuncu ayartılan kolej basketbolunda- ki yozlaşma üzerine. Kendi de kazanma sevdasına kapılıp bu yozlaşmanın bir parçası haline gelen Koç, basketbola olan sevgisini yitirmenin eşiğine geliyor... Ki tam o sırada, insanlara bu oyunu sevdiren o “öz”, akşam vakti bir beton sahada oynayan küçük çocuklar suretinde karşısına çıkıyor... Bütün “şaşaa”nın uzağında, zevk için oynayan çocuklara şut tekniğini göstermek, Koç üzerinde adeta arındırıcı bir etki yapıyor. Tıpkı John Sayles'in 1919 beyzbol finallerinde şike yapan Chicago White Sox oyuncuları üzerine kurulu Eight Men Out filmi gibi, Blue Chips de “kirlenme” konusunu ele alarak aslında sporun temel, masum cazibesini araştırıyor. 

Wesley Snipes ve Woody Harrelson'ın başrollerinde oynadıkları White Men Cant Jump'ta ise 


FİLM DOSYASI BASKETBOL FİLMLERİ 


basketbol, sokaktaki haliyle bile masum bir spor değil, bir para kazanma aracı... İkili, Woody Harrelson'ın “şapşal beyaz” numarası sayesinde sokak maçlarından para kaldırıyorlar... Ancak Woody Harrelson bir süre sonra sokaktaki numaraların “basketten anlamayan beyaz” taklidin- 


den ibaret olmadığını çok net ve sarsıcı bir şekilde görüyor... Seyirciye salonun dışından, “sokak basketbolu”ndan görüntüler sunan filmde, vaktiyle Türkiye'de de (Nasaş'ta) oynamış, uzun mesafeli şutlarıyla tanınan Freeman Williams ve Margues Johnson gibi NBA oyuncuları da rol almıştı. Filmle ilgili ilginç bir not Woody Har- 


relson'ın çekimler sırasında çok iyi bir basketbol 


oyuncusu haline geldiği kanısına kapıldığı söyle- 


n 


oç Bobby Krpigi 


niyor. Bunun üzerine filmin çekiminde bulunan profesyonel basketbol kariyerli çalıştırıcılar yanılgısını derhal, net bir şekilde gösteriyorlar. 
Sokaklardan çıkıp salonun içine girdiğimizde, karşımızda genellikle yıldız olarak takımın koçunu buluyoruz. Hoosiers'da, hayatının zor bir döneminden geçerken, Indiana'da bir lisenin basketbol takımını çalıştırmaya başlayan koçun öyküsü anlatılıyor. Koç Norman Dale çok katı birtakım kurallar getirip, disiplini ve dayanışmayı 


sağlayarak, bu küçük kasaba takımını başarıya götürüyor. Hoosiers'ın ünlü Indiana Üniversite si koçu Bobby Knight'ı biraz andıran disiplinci antrenörü için bu, kötü bir dönemin ardından bir kendini bulma, hâlâ iyi bir şeyler “yaratabil me” kapasitesine sahip olduğunu görme yolculuğu halini alıyor. (Bu arada film, 1954 tarihli gerçek bir şampiyonluk öyküsünün üzerine curulu. Bobby Knight üzerine bir ilm izlemek isteyenler ise 2002 tarihli TV yapımı A Season on the 
Brink'e göz atmalılar... Ünlü koçu Brian Dennehy'nin oynadığı film, ndiana Üniversitesi'nin unutulmaz 1984-85 sezonunu konu alıyor). 

Bobby Knight'ın ünlü katı disip- 


inci tutumunu çağrıştıran bir başka koç öyküsüyse, 2005 yapımı Coach Carter. Knight, oyuncularının kolej- 


Basketbol Filmleri 


One on One - 1977 

Fast Break - 1979 

Hoosiers - 1986 

Pistol, Birth of a Legend - 1991 
White Men Can't Jump - 1992 
he Air Up There - 1994 

Blue Chips - 1994 

The Basketball Diaries - 1995 
Sunset Park - 1994 

Rebound - 1996, TV yapımı 
Eddie - 1996 

He Got Game - 1998 

The Basket - 1999 

Passing Glory - 1999, TV yapımı 
Love and Basketball - 2000 

0 - 2001 

Juwanna Mann - 2002 

A Season on the Brink - 2002, TV yapımı 
Coach Carter - 2005 

Rebound - 2005 
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Dünyanın en çok okunan basketbol dergisi 


den mezun olma oranının yüksekliğiyle de ünlüdür. Samuel Jackson'ın oynadığı Koç Carter ise bu konuda disiplini son noktaya götürüyor: oyuncularına, derslerinde gerekli not ortalamasını tutturabildikleri sürece takımda oynamaya devam edebileceklerinin de belirtldiği birer anlaşma imzalatıyor. 
Fakir bir mahallenin lise basket bol takımını çalıştıran Koç'un öyküsü, çeteler, erken hamilelik gibi sorunlarla Beyaz Gölge'yi de birçok açıdan hatırlatıyor. 

Ola ki lise basketbol takımında- ki gençlerin sorunları üzerine yine de yeterli film olmadığı gibi bir hisse kapıldınız... O'ya bir göz at manız tavsiye olunur. İlginç bir şekilde, Shakespeare'in Othello'su- nun bir uyarlaması olan bu film, ozanın kurduğu ünlü aşk, kıskançlık ve şiddet çemberini Güney Amerika'da bir lise basketbol takımına taşıyor. Filmin başrollerinde Mekhi Phifer ve Julia Stiles var. 

Öte yandan bu sporun sinemadaki tek ilginç akrabalığı Othello ile değil. Çünkü ne de olsa basket: bol, doğrudan konu olduğu filmlerin yanısıra, farklı farklı türlere ait başka birçok filmin de içinden şöyle bir geçiyor. Örneğin neo-naziler konusunu işleyen American 
History X'de epey sokak basketbolu izliyoruz. Alien: Resurrecti- on'da, genleri yaratık genleriyle birleşmiş olan Ripley klonunu canlandıran Sigourney Weaver, orta sahadan, potaya arkası dönük olarak şut sokuyor! (İşin ilginci 


Weaver bu atışı özel efektle ya da kesme marife- 


| LA FİLM DOSYASI BASKETBOL FİLMLERİ 


“A S&ason on the Brink” 


Başrolünde Nick 
Nolte'nin oynadığı “Blue 
Chips”, “kirlenme” 
konusunu ele alarak sporun temel, masum cazibesini araştırıyor. 


de Michael Jordan, aralarında 
Bugs Bunny'nin de bulunduğu çizgi film karakterlerine, uzaylılara karşı oynadıkları basket maçında yardım ediyor. İlginçliklerle dolu basketbol filmleri panayırının en güzide gösterilerinden biriyse, Air 
Bud -namı diğer Sayı Kralı Buddy olsa gerek. Bu filmde, okul takımına giren 12 yaşındaki çekingen 
Josh'ın arkadaşı, Golden Retriever türü Buddy, basketbol oynama becerisiyle ânında takımın maskotu oluyor ve devre arası şovlarıyla büyük ilgi görüyor. Köpeğin basket bol gösterisi bir tarafa, filmin unu- 


* tulmaz bir de sloganı var: “Oturu- 


yor. Kalıyor. Atıyor. Sokuyor.” Bir de ayağına Flubber'ın çılgın bilim adamının basket takımı üzerinde kullandığı o “çok zıplatan” özel maddeden sürseniz, rakipsiz olurdu... Tabii basketbol oynayan kurt adamın, yani Teen Wolf hariç. 
Sonuçta, Amerikan sinemasına genel olarak baktığınızda, basket bolu resmin sabit bir parçası olarak görebiliyorsunuz. Şöhrete aç: 
lan bir kapı olarak; şehir hayatının bağrında, bir arka sokakta ter at mak için ideal bir uğraş olarak; in- 


& sanın kendisini yeniden bulabildi- 


“Biue Chips” 


tiyle sokulmuş gibi göstermeye yanaşmayarak, 


gerçekten sokana kadar herkesi sette tutmuş. So- 


nuçta da -top her ne kadar kazara kadrajdan çıksa da- bunu başarmış.) Uzaylı geniyle harmanlanmış basketbolcu fikri size yeterince fantastik gelmiyorsa, bir de Space Jam'e buyrun: Bu film- 


ME 92 cnac e 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m HOOSIERS 


ği bir tür meditasyon olarak... Ve kuçusuyla, klonuyla, uzaylısıyla, bir 
Hollywood'un “Bu oyunu seviyo- 


panayır meydanı olarak. 
rum” sloganının hararetli destekçilerinden olduğuna kanaat getirmek için Lakers maçlarında Jack Nicholson'ı ya da Knicks maçla- 


rında Spike Lee'yi görmemiz pek 


de şart değil anlaşılan. 


Kutlukhan Kutlu 


CNBC-e'DE BASKETBOL FİLMLERİ 
9 NİSAN PAZAR, SAAT 12:00 


13 NİSAN PERŞEMBE, SAAT 22:00 


ak KAÇIRMAYIN “CODE INCONNU” 24 NİSAN PAZARTESİ SAAT 22:00 


Michael Haneke'den boğulan yaşamlar 


Yönetmen Michael Haneke'nin karakterlerinden hiçbiri kendi gerçek iç yüzünü sergilemez. Bu yüzden kimse, bir başkasını gerçekten tam anlamıyla tanıyamaz. “Code inconnu”da da, modern Paris'in orta yerinde insanlık, derin bir yalnızlık yaşıyor. 


ode inconnu: Recit incomplet de divers voyages / Bilinmeyen Kod filminde görünmeyen bir erkek karakter, “Bana gerçek yüzünü göster!” diye seslenir. Perdede görebildiğimiz tek kişi Anne'dir (uliette Binoche). O, bu gizemli konuşmacının esiri olduğunu hisseder. İsteklerini yerine getirmezse, adam kendisini öldürecektir. Görünmeyen kişinin sesi ısrarla devam eder, “kendin ol, yüzünde gerçek bir ifade göster bana”. 
Kadının yaşamı öylesine dengelidir ki, adamın ne demek istediğini bir türlü anlayamaz. 

Bu sahne, usta Avusturyalı yönetmen Michael Haneke'nin Code inconnu filminin can alıcı bölümüdür. Haneke'nin karakterlerinden hiçbiri kendi gerçek iç yüzünü sergilemez. Bu yüzden kimse, bir başkasını gerçekten tam anlamıyla tanıyamaz. İnsanlar elbette birbirleriyle yetersiz de olsa iletişim kuruyorlar. Bu filmde de birçok insanın yollarının kesiştiği modern Paris'in orta 


yerinde insanlık, derin bir yalnızlık yaşıyor. 


Kıysztof Kieslowski'nin Three Colours üçlemesi, 9O'ların sinemasında önemli bir arayışın ürünleri oldu. Bu filmlerin bıraktığı yerden hareketle, Haneke'nin Code inconnu filmi de, sınırların yok olmaya başladığı dünya setinde, Kuzey-Güney, zengin-yoksul, erkek-kadın kutupları arasındaki anlaşmazlıkların daha da büyüdüğünü gösteren daha geniş akımlara yaslanan birey: lerin filmi oldu. Bu arada, Kieslowski'nin Üç Renk: Mavi'sinde de başrolü oynayan Juliette Binoche, değişik serüvenlerde yer almayı seven bir oyuncu olarak, bu filmdeki oyunuyla da büyülemeyi sürdürüyor. 

Romanya'dan göç eden mülteci Maria, savaş fotoğrafçısı George, sağır ve dilsiz çocuklara müzik öğretmenliği yapan Amadou, onun babası Afrika kökenli bir taksi şoförü ve genç bir oyuncu Anne... Farklı dünyalardan gelen, aynı bul varda yaşayan bu insanlar birbirlerini anlamak için uğraşsalar da, sonuçta hep bir felaketle karşı karşıya kalırlar. Birbirinden bağımsız bu insanların hayatları perdeye “geçişler yapılarak (paralel kurgu ile) yansıtılırken, bu hayatlar ve kaderleri, finalde büyük bir ustalıkla birleştirilir. Özellikle, 

ek a, Ni seyircinin çoğu sahnede filmle özdeşleşmesini önlemek amacıyla mesafe koyan bir anlatım, yolu tercih edilerek; sahne bitimleri karartmalarla sağlanmıştır. 

“Gündelik yaşamın karmaşasını gösterebilmek için uğraşı- 


yorum. Çünkü, belirsizliklerle 


dolu. Örneğin insancıl bir jestte bulunduğunuzu sanırsınız ama bu jestiniz, çok olumsuz sonuçlara neden olabilir. Ben, cevapları verebilmek için değil, doğru soruları sorabilmek için varım. Düşünme zahmetine girmeden, sürekli sürpriz bekleyen Amerikalı seyircilere göre film yapamam ben. Seyircinin düşünmesini isterim” diyen Haneke, Bilinmeyen Kod'u bir puzzle gibi örmüş. İpuçları vererek anlattığı değişik düzlemlerdeki hikâyelerin alt metnini çözmemizi ister. 


Kendine yabancılaşmak, duygusal katılaşma, gerçeklik ruhunu yitiren gerçeklik, kendi yarattığı şiddeti tüketen insanlık ve birbirlerini anlamaya çalışmadığı için bir türlü “birleşemeyen 


Avrupa”, ırkçılık, çocuk istismarı ve evsiz insanlar gibi konularda konuşan karakterleri aracılıgıyla seyircisinin tepkilerini kışkırtmayı becerebilen Haneke, zamanlama, gerilimi tırmandırma ve mantıklı bir olay örgüsü kurma gibi film standartlarını elinin tersiyle iter. “Birkaç satırlık bir özet fazlasıyla yeterli aslında” dediği seyircisine, uzun uzadıya diyaloglar ya da tersine, upuzun sessiz sahneler sunar. Seyirciyi kızdırmaktan, bunaltmaktan hiç çekinmez. Haneke, “düşünme miz” için binbir zahmete sokarak, hınzır bir gülümseyişle, bize “huzursuz seyirler” dilemeye devam ediyor. 

Suha Çalkıvik 


“Düşünme zahmetine girmeden, sürekli sürpriz bekleyen 
Amerikalı seyircilere göre film yapamam ben. Seyircinin düşünmesini isterim.” 
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ak KAÇIRMAYIN “MO: BETTER BLUES” 20 NİSAN PERŞEMBE SAAT 22:00 


İyi bir aşçıdan, 


doyumsuz bir ziyafet... 


Spike Lee'nin diğer yapımlarına oranla politik yanı çok daha silik bir film “Mo' Better Blues”. Ama müzik, aşk ve drama derseniz, hepsinden bol bol var ve bunlar da iyi bir aşçının elinde hazırlanmış doyumsuz bir ziyafet için yeter de artar bile... 


Lee 
Hollywood'un en üretken yönetmeni sıfatını bileğiyle hak etmiş, Woody Allen ile karşılaştırılabilecek tek isim olsa ge- 


pike üretkenlik o bakımından, 


rek. Okul yıllarında çektiği filmleri saymazsak, 
1986 tarihli ilk filmi She's Gotta Have It'ten bu 
yana, 19 filmle (IV filmleri hariç), Allen ölçeğinde çalışkan bir sinemacı olduğunu kanıtladı. 
Tek benzer noktaları da bu değil. İkisi de New York'u mekân olarak belleyen, dünyanın bu en hareketli kentinin sembol olmuş simaları şüphesiz. Birinin filmlerinde her daim Yahudilik üzerine çeşitlemeler bulurken, diğerininkinde siyahilerin yaşamları üzerine dönen temalar buluruz. Her ikisi de sosyal çevrelerine eşit derecede bağlıdır bu anlamda. Yine her ikisi de hem yazıp hem yönetmeyi, zaman zaman da kamera ar 


kasından önüne geçip oyunculuk yapmayı sever (elbette Woody biraz daha fazla sever!). Ve son 


olarak, her iki sinemacı da caz tutkunudur. 

Bu da bizi asıl konumuza, üstadın dördüncü uzun metraj filmi Mo' Better Blues'a getiriyor. 
Karizmatik trompetçi Bleek Gilliam'ın öyküsünü anlatan filme geçmeden, Lee'nin caz sevgisini bir caz basisti olan ve bu filmin de aralarında bulunduğu birkaç filmine besteci olarak katılan babası Bill Lee'den aldığını hatırlatalım. A Love Supreme adıyla doğan proje Mo Better Blues adını sonradan almış. A Love Supreme, caz efsanesi John Coltrane'in en ünlü albümünün adı aynı zamanda. İlk bakışta caz tarzı yaşamı anlatan bir film gibi görünse de Lee, “genel olarak ilişkiler üzerine bir film bu” diyor; “Bleek'in babasıyla ve menajeriyle olan ilişkisi; ve tabii iki kız arkadaşıyla olan ilişkileri. O, gerçek aşk ve mü:- zik arasında bir denge sağlamaya çalışıyor.” 

Grubundaki diğer müzisyenlerle olan çatışmaları; sahne gerisinde başlayan ama sahnede, o dumanlarla çevrili lacivert denizde batıp çıkan notaların büyüleyici etkisiyle unutulan kavgaları, herkesten çok siyahi müzisyenlere özgü bir dünyanın heyecan verici yanlarını gözler önüne seriyor. Ama nihayetinde hüzünlü (blues ne de olsa) ve hatta acıacı bir öykü Mo' Better Blues'unki. 

Biri son derece tehlikeli ve tehlikeli olduğu için vazgeçilmez; diğeri ise sakinleştirici, dengeleyici iki kadın vardır Bleek'in hayatında. O, bu kadınların her ikisiyle de birliktedir ama tek bir şartla: Müziğe ayırdığı za- 
“ man her şeyden önce gelmelidir. Ha- 


Spike e tam bir | başka filmlerine de besteci olarak katılan caz müzisyeni babasının etkisi: var. 


yatındaki kadın bile, onu trompet çalışırken rahatsız edemez. Spike Lee'nin kız kardeşi Joie Lee'nin oynadığı öğretmen Indigo ile Cynda Willams'ın canlandırdığı seksi şarkıcı Carla'yı birbirine karıştırdığı unutulmaz sahne Bleek'in hayatının altüst olmaya başlamasına denk düşecektir. Hem özel hem meslek hayatında vereceği 


kararlar onu karanlığın içine itecektir. 
Bleek karakterini Denzel Washington için ya- 
“Kendimi bildim bileli 


Denzel'in hayranıydım.” 


ratığını söylüyor Lee. 
Film için ünlü caz trompetçisi Terence Blanchard'dan dersler alan 


ni kaynağında Mo” Better Blues”un yanı sıra 


Washington, üç notayı art arda üfleyemese de her parçayı başarıyla çalacak hale gelmiş. Yine de Mo' Better Blues'un soundtrack'inde duyduğunuz trompeti Blanchard, Wesley Snipes'ın oynadığı Shadow'un çaldığı saksofonu da Branford Marsalis çalmış. Spike Lee'nin diğer yapımlarına oranla politik yanı çok daha silik bir film Mo' Better Blues. Ama müzik, aşk ve drama derseniz, hepsinden bol bol var ve bunlar da iyi bir aşçının elinde hazırlanmış doyumsuz bir ziyafet için yeter de artar bile. 

Emrah Kolukısa 
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A KAÇIRMAYIN “MERCİ POUR LE CHOCOLAT” 26 NİSAN ÇARŞAMBA SAAT 22:00 


Claude Chabrol'un 53'üncü filmi “Merci pour le chocolat"nın başrolünde, çikolata şirketinin varisi Marie-Claire'i canlandıran Isabelle Huppert var. 


eni Dalga'nın Truffaut dışındaki bütün  bellibaşlı yönetmenleri yaşıyor, film çekmeye de devam ediyorlar. Burjuvaziden bir türlü elini çekemeyen, Hitchcock filmlerini hatırlatan filmler yapan Claude Chabrol da onlardan biri. 70 yaşında Merci 


53'üncü filmi, yani Hitchcock filmlerinin top- 


yaptığı pour le chocolat, Chabrol'un lam sayısı kadar. Yönetmen Amerikalı polisiye yazarı Charlotte Armstrong'un The Chocolate Cobweb'ini beyazperdeye uyarlamış ama, bütün 


gerilimine rağmen Merci pour le chocolat Chab- 


rol'un son yıllardaki diğer filmleri gibi esas olarak başka bir şeyi ele alıyor; insanlık durumunu. 

Yönetmeninin 1960'lı yıllardaki filmlerini haurlatan Merci pour le chocolat'nın kahramanı, büyük bir İsviçre çikolata şirketinin vârisi olan Marie-Claire "Mika" Muller (Isabelle Hupperd. 
Mika, vaktiyle evlenip hemen ayrıldığı tanınmış piyanist Andre Polonski Jacgues Dutrono ile 
18 yıl sonra yeniden evleniyor, kadının Lozan 
yakınlarındaki malikânesine yerleşiyorlar. Evin bir ritüeli var: Geceleri sıcak çikolata içmek. Bu da, Mika'nın tekelinde. “Çikolata yapılacaksa, ben yaparım,” diyor. Onlar boşandıktan sonra Andre, Lisabeth adlı bir kadınla yeniden evlenmiş, Guillaume (Rodolphe Pauly) diye bir oğul ları olmuş. Lisabeth bir otomobil kazasında ölünce, Andre çocuğu tek başına büyütmüş. Anlatmayı sevdiği bir hikâye de var: Guillaume doğ: duktan hemen sonra az daha hastanede bir başka bebekle değiştiriliyormuş. Derken, çat kapı, bir genç kız geliyor. Adı Jeanne (Anna Mouglalis) ve hikâyedeki diğer çocuk olduğunu söylüyor. Bir iddiası yok, sadece Andre'den piyano dersi almak istiyor. İşin tuhafı hem yetenekli, hem de ölen Lisabeth'e çok benziyor. 

2000 yapımı Merci: pour le chocolat, Chahrolun halen formunun zirvesinde olduğunun bir kanıtı. Ahlâki bakışı hiç bozulmamış, belki eski filmlerine kıyasla biraz yumuşadığı söylenebilir. Burjuvazinin peşini de bırakmıyor. Olay örgüsü çok sağlam, esrarı bizi sürekli beklenti ve heyecan içinde bırakıyor ama, esas meselesinin başka olduğunu anlıyoruz: Bahsi geçen insanlık durumu ve toplumsal sorumluluk. Bu yıl İstanbul Film Festivali'ne konuk olacak Isabelle Hup:- pert, Mika'da her zamanki gibi muhteşem. 

Sevin Okyay 
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AR-GE çalışmaları sonucu bazıları ise tesadüfen bulunan icatlar... 


Büyük Buluşlar kitabını 30 YTL karşılığında internet 

ya da çağrı merkezimizden satın alabilir 

veya 

National Geographic dergisine üye olarak ücretsiz sahip olabilirsiniz. 
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Dergi içerisindeki formu fakslayarak; çağrı merkezimizi arayarak veya internet sitemizden kolayca üye olabilirsiniz. 


Çağrı Merkezi: (212) 6301700 / ww.nationalgeographic.comir 


RA DÜNYA SİNEMASI HER PAZARTESİ 22:00 


3 NİSAN 


GUY 


Yönetmen: Michael Lindsay-Hogg Oyuncular: Hope Davis, Vincent D'Onofrio, Lucy Liu, Michael Massee, John F O'Donohue, Richard Portnow Ülke: İng.-Alm.-ABD Yapım Yılı: 1997 Süre: 89 dakika 


Özel hayatın medya tarafından didik- 


> lendiği günümüz koşullarında film projesi geliştiren genç bir kadın, so- 
#4 kaktaki sıradan bir adamı izleyerek hayatını filme aktarmaya karar verir. 
Kendisini asla göstermeyen bu kadından rahatsız olan ama yatak oda- 


Lucy Liu'yu nasıl bilirsiniz? Hani, Ally McBeal'in Ling Woo'su... Liu, daha önce de TV dizilerinde rol almıştı, ama 1998'de Ally McBeal'in kadrosuna girince her şey değişti. Aslında aktris, 


<p SİDNEY 10 NISA oads ROADS TO tKoktebel KOKTEBEL 


Birlikte yazan ve birlikte çeken Rus ikili Boris Khlebnikov ve Alexei Popogrebsky'nin ilk sinema filmleri 
olan “Roads to Koktebel”, 2003 
Karlovary Film Festivali'nde görücü- ye çıkmış ve olumlu eleştiriler almıştı. 11 yaşındaki oğluyla birlikte Mos- 


die 100 vs 


sına kadar kendisini izlemesine bir şekilde izin veren adam ise bir süre sonra ona alıştığını fark eder. Michael Lindsay-Hogg imzalı “Guy”, hayatımızın her anında varlığını hissettgimiz kameraların dönüştürücü etkileri üzerine güçlü bir yapım. 


Tehlikeli bir kadın 


Charlie'nin meleğine yakışacak şekilde dövüşüyor ama, nalet değil. 


Nelle Porter rolü için denemeye girmişti. Ancak dizinin yapımcısı David E. Kelley, Liu'dan öyle etkilenmişti ki, nalet Ling Woo rolünü onun için özellikle yarattı. Aslında birkaç bölümlük bir roldü, ama seyirciler Ling Woo'yu çok sevince, Liu ana kadroya dahil oldu. Bu rol sinemada da önünü açtı. Mel Gibson'lı Payback (1999) ve Play It to the Bone'un (1999) ardından, önce Jackie Chan western'i Shanghai oon'da (2000) kaçırılan Prenses Pei 


Yönetmen: Boris Khlebnikov - Aleksei Popogrebsky Oyuncular: Gleb Puskepalis, Igor Csernyevics, Evgenii Sytyi, Vera Sandrykina, Vladimir Kucherenko Ülke: Rusya Yapım Yılı: 2003 Süre: 102 dakika 


kova'dan yola çıkan ve Kırım'daki Koktebel'e gitmeye çalışan alkolik bir babanın yolculuğunu anlatan film, son dönem Rus sinemasının ilgi çekici yapımlarından biri. “Roads to Koktebel” psikolojik derinliöiyle dikkat çeken bir yol filmi. 


17 NİSAN 


REN XIAO YAO 


PS GENEL SELECT EANKLS FAL ESTA ÇE GEMPETEN 5 


Ülke: Çin - Japonya 


Dünyanın yeni süper gücü olma iddiasındaki Çin'de 


yaşanan köklü değişimin insanlar 


son yıllarda üzerindeki etkilerini yansıtmaya çalı- 


şan “Unknown Pleasures”, Jia 
Zhang Ke'nin imzasını taşıyan çarpı- 


cı bir yapım. Küçük bir şehir olan 


24 NİSAN 


CODE INCONNU 


Her filmiyle uluslararası alanda ses 
| getiren Avusturyalı sinemacı Michael Haneke, özellikle yarattığı rahatsız edici gerilim duygusuyla ünlü. 
“Code Unknown” ise onun gerilimi 


olabildiğince kıstığı (ama örneğin 


“ÖNE OF THE YEAR'S FİVE BEST.” — maecee e tri 


EŞSİZ 
“La Binoche” 


Porselen gibi bir cildi, uçucu kaçıcı bir güzelliği var. İçi boş, yüzeysel filmlerde oynamayı ise hiç mi hiç sevmiyor. 


Oscar aldı alalı, ülkesinde diva olup çıktı. Basın ona saygıyla “La Binoche” diyor. Heykeltraş, tiyatro yöneticisi bir babayla aktris bir annenin kızı olan Juliette Binoche, başından beri oyuncu olmak istedi, oyunculuk okudu. 
Önce sahneye çıktı, sinemada ise ilk kez Jean-Luc Godard'ın tartışmalı filmi Je Vous Salue, Marie ile adını duyurdu. 1985 Cannes Film Festivali'nin gözbebeğiydi, ama uluslararası şöhrete, The Unbearable Lightness of Tereza'yı oynayarak kavuştu. Leos Carax'la tanıştı, Mauvais Sang ile Les Amants du Pont-Neuf'te oynadı, birlikte yaşamaya başladılar. Unutulmaz filmleri arasında Louis Malle'ın Damage'ı (1992), Kieslowski'nin Blue / Mavi'si, ona Oscar getiren The English Patient ve Chocolat (2000) var. Porselen gibi cildiyle uçucu kaçıcı bir melek güzelliğine sahip olan “La Binoche”, “sorun”lu filmleri seviyor, onun için de Michael Haneke ile iki kez çalıştı. Biz bu ay, ikilinin ilk çalışması olan Code Unknown'u (2000) izliyoruz. 


Yönetmen: Zhang Ke Jia Oyuncular: Wei Wei Zhao, Oiong Wu, Oing Feng Zhou, Hong Wei Wang, Ru Bai, Xi An Liu 


Yapım Yılı: 2002 Süre: 108 dakika 


Datong'da yaşayan gençlerin dünyasına eğilen film her biri kendine ait umutları, düşleri ve hedefleri olan bir grup yeniyetmenin başından geçenleri anlatıyor. “Unknown Pleasures” son yıllarda büyük atılım yapan Çin sinemasının kaliteli bir örneği. 


Yönetmen: Michael Haneke Oyuncular: Juliette Binoche, Thierry Neuvic, Josef Bierbichler, Alexandre Hamidi, Maimouna Hâlâ&ne Diarra Ülke: Fransa Yapım Yılı: 2000 Süre: 110 dakika 


tamemen yok etmediği) ve tüm Avrupa'yı ilgilendiren sosyal konulara ağırlık verdiği özel bir film. Haneke beklenen kurgu hamlelerinden özellikle kaçınarak ilginç bir anlatım yakalamış ve mesajını farklı bir yoldan 


iletmeyi hesaplamış. 


10115 


www.cnbce.com 


BEKO 


Televizyonda 
DVD keyfi! 


İzleyici seçiyor, 
CNBC-e yayınlıyor! 


Salı akşamları seyredeceğiniz filmi Wwww.cnbce.com'da vereceğiniz oyla Siz belirleyin. 
Beko'nun katkılarıyla düzenlenen “TV'de DVD Kuşağı"nda, Salı akşamları ekrana gelecek filmlerin oylamaları yayın tarihinden iki hafta önce başlıyor. 
Site üzerinden yapılan oylamalar filmlerin yayın tarihinden bir hafta önce sona eriyor. Nisan ayında seçtiğiniz filmi izleyebilmek için tek yapmanız gereken www.cnbce.com'a girerek oy kullanmak, ondan sonra gelsin DVD keyfi... 


EMPİRE 
SUN 


v 


© © Süre: 135 dakika 


i 25TH HOUR 


Yönetmen: Spike Lee 
Oyuncular: Edward 
Norton, Philip 


* Seymour Hoffman, 


Barry Pepper, Rosario 
Dawson, Anna Paguin, 
Brian Cox 

Yapım Yılı: 2002 


SAR 
ENEMY OF THE 


THEROYAL 
İ TENENBAUMS 


Yönetmen: Wes 
Anderson 
Oyuncular: Gene 
Hackman, Anjelica 
Huston, Gwyneth 
Paltrow, Ben Stiller, 
Luke Wilson, 
Owen Wilson 
Yapım Yılı: 2001 
Süre: 108 dakika 


THE SUN 


Yönetmen: 
Steven Spielberg 
Oyuncular: Christian 


v 


EMPİRE OF NE m 
Y 


i Bale, John Malkovich, 


Miranda Richardson, 


i Nigel Havers, 
* Joe Pantoliano, 


Leslie Phillips 
Yapım Yılı: 1987 
Süre: 154 dakika 


ANALYZE 


“ THIS 


Yönetmen: 

Harold Ramis 
Oyuncular: Robert De 
Niro, Billy Crystal, 
Lisa Kudrovwy, 

Chazz Palminteri 
Yapım Yılı: 1999 
Süre: 109 dakika 


ENEMY OF 
THE STATE 
Yönetmen: Tony Scott 
Oyuncular: Will Smith, 
Gene Hackman, 


Jon Voight, Lisa Bonet, 


Regina King, 


* Stuart Wilson 


Yapım Yılı: 1998 
Süre: 131 dakika 


i LA 

i COMUNIDAD 
£ , Yönetmen: 

İ Alexdelalglesia 


Oyuncular: Carmen 
Maura, Eduardo 


; ; Antuna, Maria i Asguerino, Jesüs 
* Bonilla, Marta 


Fernândez Muro 
Yapım Yılı: 2000 
Süre: 110 dakika 


THE 
AVENGERS 


Yönetmen: 
Jeremiah S. Chechik 
Oyuncular: Ralph 
Fiennes, 

Uma Thurman, 
Sean Connery, 

Jim Broadbent, 
Fiona Shaw 

Yapım Yılı: 1998 
Süre: 89 dakika 


GANDHI 


Yönetmen: Richard 
Attenborough 
Oyuncular: Ben 
Kingsley, Candice 


£ Bergen, Edward Fox, 


John Gielgud, 
Trevor Howard, 
John Milis 
Yapım Yılı: 1982 
Süre: 188 dakika 


REMEMBER THE 


| TITAN 


5. 


i 10 THİNGS 
I HATE 
ABOUT YOU 


; Yönetmen: Gil Junger i Oyuncular: Heath i Ledger, Julia Stiles, 


Joseph Gordon-Levitt, 
Larisa Oleynik, 

David Krumholiz, 
Andrew Keegan 


* Yapım Yılı: 1999 


Süre: 97 dakika 


© TIMECODE 


Yönetmen: Mike Figgis 
Oyuncular: Xander 
Berkeley, Golden 
Brooks, Saffron 
Burrows, Viveka Davis, 
Richard Edson, 

Salma Hayek, 

Holly Hunter 

Yapım Yılı: 2000 


i Süre: 97 dakika 


REMEMBER 
THE TITANS 


i Yönetmen: 

i Boaz Yakin 

İ Oyuncular: Denzel 
Washington, Will 

! Patton, Wood Harris, 


Ryan Hurst, Donald 
Faison, Craig Kirkwood 
Yapım Yılı: 2000 

Süre: 113 dakika 


| SWEET 


NOVEMBER 


Yönetmen: 

Pat O'Connor 
Oyuncular: Keanu 
Reeves, Charlize Theron, 
Jason Isaacs, Greg 
Germann, Liam Aiken, 
Lauren Graham 

Yapım Yılı: 2001 

Süre: 119 dakika 


İZ USTALARA SAYGI HER ÇARŞAMBA 22:00 


5 NİSAN 


CRY FREEDOM 


Sekiz Oscarlı “Gandhi” filminin yönetmeni Richard Attenborough'un imzasını taşıyan “Cry Freedom”, 
1970'li yıllarda Güney Afrika'daki ırk ayrımına karşı birlikte savaşan iki arkadaşın gerçek öyküsünü konu ediniyor. Siyahi aktivist Stephen Bi- 


Yönetmen: Richard Attenborough Oyuncular: Josette Simon, Wabei Siyolwe, John Matshikiza, Juanita Waterman, Evelyn Sithole Yapım Yılı: 1987 Süre: 151 dakika 


ko ile beyaz gazeteci Donald Woods zaman içinde birlikte mücadele et meye başlarlar. Biko'nun hükümet güçleri tarafından öldürülmesiyle altüst olan Donald, tüm dünyanın yaşanan olaylardan haberdar olması için elinden geleni yapacaktır. 


İyi aktör, iyi yönetmen 


İngiltere'nin en saygın oyuncu ve yönetmenlerinden Sir Richard Attenborough, kamera önünde ve arkasında dünya sinemasını zenginleştirenlerden biri. 


Tiyatroda oynamaya başladığında 12 
yaşındaydı, 19'unda profesyonel oldu. 
Sahnede ilk kez Eugene O'Neill'in Ah, Wilderness!'ında oynadı, sinemada ise Noel Coward ile David Lean'in yönettikleri In Which We Serve'de (1943). Üç yılını Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde geçirdikten sonra, sahnede de oynadığı Brighton Rock'ın film versiyonunda yine küçük suçlu Pinkie Brown rolünü üstlendi. Bu karakter, onun yıllarca benzer tipleri oynamasına yol açtı. 
1960'larda, asker rollerini yeğledi. Savaş karşıtı Oh, What a Lovely War ise (1969) yönettiği ilk film oldu. Favori oyuncusu Anthony Hopkins ile Magic'te (1978) bir araya geldi. 1982'de, 20 yıllık bir rüyayı gerçekleştirdi ve çok Oscar'lı Gandhi'yi yaptı. Ondan sonraki filmleri arasında bu şaheserin seviyesine yaklaşanlar Cry Freedom (1987, bu ay CNBC-e'de), Chaplin (1992) ve yine Hopkins'li Shadowlands'tir 
| (19931. Onu, Jurassic Park'ların milyarder 
girişimcisi John Hammond olarak da hatırlayacaksınız. 


Yönetmen: Andr€ Techin& 
Oyuncular: Lambert Wilson, Juliette Binoche, Wadeck Stanczak, Jean-Louis Trintignant Yapım Yılı: 1985 Süre: 79 dakika 


Yeni Dalga sonrası Fransız sinema- mak istese de onunla aynı evi payla- 


sının önde gelen isimlerinden biri olan Andre Techine'nin imzasını taşıyan “Rendez-Vous”, tutku ve acı yüklü bir aşkı anlatıyor. Utangaç bir adam olan Paulot ile aşk yaşayan Ni- 


na, her ne kadar sevgilisine sadık ol- 


Miz 104 ovsc.e 


şan karizmatik Çuentin'in çekimine karşı koyamaz. Canlı seks şovların- da rol alan Ouentin ile tutkulu bir macera yaşayan Nina, kısa süre sonra adamın tuhaf bir şekilde ölmesiy- le bunalıma sürüklenir. 


19 NİSAN 


© ETERNİTY 
AND A DAY 


Angelopoulos'un filmi “Eternity and a Day”, Cannes Film Festiva- 
— linde Altın Palmiye kazanmış bir 

yapım. Selanik yakınlarında deniz 
© kıyısındaki evinde yaşayan ünlü yazar Alexander ölümcül bir hastalıkla boğuşmaktadır. Deprem yüzünden 


26 NİSAN 


MERCİ POUR 
LE CHOCOLAT 


“Merci Pour Le Chocolat”, Claude Chabrol'un 60'lı yıllardaki unutul- 


maz çalışmalarını anımsatıyor. Ken- 


HSABELLE MUPPERT  JACGNES DUTRONC 


disine büyük bir çikolata şirketi miras kalan MarieClaire, 18 yıl önce kısa bir süre evli kaldığı müzisyen 


Andre ile yeniden evlenir. Günün 


Yönetmen: Theo Angelopoulos 
Oyuncular: Bruno Ganz, Isabelle Renauld, Fabrizio Bentivoglio, Despina Bebedelli, Achileas Skevis Yapım Yılı: 1998 Süre: 129 dakika 


hafif hasar gören evi satmak isteyen oğlu ve gelinine rağmen hastaneye gitmek istememekte, oraya yatarsa bir daha çıkamayacağına inanmakta- 


dır. 


önünde onu bekleyen zorlu ve ma- 


Oysa, farkında olmasa da, 


ceralı bir yolculuk vardır. 


Yönetmen: Claude Chabrol 
Oyuncular: Isabelle Huppert, Jacgues Dutronc, Anna Mouglalis, Rodolphe Pauly, Brigitte Catillon Yapım Yılı: 2000 Süre; 97 dakika 


birinde kapılarını çalan Jeanne adındaki genç kadının ölen eski karısına olan benzerliği Andre'nin kafasını karıştıracak ve içinde ağır sakinleştirici bulunan bir termos dolusu sıcak kakao evde gizemli bir hava esmesi- ne sebep olacaktır. 


Chabrol'un favori oyuncusu 


Fransız sinemasının uzun soluklu, değişken oyuncusu Isabelle Huppert, bu yıl 10 


filmlik bölümle yer aldığı 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin konuğu oluyor. 


Hayranları Nisan ayında Isabelle Huppert'i yakın plandan görme şansına sahip. Fransız aktris, Açılış Galası'nda İstanbul Film Festivali'nin “Sinema Onur Ödülü”nü alacak. Başrolünde oynadığı Patrice Chereau filmi Gabrielle'in 1 Nisan Cumartesi saat 21.30'da Emek Sineması'nda yapılacak gösteriminden önce de seyirci karşısına çıkacak. 25. 
Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin “Bir Fransız Divası: Isabelle Huppert” bölümünde onun, 10 filmini görmek de mümkün. Bu ay onu CNBC-e'de, festivaldeki seçkide yer almayan Claude Chabrol filmi Merci Pour Le Chocolat'da (2000), 18 yıl önceki müzisyen kocasıyla yeniden evlenen Marie-Claire "Mika" Muller olarak izleyeceğiz. 

50 yaşını geride bırakan Huppert, masumdan 
sadiste, huysuzdan komiğe zengin bir karakter galerisi yaratmış, her rolün altından başarıyla kalkmış bir oyuncu. Paris Dramatik Sanatlar Konservatuvarı mezunu aktris, ilk filmi Faustine et 


fiyaskosunun ardından Amerikan sineması ile pek 


le Bel Et&'yi 16 yaşındayken çevirdi. 70'lerin sonundan beri, Claude Chabrol'un favori oyuncusu oldu. İkisinin birlikte çalıştıkları ilk film 1978 yapımı Violette Noziğre, aktrise Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü getirdi. Özellikle Heaven's Gate 


ilgilenmedi, ülkesi Fransa'nın en büyük yönetmenleriyle çalışmayı sürdürdü. Ama 

Hal Hatley'in Amateur'ünde (1994), nemfoman bir pornografik yazar olmuş sabık rahibe rolünde müthişti. Haneke'nin The Piano Teacher'ında da (2001) unutulmaz bir performans sundu. 


onsc-e 105 Me 


GİŞE FİLMLERİ HER PERSEMBE 22:00 


6 NİSAN 


COMMITMENTS 


Jimmy Rabbite siyahi Amerikalılara özgü bir müzik türü olan soul yapmak üzere kolları sıvar. Bunun için önce bir grup kurması gerektiğinin 
4 bilincinde olan Jimmy, oturduğu 
mahallede bir “audition/seçme” dü- 


zenler ve çoğunluğu beş parasız, 


13 NİSAN 


HOOSIERS 


a Şe 
0D Si2 25 
BARBARA HERSHET ai 


1950'lerin Amerika'sında geçen 
© “Hoosiers”, kötü şöhreti olan ancak 
© çok yetenekli bir basketbol koçunun yerel basketbol takımını çalıştırmaya 
? başlamasını ve takımı eyalet finallerine kadar götürüşünü anlatıyor. 


Gösterime çıktığı 1986 yılında sür- 


THE Yönetmen: Alan Parker 
Oyuncular: Robert Arkins, Michael Aherne, Angeline Ball, Maria Doyle Kennedy, Dave Finnegan Yapım Yılı: 1991 Süre: 113 dakika 


ama hevesli bir grup gençle yola koyulur. Önceleri gayet uyumlu ve başarılı çalışmalar yapan “Commit ments”, bir süre sonra tarihteki tüm başarılı müzik gruplarının düştüğü tuzaklara düşecek ve grup elemanla- 


rı kanlı bıçaklı olacaklardır. 


Yönetmen: David Anspaugh 
Oyuncular: Gene Hackman, Barbara Hershey, Dennis Hopper, Sheb Wooley, Fern Persons Yapım Yılı: 1986 Süre: 110 dakika 


priz bir gişe başarısı yakalayan “Hoosiers”, güçlü oyuncuların yer aldığı sürükleyici bir spor filmi. Basketbolseverlerin özellikle büyük keyif alacağı filmin yönetmeni ise televizyon dizisi “Hill Street Blues” ile adını duyuran David Anspaugh. 


“ Cannes'da iki zafer 


i Uzun süre kendini kanıtlama savaşı veren i Barbara Hershey, nihayet şöhrete erişti. 


* Barbara Herzstein, sessiz bir çocuktu, evinin arka 

© bahçesinde hikâyeleri oyunlaştırırdı. İşe televizyonla 

* başladı, bir süre “vahşi çocuk”ları oynadı. Sinemaya 

i 1968'de geçti, dört yıl sonra genç Scorsese'nin Boxcar “ Bertha'sı ile kendini gösterdi. Filmdeki rol arkadaşı 

© David Carradine, hayat arkadaşı oldu. Onun 

© yönetiminde, Americana'da oynadılar, “Free / Özgür” 

© adını verdikleri bir oğulları oldu. (Büyüyünce adını Tom'a çevirdi.) Derken, karşı-kültüre selam olsun diye " Barbara da, Hershey yaptığı soyadını “Seagull / Martı” olarak değiştirdi, Hollanda'ya gitti. Angela ile Berlin'de ödül aldı. Hollywood'un gündeminden düşmüşken, The Right Stuff, arkasından da The Natural her şeyi değiştirdi. 1987 ve 1988'de, Shy People ve A World Apart ile Cannes tarihinde arka arkaya iki yıl ödül alan ilk kadın oyuncu oldu. Sonra A Killing in a Small Town ile bir Emmy aldı; The Last Temptation of Christ ile Altın Küre ve The Portrait of a Lady ile de Oscar adayı oldu. Kendi kuşağının en iyi oyuncularından biri sayılan Hershey, Hoosiers ile bu ay ekranda. 


20 NİSAN 


Amerikan sinemasının sistem dışı yönetmenlerinden Spike Lee'nin fil mi “Mo Better Blues”, izleyiciyi caz müzisyenlerinin dünyasına götürüyor. Önemli bir bölümü caz kulüplerinin dumanlı atmosferinde geçen 
8 film, yetenekli bir trompet sanatçısı 


ZERLLER 


Bleek Gilliam'ın hayatını anlatıyor. 
Mesleki problemlerinin yanı sıra özel hayatı da karışan Bleek, iki kadınla birden aşk yaşamaktadır. Birlikte olduğu kadınları birbirine karıştırmaya başlayan Bleek'i zor anlar 


beklemektedir. 


Denzel, Wesley ve Spike 


Oscar'lı Denzel Washington, Venedik ödüllü Wesley Snipes kendilerini ilk kez Spike Lee'nin filmlerinde gösterdiler. “Mo” Better Blues”da üçü bir arada. 


Trompetçi Bleek Gilliam (Denzel Washington), saksofoncu Shadow Henderson (Wesley Snipes) ve Bleek'in en iyi arkadaşı Giant (Spike Leel. İki aktör, bir yönetmen... Yönetmen, aynı zamanda kendi filmlerinde yardımcı rolleri de üstlenmeyi seven biri. Spike Lee, Amerikan sinemasında Afrikalı-Amerikalıların yükselmesinde payı olan bir sinemacı. Stereotipleri yıktı, meydanı Afrikalı-Amerikalılar'ı gerçekte olduğu gibi gösteren filmlere açtı. 
“Başka türlü iktidara ya da medyaya 


ö 


Richard Attenborough'nun Cry Freedom'ında (bu ay ekranda) eylemci Steve Biko'yu oynadı, Oscar'a aday gösterildi. İki yıl sonra Glory ile yardımcı oyuncu dalında Oscar'ı aldı, İyi filmlerinin bir kısmı Spike Lee imzası taşıyor. Malcolm X ile Oscar adayı oldu. 
Aksiyon filmlerinde de başarıyla oynadı. 


Biyografik filmlerde uzman kesildi. 
Örneğin, Hurricane ile Altın Küre aldı, Oscar adayı oldu. Akademi ödülünü sonunda kötü adam olduğu Training Day ile kazandı. 


ulaşamayan karaderililerin görüşlerini ifade etme fırsatı bana nasip oldu” ve ekliyor; “hazır filmlerim iş yaparken, bundan yararlanmalıyım.” 


Denzel Washington gazetecilik okuduktan 


sonra San Francisco'ya gidip oyunculuk eğitimi gördü. Televizyon filmlerinde boy 


gösterdi, sinemaya George Segal'ın yıllar sonra ortaya çıkan karaderili oğlunu oynadığı 


Carbon Copy ile başladı. TV dizisi St. 


Elsewhere'deki (1982-88) Dr. Phillip Chandler tipiyle Amerikalılar'ın sevgilisi oldu. 1987'de 


> 27 NİSAN 


Tıpkı Washington gibi yakışıklı ve seksi olan, ondan daha sert tipli Wesley Snipes, aynı zamanda iyi bir oyuncu. Bu özelliğini daha çok Spike Lee filmlerinde gözler önüne serdi. Lee onu Michael Jackson'ın Bad videosunda keşfetti. Öyle etkilendi ki, hemen Mo' Better Blues'da rol verdi. Tabii, ona Venedik'te En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren One Night Stand'i de unutmuyoruz. Snipes daha çok aksiyon filmleriyle tanındı ve Blade üçlemesiyle Hollywood'un en popüler yıldızlarından biri oldu. 


Mat Dillon'ın başrolünü oynadığı 
“Mr. Wonderful” romantik komedi türünden hoşlananlar için. Sevgilisiyle birlikte bir bowling salonu işletmek isteyen Gus, yeteri kadar parası olmadığını fark eder. Aklına ge- 


M len çareyse eski karısını yeniden ev- 


Gişe Filmleri, TURKCELL -'in katkılarıyla reklamsız / kesintisiz yayınlanmaktadır. 


lendirmek ve her ay ödemek zorunda kaldığı nafaka parasından kurtul maktır. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan “Mr. Wonderful”, 
“The Enelish Patient” filminin yönetmeni Anthony Minghella'nın imzasını taşıyor. 
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7 NİSAN 


Michael Crichton'ın çok satan bilim-kurgu romanından uyarlanan 
“The Andromeda Strain”, Robert 
Wise imzası taşıyor. Bir araştırma uydusunun Arizona yakınlarındaki bir kasabaya düşerek parçalanması büyük tehlikeler getirir. Dünya dı- 


14 NİSAN 


MAP OF THE 
HUMAN HEART 


Kanada'nın kutup bölgesinde yaşayan eskimo çocuk Avik, bölgeye görev icabı gelen İngiliz harita servisiinin başındaki Russell ile arkadaş olur. Avik hastalanınca Russell tedavi için onu Montreal'e götürür ve 
4 küçük çocuk hastanede Albertine ile 


Unutulmaz “Nikita” 


” “Yönetmen: Robert Wise > 
TA NDROMEDA Oyuncular: Arthur Hill, David Wayne, James Olson, Kate Reid, 
Paula Kelly, George Mitchell Yapım Yılı: 1971 


Süre: 125 dakika 


şından gelen ölümcül bir virüs bu kaza sonrasında serbest kalır ve kasabadaki hemen herkes kısa bir süre içinde ölür. Olayı çözmek için getirtilen bir grup doktor ve bilimadamı, virüsü yok etmek için zamana karşı zorlu bir yarışa girecektir. 


- Yönetmen: Vincent Ward 
Oyuncular: Jason Scott Lee, Robert Joamie, Anne Parillaud, John © Cusack Ülke: Avust.-İng— Kan. —Fran Yapım Yılı: 1993 Süre: 105 dakika 


tanışır. Ayrılacakları gün Avik kıza, onu unutmayacağını söyler. 10 yıl sonra 2. Dünya Savaşı sırasında bombardıman pilotu olan Avik, 
Russell ve Albertine ile yeniden karşılaşır. Film benzerine az rastlanır güzellikte bir aşk öyküsü anlatıyor. 


Anne Parillaud, Luc Besson'un “Nikita”sından sonra pek çok 


filmde oynadı, ama hâlâ o rolle hatırlanıyor. 


Adını ilk kez, Alain Delon'un sevgilisi diye duyduk. 
Meğer o sıralar “gençlik filmleri ve B-filmler” dönemini yaşıyormuş. İki gerilim filminde, Pour la peau d'un flic (1981) ve Le Battant'da (1983), 


ayrıldılar. Parillaud şansını ABD'de denedikten sonra ülkesine döndü. Gerçi Nikita dönemindeki şöhretine bir daha erişemedi, ama düzenli olarak çalışmayı sürdürüyor. 


Delon'un isteğiyle oynamış. Anne Parillaud bu iki filmin ardından, imajını değiştirmek için bir oyunculuk molası aldı. İşte o sıralarda da, Paris'teki bir film festivalinde Luc Besson ile tanıştı. 
Birlikte yaşamaya başladılar, bir kızları oldu. Besson, Nikita'nın senaryosunu yazdı. Parillaud, hikâyedeki uyuşturucu müptelası katil rolüne alışmak için metroda yattı, judo dersleri aldı, silah kullanmayı öğrendi. Büyük gişe yapan, ardından bir Amerikan versiyonu ve TV dizisi de gerçekleştirilen filmdeki rolüyle 
Cesar ödülü aldı. Besson ile beş yıllık aşkları da Nikita gösterime girdikten kısa süre sonra bitti, 
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21 NİSAN 
e z z Yönetmen: Glenn Jordan 5 
MASS APPEAL > “Oyuncular: Jack Lemmon, Zeljko Ivanek, Charles bi z e 
: 5 
i z © Louise latham, Alice Hirson “Yapım Yılı: 1984. “Süre: 96 dakika 


TV filmleriyle de tanınan Glenn Jordan'ın “Mass Appeal”i, Los Angeles'ta yaşayan rahibin başından 


Kiliseye atanan genç ve sivri dilli Mark Dolson, rahibin huzurunu biraz bozsa da Farley'in onu kendi tageçenleri konu ediniyor. Rahip Tim rafına çevireceğine olan inancı tam-Farley kilisesinde fazla suya sabuna dır. Ama tahminlerinde yanılacak, 


dokunmayan meseleler üzerine vaaz genç rahip zekası ve konuşmalarıyla 


vererek cemaatini idare etmektedir. 


Savaş kahramanı 


Oyunculuğa ileri yaşta başlasa da yeteneğiyle dikkat çeken Oscar ve Tony ödüllü Charles Durning, “Mass Appeal” ile bu ay CNBC-e ekranında. 


ona taraf değiştirtecektir. 


Subay oğlu Charles Durning, 2. Dünya Savaşı'nda babasının izinden yürüdü, gümüş yıldız, bronz yıldız ve mor kalp madalyaları aldı. 
Birinci Piyade Alayı ile Normandiya Çıkarması'na katıldı. Belçika'da Malmedy'de Amerikan savaş esirlerine karşı yürütülen amansız saldırıdan sağ kurtulan birkaç kişiden biriydi. Bu saldırı, Battle of the Bulge filminin konusunu oluşturdu. 
Ne var ki, o filmin başrolünde Henry Fonda oynadı. Charles Durning, klasik dans okudu, dans hocalığı yaptı. Oyunculuğa ileri yaşta başlasa da, yeteneğiyle hemen dikkati çekti. 
Sinemadan önce Shakespeare rolleri ile sahneye çıktı. The Sting'de kötü polis, Dog Day Afternoon'da Al Pacino ile anlaşmaya çalışan polis, The Hudsucker Proxy'nin Waring Hudsucker'ı, Tootsie'de Dustin Hoffman'ın dadısıyla flört eden dul baba... Daha sonra Hoffman ile ikisi, Death of a Salesman / Satıcının Ölümü'nde birlikte sahneye çıkmışlardı. 

Durning sahneden hiç vazgeçmedi ve 1990 
yapımı Cat on a Hot Tin Roof / Kızgın Damdaki Kedi ile bir Tony ödülü aldı. 


28 NİSAN 


Setelkeril in “ER ilnindeki rolüyle uluslararası 


inandıramayan Davey, bilgisayar 


alanda üne kavuşan nın başına oturur ve kendisini “Clo- 


Henry Thomas'ın başrolünü oyna: 
dığı “Cloak & Dagger”, tesadüf eseri iki casusun konuşmalarına kulak misafiri olan Davey'nin maceralarını anlatıyor. Duyduklarına babasını 


ak & Dagger” adlı fantastik oyunun içinde bulur. Bilgisayar oyunlarının yaygınlaşmaya başladığı bir dönem- de çekilen film, fantastik bilim-kurgu türünden hoşlananlar için. 
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1 NİSAN SAAT 19:00 


i John Hughes'un 80'li yıllarda çekti- 
: ği gençlik filmleri içinde en ünlüleirinden biri olan “Ihe Breakfast 
: Club”, bir cumartesi gününü cezalı 


i olarak okulda geçirmek zorunda ka- 
'lan bir grup genci anlatıyor. Aynı 


” okulda okudukları halde farklı sos- 


yal sınıflardan gelen beş genç önce- 


leri anlaşamasalar da bir süre sonra aralarında sıkı bir bağ oluşacaktır. 
Sorunlarını paylaşacak, kafayı bulacak, hatta âşık olacaklardır. Dönemin ünlü genç oyuncularını bir araya getiren bir film. 


Yeniyetmelerin prensesi 


Molly Ringwald'un 
Hollywood'un velet takımının prensesi 

olduğu günler geride kaldı. 


Onu bu ay, Hollywood'un Rat 
Pack'ten sonraki ekibi “Brat Pack / Velet Takımı”nın oynadığı 
Breakfast Club'da izleyeceğiz. 

Bir cumartesi cezasında, hapishaneden farksız okul kütüphanesine gün boyu kapanmış çocukların prensesi Claire. Great Pacific Jazz Band'in lideri, gözleri görmeyen caz piyanisti Bob 
Ringwald'un kızı Molly, yeniyetme çağında oyunculuk yapıyordu, ama |” aynı zamanda cazcıydı. Annesiyle babası yeteneğini keşfedince, küçük yaşta babasının grubuyla 


şarkı söylemeye başlamıştı. Caz 

albümü | Wanna Be Loved by You-Molly Sings'i yaptığında altı yaşındaydı. Sahneye çıktığında ise, beş. 1990'ların başında gençlerin idolü ve 


toplayıp Paris'e gitti. Zaten Fransızca biliyordu, oraya yerleşti. Kitap okudu, yazdı, yemek yaptı, bir Fransız'la evlendi. Şimdi ülkesine döndü, Panio Gianopoulos'tan Ereni adında bir kızı var, kitap 


sevgilisiydi. Ama 1992'de evini sattı, tasını tarağını 


X 1 NİSAN SAAT 21:00 


: “City Slickers” filmiyle 90'lı yıllarda kendine Hollywood'da sağlam bir 
yer edinen Ron Underwood, 1993 
tarihli filmi “Heart and Souls”ta fan- 
3 tastik unsurların yer aldığı duygusal 
bir komediye imza atmıştı. 1959 yı- 
©... lında meydana gelen kazada dört kieleştirileri yazıyor. 


şi ölürken aynı sıralarda bir bebek doğar. İki dünya arasına sıkışıp ka: 
lan bu dört kişinin hayaleti, tam 25 
yıl boyunca kazanın olduğu gün dogan Thomas'ı takip eder ve yalnız bırakmaz. Çünkü hepsinin bu dünyada yarım kalan bir işi vardır. 


Dublaj kurbanı aktris 


Lysette Anthony yıllar boyunca, “Krull”da ona dublaj yapılmasının İngiltere'de çalışmasını engellediğini iddia etti. 


Babası Michael Anthony ile annesi aktris Bernadette Milnes'in bir tiyatroları vardı. Lysette Anthony orada sahneye ilk çıktığında 10 yaşındaydı, National Youth Theatre / Ulusal Gençlik Tiyatrosu'nun en genç elemanı olduğunda ise 14. Ünlü fotoğrafçı David Bailey, 16 yaşındayken onu keşfederek ve 1980'lerin yüzü olarak lanse etti. Anthony, 1983 yapımı bilim-kurgu fantezisi Krull'da, prensin canavardan kurtardığı Prenses Lyssa'yı oynadı. Sonra da yıllar boyunca, filmin başarısızlığının onun hanesine yazıldığını, sesi çok uygun olduğu halde ona dublaj yapılmasının kariyerini etkilediğini söyledi. Gerçekten de uzun süre İngiltere'de “dublajlı oyuncu” diye bilindi. ABD'nin yolunu tuttu. Televizyonda, iki klasik edebiyat uyarlamasında, Ivanhoe ve Oliver Twist'te oynadı. Sonra da NBC mini dizisi Princess Daisy'nin Lady Sarah'sı oldu. Sinemada Woody Allen ve Mel Brooks'la çalıştı. Şimdi kendi yapım şirketi var. 


8 NİSAN SAAT 19:00 


ZOEKEN NAAR 
EİLEEN 


Amsterdam'da yaşayan Philip ve 
Marjan, hali vakti yerinde, gelecekleri aydınlık, mutlu bir çifttir. Ama karanlık bir kader onları Londra yolunda yakalayacak ve korkunç bir trafik kazası sonucu Marjan hayatını kaybedecektir. Büyük bir bunalıma 


8 NİSAN SAAT 21:00 


TERUG NAAR 
OEGSTGEEST 


2 Kasım 2004'te bir cinayete kurban 
giden Hollandalı sinemacı Theo 
Van Gogh, gerek politik görüşleri gerekse filmleriyle her zaman tartış- 


YA ler van bir yönetmen | 
(ÖFGSTGEEST yük ressam Vincent Van Gogh'un 


ür şü sn kardeşi Theo'nun üçüncü kuşaktan 


malar yaratan bir yönetmendi. Bü- 


Yönetmen: Rudolf van den Berg Oyuncular: Thom Hoffman, Iysette Anthony, Marijke Veugelers, John Van Dreelen, Kenneth Herdigein Yapım Yılı: 1987 Süre: 98 dakika 


sürüklenen Philip, bir yıl sonra karısına tıpatıp benzeyen Eileen adlı bir kadınla karşılaşınca hayatı bir kez daha altüst olur. Saplantı halinde kadını takip eden Philip, ona karısını anımsatan Eileen'den vazgeçmek niyetinde değildir. 


Yönetmen: Theo Van Gogh 
Oyuncular: Hidde Kniper, Casper de Boer, Cas Enklaar, Tom Jansen, Geert DeJong Ülke: Hollanda Yapım Yılı: 1987 Süre: 90 dakika 


torunu olan Theo'nun 1987 tarihli filmi “Return to Oegstgeest”, ölüm döşeğindeki babasıyla yıllardır süren husumeti sona erdirmek isteyen genç bir adamın öyküsünü anlatıyor. Jan babasını son kez ziyaret etmek üzere yola koyulur... 
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15 NİSAN SAAT 19:00 


" ON THE BEACH 


Sağlam oyuncu kadrosuyla öne çıkan “On the Beach”, kıyamet temasını işleyen filmlerin ilk örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Büyük bir nükleer katliamdan Avustralya 


: JS dışında tüm ülkeler etkilenmiş ve 


“5 hayat tümüyle yok olma noktasına 


Daima sapık 


Uzun sanat hayatına ve Norman 
Bates'ten farklı tipleri başarıyla canlandırmasına rağmen Anthony 
Perkins hep “Sapık” olarak kaldı. 


Uzun boylu, narin, utangaç bir aktördü. 
Gençlik yıllarında çok farklı tipleri, duyarlı bir yorumla beyazperdeye yansıttı. O beş yaşındayken ölen aktör Osgood Perkins'in oğlu Tony, genç yaşta babasının izinden yürüdü. Tiyatroda, hiç iş ayırmadan, her şeyi yaptı, yıllarca emek verdi. Sinemaya da, Ruth Gordon'un oyunu The Actress'ta Spencer Tracy ile oynayarak geçti. Televizyonun altın çağında ekrana çıktı, sahneyi de bırakmadı. 
William Wyler'ın Friendly Persuasion'ı (1956) ile Oscar adayı oldu. 1959'da Donna Anderson ile birlikte On the Beach'in hayata henüz başlamış evli çiftini oynadılar (bu ay ekranda). 
Ertesi yıl ise Hitchcock'un Sapık'ı geldi ve genç aktörün sıradan adam kompozisyonları tamamen unutuldu. Yönetmenin kasıtlı olarak seçtiği yumuşak tipli Perkins, 1961'de Aimez-Vous Brahms? / Brahms'ı Sever Misiniz? ile Cannes'da ödül alsa da, hep Norman Bates olarak kaldı. 


ITSA MAD, MAD, 


Sayısız yıldız oyuncuyu barındıran 
“Tes A Mad, Mad, Mad, Mad 
World”, ünlü yapımcı ve yönetmen Stanley Kramer'in imzasını taşıyor. 
Süper geniş ekran Cinerama formatna uygun olarak çekilen filmin ta- 


mamına yakını yollarda geçiyor. Bir 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Yönetmen: Stanley Kramer 
Oyuncular: Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, Anthony Perkins, Donna Anderson, John Tate Yapım Yılı: 1959 Süre: 129 dakika 


gelmiştir. Büyük bir hızla Avustralya'ya doğru ilerleyen radyoaktif zehirlerden kaçış olmadığına inanan hükümet intihar ilaçları dağıtırken, kuzey yarıkürede yağmurların atmosferi temizlediği haberleri yeni bir umut ışığı olur. 


pa 


Yönetmen: Stanley Kramer 
Oyuncular: Spencer Tracy, Milton Berle, Sid Caesar, Buddy Hackett, MAD, MAD WORLD Ethel Merman, Mickey Rooney Yapım Yılı: 1963 Süre: 148 dakika 


otoyolda trafik kazası geçiren Smiler Grogan ölmeden önce sakladığı yüklü miktarda paranın yerini söyler ve bunu duyan herkes aynı anda çılgın bir yarışa başlar. Hızlı bir tempoda akan film, her anı kahkahayla yüklü başarılı bir komedi. 


AAAMARGAET 


es ii dür 


— 
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Si 


Ç ETE 


Heniy Fielding'in 1742 yılında yayınlanan klasik romanı “Joseph Andrews”un sinema versiyonu olan flm, İngiliz yönetmen Tony Ric hardson imzası taşıyor. Lady Bo oby'nin özel hizmetkârı olan genç Joseph, efendisinin tüm baştan çı 


karma manevralarına rağmen kendisi gibi bir hizmetli olan sevgilisine sadık kalmaya çalışacaktır. Bir başka Fielding klasiği “Tom Jones”un ardından yine güçlü bir filme imza atan Richardson, başrolü bu kez Peter Firth'e vermiş. 


İngiliz Yeni Dalgası'nın öncüsü 


1960'larda ülkesindeki yeni sinema hareketine öncülük eden İngiliz yönetmen Tony Richardson, bu ay iki filmiyle karşımızda. 


Oxford mezunu Tony Richardson, üniversite tiyatro kulübünün başkanlığından, 1960'lı yıllarda İngiliz sinemasının zirvesine yükseldi. Daha önce de tiyatroda yönettiği oyunlar var ki, ilk akla geleni Look Back in 
Anger'dır. Oyunun yazarı, “öfkeli genç adam”ın yaratıcısı John 
Osborne'la işbirlikleri yıllarca sürdü. Richardson'ın ilk filminde bu oyunu beyazperdeye uyarladı ve 1960'lı yılların başında İngiliz sinemasına kısa süreyle hâkim olacak Yeni Dalga'nın ilk yönetmeni olarak tanındı. 
Fransız Yeni Dalgası'ndan esinlenen yeni sinemacılar arasında Lindsay Anderson, 
Karel Reisz, Tony Richardson ve 
John Schlesinger de vardı. Biz bu ay onun daha sonraki dönem filmlerinden Joseph Andrews ve Mademoiselle'i izleyeceğiz. 
Kendisi aynı zamanda 
Nip/Tuck'ın Julia'sı Joely 


Richardson'ın babası ve onun annesi Dr. Erica'yı oynayan Vanessa Redgrave'in eski eşiydi. Büyük kızı Natasha da oyuncudur. 


iç 


Jean Genet'nin Anouk Aimee için 


filmin senaryosuna bir başka yazayazdığı bir senaryodan yola çıkan rın, Marguerite Duras'nın da katkısı “Mademoiselle”, İngiliz sinemacı olmuş. Kaza eseri bir yangın başla-Tony Richardson'ın imzasını taş tan ve ardından bile isteye yeni felayor. Küçük bir taşra kasabasına ( ketlere sebep olan Mademoiselle rogörevli giden öğretmenin yakışıklı Olünde, ünlü Fransız aktris Jeanne bir çiftçiye duyduğu tutkuyu anlatan Moreau var. 
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NA İKİ FİLM BİRDEN HER CUMARTESİ 19:00 - 21:00 


Hem şarkıcı hem aktör 


Bir aktris ile bir boğa güreşçisinin oğlu olan Miguel Bose, aynı zamanda ünlü bir şarkıcı. 


Miguel Bose, Mazeppa'da karşımıza filmin kahramanı Fransız ressamı Theodore Gericault olarak gelecek. Panama doğumlu aktör, aslında İspanya ve Latin Amerika'da şarkıcı ve besteci olarak çok meşhur (Belki Bandido'yu hatırlarsınız). 
Şimdiye kadar 21 albüm yapmış, 35 filmde oynamış, kendi televizyon şovu var, tiyatroda ise yönetmenlik yapıyor. Vaftiz babası Picasso olan, aile dostları arasında Ernest Hemingway'in de bulunduğu Bose, hep sanat dünyasının içindeydi. 
Annesi aktris Lucia Bose'yi hatırlayacaksınız: Harem Suare'nin başında, istasyondaki iki kadından yaşlı olanı. Babasını ise yaşı 50'nin üzerindeki herkes hatırlar. Luis Miguel Dominguin, efsanevi babasının adını almış, onun kadar iyi bir boğa güreşçisiydi. Sevgilileri arasında Ava Gardner vardı. Torunu ise artık daha siyasi nitelikli şarkılarla pop starlığını sürdürüyor. Onu geçtiğimiz ay 

Pedro Almodovar'ın High Heels'inde bir travesti olarak izledik. 


< > as, Br i lari E 
Sangar& Yapım Yılı: 1993 Süre: 10 


Bartabas'ın kendisinin de rol aldığı zer. Erken Romantik dönemin 


“Mazeppa”, 19. yüzyılda yaşamış ün- önemli bir temsilcisi sayılan Gerica- 


lü Fransız ressam Theodore Gerica- 
İ ulünun hayatını anlatıyor. Genç yaşta sirke katılan Gericault, atlarla çalışmaya başlar ve olağanüstü yetene- 


ği sonucu unutulmaz at resimleri çi- 


'CHAMANE 


© Sibirya'nın vahşi güzelliğinde çekilen “Chamane”, kentli keman virtüözü Dimitri'nin çalışma kampından kaçışını konu edinen güçlü bir drama. Bir Asya kabilesine mensup 


CHAMANE 


BARTABAS 


olan Toli'nin, aç susuz bir haldeki Dimitri'yi teselli etmeye çalıştığı sah-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Fedot 


e otov, Igor Got sr 


Oyuncular: Spartak 
Yapım Yılı: 1996 Süre: 91 dakil 


ult, gerçekçi resimler yapmıştı. Kendisinden sonra gelenler için büyük bir ilham kaynağı olan ressam, hem Delacroix üzerinde etkili olmuş hem de İzlenimciler için yol açmıştı. 


neyle başlayan film, insanın çevresi- ne hükmetmek yerine, ona uyum sağlamasının önemi üzerine bir mesaj taşıyor. Bir at sürüsünün bölgeden geçişini firsat bilen ikili kaçmaya başlar, ama ne yazık ki yaralanan Toli pek fazla yaşamayacaktır. 


ği Da . ağ 2 - < : 
A # 


« te GECE SİNEMASI HER CUMARTESİ 01:00 


Geleceğin yıldızları 


Amy Heckerling'in filmi “Fast Times at Ridgemont High”, geleceğin birçok 


yıldızının meslek hayatına yön vermişti. 


ençlerin sorunlarını ele alan filmler, 

çok popüler olmuştur. Fast Times at 

Ridgemont High da, adını aldığı lisenin öğrencilerinin cinselliğe, okula ve toplumdaki yerlerine ilişkin sorularını kendince cevaplıyor. 
John Hughes'un gençlik filmlerinden cüretkâr. 
Ama onun çizgisini aşmayı deneyen daha gözükara filmler de, Amy Heckerling'in filminin sihrini yakalayamadı. Senarist Cameron Crowe'un bir hikâyesinden uyarlanan filmdeki olaylar, yazarın yeniyetmelik döneminde başından geçenlere dayanıyor. Sonradan Jerry Maguirre, Singles, Almost Famous ve Vanilla Sky'ı yapan yazar/yö- netmenden söz ediyoruz. 

80'li yılların gençlerine yabancı gelmeyecek bir film. Müzik harika, giysiler gösterişli, çocuklar neşeli. Hepsinin aklı fikri sekste, eğlenmeyi de seviyorlar. On beş yaşındaki Stacy Hamilton (ennifer Jason Leigh) pizzacıda çalışıyor, seks konusundaki merakını daha tecrübeli arkadaşı Linda'ya (Phoebe Cates) akıl danışarak ve bizzat deneyerek gidermeye çalışıyor. Ağabeyi Bard ise 


1 NİSAN 


THE ALLNIGHTER 


Yönetmen: Tamar Simon Hoffs 
Oyuncular: Susanna Hoffs, 
Dedee Pfeiffer, Joan Cusack, 

4 John Terlesky, James Shanta, 
Michael Ontkean 

Yapım Yılı: 1987 

Süre: 91 dakika 


15 NİSAN 


GUY 


Yönetmen: Michael 
Lindsay-Hogg 

Oyuncular: Hope Davis, Vincent D'Onofrio, Lucy Liu, Michael 
Massee, John E. O'Donohue, 

* Richard Portnow 

Yapım Yılı: 1997 

Süre: 91 dakika 


© 
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(udge Reinhold) iyimser ve olumlu bir karakter. 
Mark da (Brian Backer) öyle sayılır ama çok utangaç, bir kızın yanında eli ayağına dolaşıyor. 
Stacy ondan hoşlansa da, sonunda en iyi arkadaşı Mike'le (Robert Romanus) birlikte oluyor. 
Fast Times at Ridgemont High geleceğin birçok yıldızına da dikkati çeken bir film. Ama hiçbiri, ikinci filminde kafayı yemiş Jeff Spicoli'yi oynayan Sean Penn ile mukayese edilemez. Arkadaşları, Eric Stoltz ve Anthony Edwards. Forrest Whittaker ise bir Amerikan futbolcusu. Bir de, Jeffle uğraşan tarih öğretmeni Mr. Hand var (Ray Walston). Genç değil, ama çok komik. 


22 NİSAN 


FAST TIMES AT 
RIDGEMONT HIGH 


Yönetmen: Amy Heckerling 
Oyuncular: Sean Penn, Jennifer 
Jason Leigh, Judge Reinhold, 
Robert Romanus, Brian Backer, 
Phoebe Cates, Ray Walston, 
Scott Thomson 

Yapım Yılı: 1982 

Süre: 85 dakika 


8 NİSAN 


THE BEST LİTTLE 
WHOREHOUSE 
IN TEXAS 


Yönetmen: Colin Higgins 
Oyuncular: Burt Reynolds, 
Dolly Parton, Dom Deluise, 
Charles Durning, Jim Nabors 
Yapım Yılı: 1982 

Süre: 109 dakika 


29 NİSAN 


THE FUNHOUSE 


Yönetmen: Tobe Hooper 
Oyuncular: Elizabeth Berridge, 
Shawn Carson, Jeanne Austin, 

Jack McDermott, Cooper Huckabee 
Yapım Yılı: 1981 

Süre: 92 dakika 


İS PAZAR FİLMLERİ 12:00 


Bir sanat esrarı 


Birçok filmin janrını bir araya getiren, ama keyifle izlenen “Legal Eagles”ta 
20 yıl önceki halleriyle Robert Redford, Debra Winger ve Daryi Hannah var. 


van Reitman, büyük hiti Ghostbusters'ın hemen ardından Legal Eagles'ı yaptı. Belki de filmde bunca özel efekt olmasının nedeni budur. Komedi olarak pazarlanan Legal Eagles birçok başka janrı da içinde barındırıyordu; gerilim, mahkeme filmi, polisiye, aşk. Özellikle de, Spencer Tracy - Katharine Hepburn filmleri türünden kavgalı bir aşk filmi. Öte yandan, elisyüzü düzgün, keyifli bir film. Her şey bir yana, 20 
yıl önceki halleriyle Robert Redford, Debra Winger ve Daryl Hannah'ı izleme şansına sahibiz. 
Chelsea (Hannah) sekiz yaşında travma geçir miştir. Doğumgünün kutlandığı gece korkunç bir yangın çıkmış ve ünlü bir ressam olan babası, resimlerinin hepsiyle birlikte yanıp ölmüştür. 
20 yıl sonra, Manhattan'lı bir sanat eserleri satıcısından bu tablolardan birini çalmaya çalışırken tutuklanır. Resimlerin çoğunun yangından kur tulduğunu, yangının bir sigorta sahteciliği için çıkarıldığını iddia eder. Avukatı Laura Kelly Winger), savcı yardımcısı Tom Logan'ın (Redford) ona hak vereceğini sanır. Bu arada, Chelsea bir 


2 NİSAN 


THE JERK 


Yönetmen: Carl Reiner 
Oyuncular: Steve Martin, 
Bernadette Peters, Catlin Adams, 
Mabel King, Richard Ward, 

Dick Anthony Williams 

Yapım Yılı: 1979 

Süre: 90 dakika 


23 NİSAN 


THE BURBS 


| Yönetmen: Joe Dante 
Oyuncular: Tom Hanks, 
Bruce Dern, Carrie Fisher, 
Rick Ducommun, Corey 
Feldman, Wendy Schaal, 
Henry Gibson 

Yapım Yılı: 1989 

Süre: 98 dakika 


16 NİSAN 


LEGAL EAGLES 
Yönetmen: Ivan Reitman 
Oyuncular: Robert Redford, 
Debra Winger, Daryl Hannah, 
Brian Dennehy, Terence Stamp, 
Steven Hill 

Yapım Yılı: 1986 

Süre: 111 dakika 


akşam perişan halde Logan'ın evine gelir, onu baştan çıkarır. Ertesi sabah sanat eseri satıcılarından biri ölü bulunur. Hannah baş sanıktr, Tom'un meslek hayatı mahvolur. Kelly onu, Chelsea'yi birlikte savunsunlar diye işe alır. 

Robert Redford 80'lerde, enerjisini yönetmenlik, eylemcilik ve Sundance Enstitüsü'ne yönelt tiğinden, sadece dört filmde oynamışu. Winger ile aralarında hoş bir kimya, gerçekten de var, hiçbir Spencer Tracy karakteri Redford'un Tom Logan'ı kadar zaaf içinde olmasa da, yine de perdede Tracy.Hepbum filmlerindekini andırır bir ilişkileri var. 


9 NİSAN 


KAZAAM 


Yönetmen: Paul Michael Glaser Oyuncular: Shaguille O'Neal, 
Francis Capra, Ally Walker, 
James Acheson, John Costelloe 
Yapım Yılı: 1996 

Süre: 90 dakika 


30 NİSAN 


4 THE BACHELOR 
PARTY 


Yönetmen: Delbert Mann 
Oyuncular: Don Murray, 
E.G. Marshall, Jack Warden, 
4 Philip Abbott, Larry Biyden 
Yapım Yılı: 1957 

Süre: 92 dakika 
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“Zaman, inanç ve kader" 


Kim demiş lan McCulloch asabi adamın tekiymiş de, söyleşiye gelenlerin burnundan getirirmiş diye! Hiç de değil. Bizzat gittik, tanıştık, görüştük. 
Ve kani olduk ki; gayet sevimli ve neşeli bir zat kendileri. McCulloch grubu Echo & The Bunnymen ile bir kez daha İstanbul'daydı. Hayattan, şarkılardan ve başka müzisyenlerden konuştuk. Ve tabii herkesin en çok beklediği şarkıları “Killing Moon”dan... 


eşil, mavi muhtelif taşlarla süslü büyük ağır tahta kapıyı itip otelin lobisi- 

ne girdik. İçeride bilgisayar hakkında 

konuşanlarla tumturaklı fotoğraf makinesinin son kontrollerini yapan kişinin arasındaki iki boş bar taburesine oturup içkilerimizi söyledik. Echo & The Bunnymen'in İstanbul'da vereceği ikinci konser öncesi bazen hayli sinirli bazen de yaptığı esprilerle gülmekten başınızı döndüren solist lan McCulloch röportajı nın bize söylenen saati çoktan geçmişti. Etrafta- ki tanıdıklarla son zamanlarda dinlediklerimizden bahsederken çalan telefondaki kişi, uzayan sound-check sebebiyle röportajın konser mekânında yapılacağını haber verdi. 

Soyunma odalarının olduğu kattaki küçük odada bizi bekleyen ve taktığı gözlüklerin ardından bile seçilebilen sinirli MeCulloch gözlerini görünce kapının eşiğinde birkaç saniye bekleyelim dedik. O sırada hazırlanan soruların çaresizliği yüzünden kendi cezamızı kendimiz verip kalebent bir yaşam seçebilirdik. Elini sıkıp yanına oturduk. Küçük mekânlarda çalmayı daha çok sevdiklerini çünkü konsere gelenlerin sadece Echo & The Bunnymen'i izlemek için orada olduklarına inandıklarını söyleyerek röportaja başlayınca konuşmaya teşne olduğunu fark edip kendimize geldik. 

İstanbullu Bunnymen dinleyicileri için Killing Moon'un özel bir yeri olmuştur. O da bu şarkının nasıl gizemli bir şekilde insanları birbirine bağladığından, özel bir atmosfer ve anlamının olduğundan bahsedip ekledi; “Şarkıdaki asıl olay; zaman, inanç ve kaderin ruhani yanıyla il gili. Herkesin farklı bir kaderi vardır. Bu yüzden 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Killing Moon'a herkesin tepkisi farklı oluyor ve onunla birlikte yakınlaşıyor.” 

Donnie Darko'nun açılışında da kullanılan bu şarkı yerine yönetmen Richard Kelly önce INXS'in Never Tear Us Apart'ını düşünmüş. 
“Filmi ilk izlediğimde çok beğendim. Sonra Director's Cut'ını seyrettim. Orada Killing Moon başta değil, ortada bir yerde çalıyor ve tüm #ilmin akışını bozuyordu. Şarkıyı ben yazdığım için söylemiyorum. Never Tear Us Apart ile ya- 


pım bir Amerikan gençlik filmi haline dönüşü- 


yor. Fakat Killing Moon onu çok özel kılıyor, mistik bir havaya sokuyor. Filmi çok sevdim, görsel açıdan fevkalâde. Oradaki tavşan adamla da güzel özdeşleştik. Sanki tüm film şarkıdan yola çıkılarak hazırlanmış. Sonra yönetmen her şeyi değiştirmiş, bu yüzden ben de onun bir aptal olduğunu düşündüm.” Yeni albümleri Siberi- a'nın tanıım konserleri dışında lan, Liverpo- ol'da kalmayı tercih ediyor. En son memleketin- de Fun Lovin' Criminals konserini izlemiş ve yakın dostu solist Huey'le buluşmuş. Muhtemelen aralarındaki bir espriyi Huey'in sesini taklit ederek bize de söylüyor “It's all about the half.” 
“Mac the mouth” 
McCulloch'a düşüncelerini hiç çekinmeden söylediği için takılmış. Coldplay solisti Chris Martin için “Somurtmayı bırakıp içki içmeye başlasa 


mahlası zamanında lan 


onun için her şey daha iyi olacak” demişti. “Evet, bunu söyledim. Fakat sanırım bu Chris için pek de iyi bir öneri değildi. Çünkü ikinci albümleri de ilki kadar iyi oldu. Belki içkiyi bırakması onun için daha iyi olur. Hem benim tavsiyelerim olmadan da istediklerini başarıyor.” McCulloch son Coldplay albüm kayıtları sırasında onlarla birlikte stüdyodaydı. Fakat dikkatimiz, kapının dışından gelen gürültülerle bölünüp bahsedilen albüm A Rush of Blood to the Head'in ismini yanlış söyleyince konuşma tamamen farklı bir yö- ne çekildi. A Rush and a Push and the Land is 


lan McCulloch'un DJ'lik yaparken çaldığı gruplardan biri de The Clash imiş. 

lan, Joe Strummer'ın ölümüyle ilgili, “Gerçekten çok üzücüydü, çünkü 

The Clash'i çok seviyorum” diyor. 


Ours mu? Bence yapılmış en iyi The Smiths albümüydü o.” Peki ya Morrissey? “Hiç sevmem. 
“Hector was the first of the gang to die. Ben onu çok bayağı buluyorum. Hakkında şarkı yazdığı konulara da inanmıyorum. Bazı şeyler hakkında hikâyeler uyduruyor sadece.” Morrissey'i sevmeyen biri genelde Johnny Marr'ı mutlaka sever “Johnny iyidir. Muhabbeti iyidir. Eğlencelidir. 
Ama onu Smiths içinde düşünmüyorum” Smiths konusu devam ederken basçı Andy Rourke'un sevdiği şarkıları çalmak için DJ olarak geçüğimiz aylarda İstanbul'u ziyaret ettiğini söyledik. 
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“Evet, ben de bizim grubun gitaristi Gordy'nin yardımlarıyla yapıyorum. Şimdiye kadar iki yerde çaldım. Hem sevdiğin şarkıları çalıyorsun hem de eğleniyorsun.” Bu setlerde çaldıkları gruplar arasında Doves, Kaiser Chiefs ve The Clash var. 
Bu sırada Joe Strummer'ın ölümüyle yaşanan boşluktan bahsetmeye başladık. “Gerçekten çok üzücüydü, çünkü The Clash'i çok seviyorum.” 
Don Letts'in çektiği The Clash belgeseli Westway to the World hakkında konuşurken Strum- 


mer'in aslında Ankara'da doğduğunu söylüyoruz. Güldüren şaşkın ifadesiyle; “Hadi canım! 
The Clash Türkmüş! Rock The Casbah. Bunu bilmiyordum” diyor. 

McCulloch'un ilerideki projeleri ise; “Bu sene içinde bir solo albüm daha piyasaya süreceğim. 


Ayrıca İngiltere için hazırlayacağım Dünya Ku- 


“Killing Moon; zaman, inan farklı bir kaderi vardır. Bı 


ruhani yanıyla i 


pası parçası da var: C'mon You F..g England. 
Mart ayı sonunda kaydetmiş olurum. Ayrıca Stone Roses ve Primal Scream'in basçısı Mani'yle de bir proje üzerinde çalışacağız. Çello ve piyano kullanılacak, daha akustik ve melankolik yapısı olacak şarkıların.” 

Zaten melankolik tavırlarıyla müzik piyasası içinde duran lan McCulloch bundan sonra “aslında benim gayet neşeli bir yapım vardır” dediğinde, ne demek istediğini çok daha iyi anlayacağız. O hiç müdana etmeyecek bir insan, fakat söylemek icab etti, müzik tarihinin en önemli seslerinden birine de sahip. McCulloch bu röportajı Echo & The Bunnymen'le geçen 27 senenin ardından dünyadaki en iyi sese ve gruba sahip olduğunu söyleyerek bitiriyor. 

Gülşah Güray gili bir 


herkesin tepkis 


şarkı. Herkesin 


arklı oluyor." 


Kısa haberler 


m Arctic Monkeys, son albümlerinin hemen 


ardından bu ay yeni bir EP Yi yayınlamaya hazırlanıyor. 
1. Archies Bronson Outfit...... Dart for My Sweetheart m The Rapture yeni albüm 2 Monmissey eya alen e You Have Killed Me kayıtları için bu ay Danger Silihe:Sinegisi ende e When You Wasn't Famous M il , NewYork 4.RayDavies.............. Things Are Gonna Change Ouse Ile ew Torkta ö 
“ oi Seab ZO) İİ: e See e m ee e Foxy, Foxy stüdyoya giriyor. 6.PeopleinPlanes ............. If You Talk Too Much yaeani Jam ee ee World Wide Suicide d BUZZEGEkS semen? Wish | Never Loved You yete mii a DÖN arasam ese Lonely Day 
Oz 1heSirekesi in ae Heart in a Cage 


AYIN SÖZÜ 


m Doves, 2005 turnesinde kaydedilen canlı kayıtların yer alacağı bir EP çıkarıyor. 
Grubun seçtiği beş şarkı, 
10 Nisan'da internetten 
download edilebilecek. 


m Primal Scream'in sekizinci albümünün ilk 
45'liği Country Girl, 22 
Mayıs'ta piyasaya çıkacak. 


m Radio 4'un yeni albümü 
Enemies Like This, 15 
Mayıs'ta çıkacak. 


m Adam Kasper'ın prodüktörlüğünü üstlendiği 
yeni Pearl Jam albümü 1 
Mayıs'ta piyasaya çıkacak. 


“Hayatım boyunca özel olduğumu biliyordum, bu öyle büyütülecek bir olay değil.” 
Damon Albarn, Blur 


Rock Against Racism; Red Saunders, Roger Huddle ve daha birçok kişi tarafından 
1976 yılında düzenlenen bir kampanyaydı. Bu organizasyon David Bowie ve Eric 
Clapton'ın verdiği ırkçı söylemlere karşı bir tepkiydi. RAR'ın gerçekleştirdiği ilk aktivite Carol Grimes'ın ana sanatçı olarak sahne aldığı konserdi. Daha sonra RAR, Temporary Hoarding adındaki kendi fanzinini yayınladı. 1978 yılında RAR, İngiltere'de özellikle son zamanlarda artan ırkçı saldırılara karşı Anti-Nazi League'le birlikte iki müzik karnavalı düzenledi. 
Bu açık hava konserlerinden ilkine 80 bin, ikincisine ise 100 bin kişi katıldı. Festivaldeki 


NST RACISM 


LUT OL GAM.RU gruplar ise; The Clash, The Buzzcocks, Steel NE MATCABGİ Pulse, X-Ray Spex, The Ruts, Generation X ve Tom 


Robinson Band'di. Bu organizasyon Londra'daki The Astoria'da Mick Jones, The Buzzcocks ve The Libertines'in katılmasıyla Love Music Hate Racism olarak yeniden hayat buldu. Organizasyona katılan diğer sanatçılar arasında; Ms. Dynamite ve The Eighties Matchbox B-Line Disaster vardı. 


,MARCH,30. EPM | 
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KSEN N > 6 Nisan 1968 Syd 


Barrett resmi olarak 
Pink Floyd'dan ayrıldığını açıkladı. 


> 8 Nisan 1994 
Kurt Cobain öldü. 


>» 8 Nisan 1977 Damned, 
Amerika'da konser veren ilk İngiliz punk grubu oldu. 
Aynı gün The Clash ilk albümünü yayınladı. 


> 11 Nisan1961 Bob Dylan ilk profesyonel konserini 
Gerde Folk City'de verdi. 
Aynı konserde John Lee 
Hooker'da vardı. 


>» 14 Nisan 1974 Pete 
Townshend ilk solo konserini Londra, 
Roundhouse'ta verdi. 


>» 19 Nisan 1980 AC/DC solisti Brian Johnson'ın yerine Bon Scott geçti. 


> 20 Nisan 1968 Deep 
Purple ilk konserini 
Danimarka, Jastrup'ta verdi. 


> 21 Nisan 1947 Iggy Pop doğdu, ondan tam 10 sene sonra da Robert Smith. 


> 21 Nisan 1963 Rolling 
Stones'un Crawdaddy 
Club'da verdigi konser sonrasında grup ilk defa 
Beatles elemanlarıyla karşılaştı. 


>» 25 Nisan 1978 Londra, 
100 Club'daki son punk 
konserini Alternative 

TV verdi. 
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A KLASİK SAHNE “THE BREAKFAST CLUB” 1 NİSAN CUMARTESİ SAAT 19:00 


The GE NE re Ane CL 


Breakfast Club 


THE BREAKFAST CLUB 
Yönetmen: John Hughes 
Oyuncular: Emilio Estevez, 
Anthony Michael Hall, 

Judd Nelson, Molly Ringwald, 
Paul Gleason 

Yapım Yılı: 1985 

Süre: 97 dakika 


ebsi farklı bir sosyal sınıftan gelen beş genç farklı nedenlerden ötürü ceza alıp cumartesi gününü okulun kütüphanesinde geçirmek zorunda kalır. Gençler önceleri pek anlaşamasalar da birbirleriyle iletişim kurmak zorunda kalırlar. 
John: Ne yiyeceğiz? 
Brian: Standart öğle yemeğimi. 
John: Süt mü? 
Brian: Çorba. Kese kâğıdından yiyecekleri çıkarır. Elma suyu... 
John: Okuyabiliyorum. PB&J kabukları soyulmuş. Oldukça besleyici... 
Tüm besin gruplarını temsil ediyor. Annen, Bay Rogers'la mı evli? 
Brian: Hayır, Bay Johnson ile... 
John: İşte Brian'ın ev yaşamından bir izlenim. 
Kalkıp göstermek için masaların arasında ilerler. Vücut dili ve sesiyle Brian ve babasının taklidini yapar. 


John: “Evlat?”, “Efendim, baba?”, “Günün nasıl geçti, evlat?”, “Harika baba. Seninki nasıldı?”, “Süper. Hafta sonu balığa gitmeye ne dersin, evlat?”, “Harika, ama ödevlerim var.”, “Sorun değil, evlat. Teknede yapabilirsin.”, “Yaşasın!”, “Tatlım, oğlumuz mükemmel, değil mi?”, “Evet, tatlım. Hayat ne mükemmel, değil mi?” 

Andrew: Pekâlâ. Senin ailenden ne haber? 

John: Benimki mi? Çok basit. “Aptal, beş para etmez, asalak o... 
çocuğu. Geri zekalı, geveze, ukala, pislik.”, “Çirkin, tembel ve saygısızı unuttun.”, “Kapa çeneni, kaltak! Hindili sandviçimi hazırla.” “Peki ya sen, baba?”, “S..ktir!”, “Hayır, baba. Ya sen?”, “S.ktir!”, “Hayır baba. Ya sen?” 

Brian: Bu gerçek mi? 

John: Bir ara uğramak ister misin? 

Andrew: Uyduruyorsun. Tek kelimesine bile inanmadım. 

John: Bana inanmıyor musun? 


Andrew: Hayır. 
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John: Hayır mı? 

Andrew: Kekeledim mi? 

Andrew'a doğru yürümeye başlar. Yanına geldiğinde tişörtünü sıyırıp kolundaki izmarit yanığını gösterir. 

John: Buna inanıyor musun? Bir puro büyüklüğünde. Ben kekeledim mi? Bizim evde, garajda boya dökersen karşılığında alacağın şey bu. 
Sizin gibi lanet olasılarla oturmak zorunda olduğumu hiç sanmıyorum. 
Claire: Öyle söylememeliydin. 

Andrew: Nereden bilebilirdim ki. Her şey hakkında yalan söylüyor. 


Bir, çok şeyi DEĞİŞTİRİR 


HAYATA DAİR NOTLAR... 


# Kızlar ve erkekler eşyalarının birbirine karışmasını istemezler. 


NOTE am “ 


SHIFT to one 


EE 
> Ve, Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kapar; saklayabilirsiniz. 


e e aylık yayın akışı PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ wn 


www.cnbce.com 


nbce.com adresinden öğrenebili 


1 Nisan 2 Nisan 3 Nisan 4 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan 
cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma 


00-DORA THE EXPLORER 


MY NAME MY NAME MY NAME MY NAMEIS 
IS EARL IS EARL IS EARL EARL 
LAS VEGAS LAS VEGAS 


AARRESTED THE SIMPSONS 
DEVELOPMENT 


THE SOPRANOS PRISON BREAK 


22:15-CRY 
FREEDOM 


19:00-DİZİ 


19:30-THE 
BREAKFAST 
CLUB 


21:30-HEART -— 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 


AND SOULS 


22:15-THE 
COMMITMENTS 


THE ANDROMEDA 


TV'DE DVD KEYFİ STRAİN 


23:45-BUFFY THE 
VAMPIRE SLAYER 


© 
Cc 
© 
© 
, 
© 
3 
e 
© 


Vi 


CNBC-e aylık yayın akışı 
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8 Nisan 9 Nisan 10 Nisan 11 Nisan 12 Nisan 13 Nisan 14 Nisan 15 Nisan 16 Nisan 
cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi 


THESIMPSONS | THESIMPSONS | THESIMPSONS |18:15-ER PRISON BREAK İ 


19:00-DİZİ 
TEKRARI 


19:00-DESPERATE 
HOUSEWIVES 


19:15-Z0EKEN 
NAAR EİLEEN 


ARRESTED 
DEVELOPMENT THE KING OF 
BÜYÜK FİNAL OUEENS 


COLD CASE 


THE SOPRANOS | PRISON BREAK 
21:15-TERUG 
NAAR 
DEGSTGEEST 
ROADS TO TV'DE DVD KEYFİ | 2230- 22:15-HOOSJERS KOKTEBEL RENDEZ-VOUS 


MAP OFTHE 
HUMAN HEART 


23:30-BUFFY THE | gı 
VAMPİRE SLAYER | >< 


23:00 


SIX FEET UNDER şan, |3. SEZON 


01:00 - 06:00 


Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, saklayabilirsiniz. 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


17 Nisan 18 Nisan 19 Nisan 20 Nisan 21 Nisan 22 Nisan. 23 Nisan 
pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar 


(07:00-DORA THE EXPLORER (07:00-DORA THE EXPLORER (08:00-ANGRY BEAVERS 08:00-CATDOG (08:30-RUGRATS 08:30-REAL MONSTERS 08:00-AS TOLD BY GİNGER 0300-R0CKO'S MODERN LIFE 03.30-AVATAR 0930-REN & STIMPY 10:00-SPONGEBOB 10:00-SPONGEBOB. 
SOYAREPANIS SOUAREPANIS 


11:00-MALCOLM 11:00-J0EY 

IN THE MİDDLE 1130-SEINFELD 11:30-STACKED 12:00-THE BURBS 12:00-KITCHEN 14:00-THE KING OF GUEENS CONADENTİAL 1430-HOW 1 MET YOUR 12:30-STARVED MOTHER 

1:00-C0OLD CASE 15:00-ER 1:00-SMALLVILLE 16:00-CSI: NY 

1500-24 1700-THE SIMPSONS 
16:00-THE X-FILES 17:30-MY NAME İS EARL 17:00-THE SOPRANOS 


onomı 


ek 


HOW MET HOW 1MET HOW 1MET HOW 1MET HOW 1MET PRISON BREAK YOUR MOTHER YOUR MOTHER YOUR MOTHER YOUR MOTHER (| YOURMOTHER 


19:00-DESPERATE 
HOUSEWIVES 


2215-ETERNİTY 
AND ADAY 


00:15 DESPERATE e 01:00-DESPERATE 00:15-DESPERATE 2400-SOUTH PARK 

HOUSEWIVES OMALDIL HOUSEWIVES HOUSEWIVES 0030-KITCHEN irk 0116-HOW 1 MET 

0115-J0EY İN THE MİDDLE 0200-STARVED : CONFIDENTİAL 


TE O130.THE XFİLES 
01:45-STACKED Dl:30-MY NAME 1S EARL 0230-THE SOPRANOS SN > 0100-THE KING DF GUZENS eri a İZ BE 0215-CSI:NY GEL 0830-ETERNİTY AND A DAY Ş 0130-C0LD CASE z 20.SIX FEET UNDER O2D0THE O.C. le 0535-STARVED AN 0215-LAS VEGAS LAYER e i 

e en GTDTY'DE DVD KEYFİ sz 0500-M0' BETTER BLUES : DADD-ER 0430.SOUTK PARK 08:15-REN XIAO YAD 1810 MALI 0508-14 SOPRANOS 0800 HOW | MET 1800- MASS APPEAL A 0S90.HAFTANIN MAÇI (05:15-J0EY #N THE MİDDLE YOUR MOTHER 0500-KITCHEN 0545-STACKED OSS0-MV NAME İS EARL 05:30-THE SIMPSONS CONFIDENTİAL 06:15-CSE:NY bel 06:00-PRISON BREAK 0530:THE KING OF GUEENS s2 0600-COLD CASE 


(00:30-SIX FEET UNDER 24:00-SDUTH PARK (01:15-FAST TIMES AT 00:30-SMALLVILLE 


VA 


ÇNEC-E aylık yayın akışı 
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24 Nisan 25 Nisan 26 Nisan 21 Nisan 28 Nisan 29 Nisan 30 Nisan 
pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar 


07:00-DORA THE EXPLORER | 07:00-DORA THE EXPLORER NGR VERS 08: 


ONSTERS 
'S MODERN LIFE 


SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


SPONGEBOB SPONGEBOB SPONGEBOB 


SOUAREPANTS | SOUAREPANIS (| SOUAREPANIS PRISON BREAK 


BEHIND 
THE WALLS 
ÖZEL BÖLÜM 


19:00-PRISON 
BREAK 


LAS VEGAS LAS VEGAS 


18:45 


- 19:15-MAZEPPA — 
MY NAME 
IS EARL STARVED THE SIMPSONS 


PRISON BREAK (| THESOPRANOS | PRISONEREAK 

BEHIND 

THE WALLS 

DEE Bye 21:30-CHAMANE 


MERCİ POUR LE 
CHOCOLAT 


20:30 | 20:00 


21:00 


TV'DE DVD KEYFİ 22:00-MR. 


WONDERFUL 


CLOAK & DAGGER 


23:15-BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


SIX FEET UNDER 


23:00 


—) 
e 
<© 
© i 
© 
© 
REZ 
© 


motorola 


PEBL UG 


mükemmel tasarım. 

özel tek dokunuşla açılma mekanizması. 

262.000 renk TFT ekran. 
dijital kamera / video kayıt. 
zarif dış ekran saati. 
Bluetooth: kablosuz iletişim. 


